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Sevgili Okuyucular, 


Türkiye'de 2002 yılında yayınladığımız “Kur'an-ı Kerim'in Şifresi” isimli kitabımız, hepinizin bildiği gibi “Ençok Satanlar” listesinde birinciliğe oturmuştu. 

Bunu, başarımızın bir vurgulaması olarak burada ele almıyoruz. Bundan bahsetmemizin nedeni, Ezoterizm'le ilgili bir kitabın Türkiye'de ilk kez “Ençok Satanlar” listesinde birinciliğe ulaşmış olmasıdır. Bu yayınevimizin degil, Ezoterim’in başarısı ve zaferidiri... 

Size ilk kurulduğumuz gün söylemiştik, şimdiye kadar yayınlanmamış pekçok sıradışı kitapla sizleri buluşturacağız “diye... 1998 Nisanı'nda verdiğimiz bu sözü tutmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da SINIR ÖTESİ YAYINLARI Metafizik, Eski Uygarlıklar, Parapsikoloji, Ezoterizm ve benzeri konularda, sizlerin beklentilerinize uygun kitapları gündeme getirmeye devam edecek. Hem de eskisinden çok daha güçlü bir şekilde. 

Bizi ellerinden gelse bir kaşık suda boğmak isteyenlere en güzel cevabı kitaplarımızla vermeye devam edeceğiz, bundan kimsenin kuşkusu olmasın... 


Kur'an-ı Kerim'de bir şifre olduğundan Tevrat'ın Şifresi de söz etmektedir. İşte bu nedenle şimdi de yurtdışında Tevrat'ın Şifresi ile ilgili yayınlanan en son çalışmayı sizlerle buluşturuyoruz. Bu kitap, Michael Drosnin'in çalışmasın- dan sonra yayınlanan Tevrat'ın Şifresi ile ilgili en son bulgulari içerir. Kitapta dile getirilen bulguları olduğu gibi sizlere sunuyoruz. Bu bulgular şu anda tüm dünyada tartışılıyor. Kuşkusuz ki, yurdumuzda da tartışılacak ve zaman için- 
= de bu bulguların ne şekilde ele alınması gerektiği çok daha iyi anlaşılacak. 

Ve böylelikle yüzyıllarca önce söylenmiş olan “bu sözleri gizli ve kitabı mühürlü tut, ta ki sonun zamanı gelene kadar” sözünün anlamı da, yakında ortaya çıkacak. 
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SUNUŞ 


Tevrat'ın ilk beş bölümü bizzat Musa Peygamber tarafından (vahyedilmiştir) aktarılmıştır. Geri kalan bölümler Musa Peygambere ait değildir. 

Tevrat'ın bu ilk beş bölümü: “Tekvin”, “Çıkış”, "Levililer”, “Sayılar” ve “Tesniye”dir. Bunların tamamına “Tora” ismi verilir. Şifre, işte bu bölümler içinde ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan “Tevrat'ın Şıfresi”ne “Tora’nin Şifresi” ismi verilmiştir. 


Osiris Rahibi 


Gizli Dinler Tarihi'ni ve Ezoterizm i yakından takıp eden okurlarımızın gayet iyi bildiği gibi, Musa Peygamber Mısır'daki Mabetler”de yetiştirilmiştir. Mısır'ın Tufan Öncesi Sırları'na İnisiye olmuş ve daha sonra bir din kurmak amacıyla vazıfesine başlamıştır. 

Çevresinde, bir rahipler grubu vardı. Bu rahipler gru- buna inisiyasyon kardeşi Harun ile İsrail'de çok önemli bir yeri olan kahine Miryam başkanlık ediyordu. Rahipler grubu, gizli öğretiden geçmiş 70 kişiden oluşmaktaydı. 
Musa Peygamber “Gizli Öğretisi”ni sadece bu özel gruba açık olarak anlatmış, geriye kalan halk bu öğretinin sadece üstü örtülü bir halde sunulan son derece kısıtlı bir bölümünü öğrenebilmişti. Musa Peygamber'in “Gizli Öğretisi” böylelikle 72 kişiyle kısıtlı kaldı... Elohim ve Yehova'nın sırları, halka hiç bir zaman anlatılmadı. 

Sını Dağı'nda aldığı vahiy ve Mısır'a ait sırlar, Tevrat'ın ilk beş bölümünde üstü örtülerek insanlığa aktarılmıştır. 
Bu sırların büyük bir bölümü günümüzde de hâlâ halkın anlayışından gizlenmiş durumdadır. 

Örneğin; Tevrat'ın ilk bölümü olan Tekvin'in en büyük özelliği kozmogonik bilgiler ve dünyanın çok eski devirlerine dair sırlar içermesidir. 'Tekvin'in içerdiği bu bilgiler, ancak İsis ve Osiris İnisiyasyonu'na ait meşalenin ışığı altında gözler önüne serilebilir. Aksi takdırde yapısı gereği ondan hiç bir şey anlaşılamaz. Hatta ezoterik sırların, nasıl sembollere büründürülerek aktarıldığının incelikleri bilinmiyorsa, Tekvin'de anlatılan dünyanın yaratılışına ilişkin meselelere ve diğer konulara, bir ilkokul çocuğunun bile gülüp geçeceği düşünülebilir. Ve böyle de düşünen çok çıkmıştır. 

Tevrat'ın gizli sırlarının anlaşılamayacağı yine Tevrat'ın içindeki pekçok Bab'da da açıkça ifade edilmiştir: 


“Ve dedi: Git, Dayel, çünkü sonun vaktine kadar bu sözler saklıdır ve mühürlüdür.” (Tevrat, Danyel: 12:9) 


“Sonun Vakti”, Mayalar'ın zamanların sonu değdiği bu çağın bitip yeni bir çağın başlayacağı vakittir. İşte o sonun vaktinde; üstü açılmadık, gizli saklı bir şey kalmayacaktır... 


Ergun Candan 
SINIR ÖTESİ YAYINLARI 


Genel Yayın Yönetmeni 
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1.BÖLÜM 
TEVRAT’IN ŞİFRESİ 


1997 yılında bir gün, bir bardak güzel kahve içmek için 
dolaşırken, Montana, Billings'te Barnes & Noble Kitabevi'nin kafesine girdim. Dışarı çıkarken, “bestseller” raflarını şöyle bir gözden geçiriyordum ki, Michael Drosnin'in yazdığı “Tevrat'ın Şifresi” adlı kitap dikkatimi çekti. Kitabı satın aldım, eve götürdüm ve okumaya başladım. Bitirine dek elimden bırakamadım. O günden sonra hayatım tam anlamıyla değişti... Eski Ahit'in Tora denen ilk beş kitabında gerçekten gizli bir şifre saklı olabılır miydi?... 

Tevrat'ı okurken içinde yazılanların gerçek anlamına şüpheyle bakan birisiydim. İsa'nın anlattığı bazı hikâyelerin “mecazi - sembolik” anlamlarının olup olmadığından emin değildim. Mühendislik geçmişimle; tüm sorunlarımızın Havva'nın yasak meyvayı yemesiyle başladığına, dünyadakı bütün hayvanların birer çiftinin Nuh'un Gemisi'ne bindiğine ya da bedenlerimizin Kıyamet'ten sonra mezarların- dan çıkacağına inanmakta zorluk çekiyordum. Bunun için sahıp olabileceğimden çok daha fazla inanç gerekiyordu. 
Fakat “Tevrat'ın Şifresi "ni okudukça aklıma aniden bir fikir 


geldi: 
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“Tevrat tüm zamanlar icin bir cevaplar kitabı olabilirdı. Bütün evreni yaratan Tanrı böyle bir belgeyi yaratmak- ta elbette zorluk çekmezdi...” 

Dünyanın en büyük dinlerinin kitapları yüzyıllarca önce yazıldı. Bilgimiz arttıkça, bilim ve din arasında daha da büyük bir uzaklaşma başladı. Dinimize tutunabilmek 

için daha da çok kanıta ihtiyaç duyar olduk. Kutsal kitaplarda anlatılanları, belki de farklı bir gözle ve mecazi anlamlarıyla ele almamız gereken günlere gelmiş olabiliriz. 
Örneğin Darwin'in evrimle ilgili teorileri karşısında Tekvin deki “Tanrı, dünyayı yedi günde yarattı” ifadesinde daha derin bir anlam arayabiliriz. 

Tora Musa'ya binlerce yıl önce verildi. O dönemdeki bilgi seviyesi neydi? Ortalama bir insan okuyup yazamazdı. 
Hayat; koyunları otlatmak ve yaşamak için yeterli yiyecek yetiştirmekten ibaretti. Eğitimli olanlar, yani rahip ve kâtipler Torayı insanlara okurdu ve anladıkları kadarıyla ne anlama geldiğini öğretirdi. Toplum ilkeldi ve Tora da onun seviyesine göre yazılmıştı. 

Küçük bir çocuk bize bebeklerin nereden geldiğini sorduğunda ona ne söyleriz? Büyük ihtimalle bebeklerin Tanrı'nın hediyesi olduğunu... Bu cevap doğru sayılabilecekse de ayrıntıdan büyük ölçüde yoksundur. Çocuk biraz büyüyüp annesinin karnının büyüdüğünü farkettiğinde ona Tanrı'nın orada bir kız veya erkek kardeş büyüttüğünü, yeterince büyüdüğünde hastanede doktorun onu çıkartacağını ve annesinin eve getireceğini söyleyebiliriz. Bu da, çocuğun anlayış seviyesine göre ayarlanmış olan doğru bir cevap olarak kabul edilebilir. 

Okulöncesi çağındaki torunuma aldığım ilk Tevrat 

= dayanıklı ve kalın ciltliydi. İçinde komedi kitabı tarzı resimler ve metinler vardı. Torunum kitaba bayıldı ve onu severek öğrendi, çünkü anlayabiliyordu... Büyüdükçe, kendi gelişim seviyesine uyan diğer gizli bilgileri alabilecek. 

Gelelim "Tevrat'ın gizli bilgiler içerip içermediğine... 
Tevrat incelendiğinde, buna verilebilecek en güzel cevabın yine Tevrat tarafından verildiğini görürüz. 


Tora'nın gizli bilgiler —. fikri, Danyel 12:4'de şu sözlere dayanır: 


"Ama sen, Danyel, bu sözleri gizli ve kitabı mühürlü tut, ta kt sonun zamanı gelene kadar." 


Yine benzer bir şekilde, Danyelin Kitabı 12:10'da "kötülerin hıçbırı (mührü açıldıktan sonra kıtabı) anlamayacak ama arif olanlar anlayacak" der. "Tanrının dünya için yaptığının, bilge bir babanın çocuğu için yapacağının aynısı olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. 

Tevrat, bir kitabın içindeki ve onunda içindeki bir kitabın içindeki bir kitap olabilir. Hangı kitabı okuyacağımız bilgimize, kabiliyetlerimize ve. yazılanları anlama ihtiyacımıza bağlıdır. Ben şahsen, bu kitapların Tevrat'ın Şifresi sayesinde çözülebileceğine ve modern bilgisayarların bunu mümkün kılacağına inanıyorum. Bugün bu bilgiye ulaşabilecek olmamızın nedeni hazır olmamız mı, yoksa çok önemli bir döneme giriyor olmamız ve bu bilginin bizim için hayati olması mı?... Belki de her ikisi!... 

Michael Drosnin, “Tevrat'ın Şifresi”nde, bir ortodoks Musevisi ve grup teorisi üzerine dünyanın önde gelen uzmanlarından olan, Kudüs İbrani Üniversitesi ndeki Matematik Departmanı'ndan Profesör Eliyahu Rips'in çalışması üzerinde durur. Tora daki Eşit aralıklı Harf Dizisi EHDYyi yani Tevrat'ın Şifresi”nin keşfinden ve Şifre'yi çözebilecek bir bilgisayar programı geliştirmesinden dolayı Dr. 
Rips'1 kutlar. Drosnin şöyle yazar: "Tevrat'ın Sifrest'yle ilgili ` çalışması Harvard, Yale ve İbrani Üniversiteleri'ndeki meşhur matematikçiler tarafından gözden geçirildi ve onaylandı. Şifre, Amerika Birleşik Devletleri Savuma Bakanlığı'nda kıdemli bir şifre çözücüsü tarafından tekrarlandı." İki önemli bilim adamı olan Doron Witztum ve Yoav Rosenberg'in de proje üzerinde Dr. Rips'le çalışmış olduklarını farklı bir kaynaktan öğrendim. (Sonradan göreceğiniz gibi, Tevrat'ın Şifresi'nin kendisinde de, bunun doğrulamasını buldum.) 

Bu bilim adamlarının kimliklerini gözönünde bulundurduğumda, “Tevrat'ın Şifresi”nin geçerliliğini sorgulamaya yeterli olmadığıma karar verdim. Çok istediğim şey bilgisayar programına girerek, kendimi bildim bileli üzerinde düşündüğüm felsefi soruların cevaplarını keşfetmekti. Bunlar eminim ki, hepimizin kendimize sorduğu sorulardır. 

Örneğin: 

Gerçekte biz kimiz? 

Neden buradayız? 

Bu hayat bittiği zaman nereye gidiyoruz? 

Hayatın başlangıcı, bir kadının hamileliğine son verme hakkı, idam cezası, Hollywood etkisi, AIDS'in sebepleri ve daha pek çok şeyle ilgili soruların cevaplarını istiyordum. 

Sonunda “Tevrat'ın Şıfresı”nı çözen bir program almayı başardım ve çalışmaya başladım... 

Karşılaştığım şeyler inanın beni şoke etti... Eminim ki, bunlar sizin de ilginizi çekecek!... Fakat sonuçları anlayabilmeniz için şifre araştırmalarımın mekanigini anlatmama katlanmanız gerekecek... 
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EŞİT ARALIKLI HARF DİZİSİ (EHD) 


“Tevrat'ın Şifresi”ni çözme programı, bir kitaptaki ya da herhangi bir yazıdaki eşit aralıklı harf dizilerini (EHD) araştırır. | 

Büyük Musevi bilge R. Moses ben Nahmanides (M.S. 
1195-1270) Tora Tefsiri'nde, Musa'nın Tora'yı Tanrı'dan tek bir şerit halinde aralıksız gelen 304.805 harf olarak aldığını ileri sürmüştü. Tevrat'ın Şifresi'ni Çözme Programı, Tora'nın bilgi tabanını bilgisayara, buna benzer bir şekilde yükler. Bunun için Tora'yı sanki bir silindire sarılıymış gibi düşünürüm. Önünüzde etrafına bir harfler zincirinin sıkıca sarılı olduğu büyük bir silindir hayal edin. Şimdi silindirin size bakan yüzüne bir sayfaymış gibi 30-40 harfi içine alan bir kare çizin. Buna slayt denir. Bunu, tüm karelerini İbranice harflerin doldurduğu bir çapraz bulmaca olarak gözünüzde canlandırabilirsiniz. EHD araştırmasında örneğin "Tanrı" gibi bir kelime girdiğinizde, program aynı tür harf kombinasyonlarını bulmaktadır. Yukarıda bahsettiğim dizi dört harflik bir eşit aralıklı harf dizisidir; buna dört harf atlaması diyoruz. 

Bir EHD araştırmasının amacı mili olan en kısa atlama aralığıyla birbirine yakın olan iki veya daha fazla kelimeyi bulmaktır. Çapraz bulmacada olduğu gibi harfler ileriye ve geriye doğru, dikey, yatay veya diyagonal okunabilir. Kelimeyi ileriye ya da geriye doğru okumanıza bağlı olarak ilk veya son harfin konumu önemlidir; fakat yine de herhangı bir harf de önemli olabilir. 

Slaytınızın konusu olan ilk iki kelime üzerinde tarama yapıp, silindirin sayfaya benzeyen kısmında işaretlersiniz. 
Daha sonra, birbiriyle ilişkili, konunuzla bağlantılı ve cümleye dönüştürülebilecek EHD özelliği taşıyan kelimeler 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ararsınız. Şimdiye dek sahip olduğumuz bilgi çerçevesinde, Tevrat'a bağlı bir anlam taşıyıp taşımadığına karar verebilmek için cümleyi incelemelisiniz. “Tevrat'ın Sifresi”nin Tevrat Öğretisi'ni doğrulamakla kalmayıp, Tevrat'ta açık bir şekilde yazılı olmayan yeni bilgileri de açığa çıkardığını belirtmekte fayda vardır. Buna ilaveten hangi bölümlerin hikâye, mecaz - sembol ve dini öğreti olduğunu da belirler. 

Bir arkadaşım bana İnternet'ten indirmiş olduğu bir doküman vermisti. 

Dokümanın yazarı Tevrat'ın Şifresini araştırmayı artık bıraktığını çünkü "Tanrı" ve "Şeytan" kelimelerinin yakınlık sayılabileceğini yazıyordu. Aynı araştırmayı kendim yaptım ve gerçekten de bu iki kelime oradaydı; "Jann" kelimesi "Şeytan" kelimesinin tam üstündeydi ve tarama çok kısa sürmüştü. Daha fazla incelediğimde Şeytani "Tanrının yaratmış olduğu ve zaman son bulduğunda "Tanrının onu yeneceği hikâyesini buldum. Biri bu cümleyi farklı bir anlamda düşünerek, Şeytan'ın Tanrı'yı yarattığını ve sonunda "Tanrının yenileceğini söyleyebilir. Fakat bunun Tevrat açısından bir anlamı olmayacaktır. Başka bir yazar İsa'nın bir slaytta sahte bir peygamber olarak gözüktüğünü ifade etmişti. Bununla ilgili yapılan daha derin bir araştırma, İsa'nın sahte peygamberi yenmek için geri geleceği kehanetini ortaya çıkartmıştı. | 

EHD şifre araştırması uygulandığında kelimeler arası ilişkinin herhangi bir uzun metinde de bulunabileceğini öne süren ve bu yüzden Tevrat'ın Şifresi'nin geçerliliğini kabul etmeyen birkaç makale okudum. Ayrıca “Tevrat'ın Şıfresi”nin yazarı Michael Drosnin'in, Yitzhak Rabinin suikastıyla ilgili bir kehanetini; herhangi bir kişinin Moby 


18 


“TEVRAT'IN ŞİFRESİ” 


Dick gibi sıradan bir kitapta bile bulabileceği de iddia edildi. | 
Bu iddiaların olduğu bir gerçek ama “Tevrat'ın Şifresı”nden çıkan gerçekler de ortada... Bunları az sonra sizler de görecek ve bu kitaptakı araştırmaların her yerde bulunabilecek, birbirleriyle tesadüfen ilgileri olan kelimeler olmadıkları fikrine eminim birçok kışı katılacaktır. 

Bazı insanların ise kitaptaki araştırmaların çoğuna itiraz edeceğinin farkındayım. Bunun sebebi, araştırmaların içerdikleri mesajların mevcut kabul görmüş geleneksel dini anlayışa pek uymaması veya bu insanların mesajları sevmemesidir. Bu mesajlar politik doğruları kestirmeden geçerek sorunlarımızın asıl sebeplerine ulaşır ve bize hareketlerimizden sorumlu tutulmamız gerektiğini öğütlerler. 

Bütün çabalarıma rağmen bazı araştırmalarım biraraya gelmedi. Konu sözcüklerini değiştirdim, çeşitli sinonimler kullandım, boşu boşuna tüm Tora'yı ve sonra Tora'nın diğer kitaplarını inceledim. Ama aradığım bazı sonuçlara ulaşamadım. Ulaşabildiklerim ise, bana bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini gösterdi. Bu konudaki araştırmalar kuşkusuz ki bundan sonra da sürecektir. Ben size şu ana kadar ulaşılabilen sonuçları aktarmaya çalışacağım. | 


TEVRAT'IN ŞİFRESİ 
TANRI'NIN SÖZÜ MÜDÜR? 


Beni bu kitabı yazmaya cesaretlendiren ve ilk başlarken içimdeki tereddetleri atmamı sağlayan; ilk araştırdığım Slayt’la ilgili elde ettiğim bulguları aktararak bu konuyla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
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“TEVRAT'IN ŞİFRESİ” 


Kuşkusuz ki, tüm araştırmacılar gibi ben de elde ettiğım sonuçları ilk başta tereddütle karşılamıştım. 

Ancak Sayılar 32:6 - 32:14'teki slayt, Tevrat'ın Şifresinin gerçekten Tanrı'nın sözü olup olmadığıyla ilgili endişemi yatıştırmıştı: "Tevrat'ın Şifresi Tanrı'nın sözüdür" 


(Konu: Tevrat/Sifre) - 

Ortaya çıkan kelimeler: God (Tanrı), Code (Şifre), Word (kelime- sözcük), Bible (Tevrat) 

(Bkz: Slayt - 1) 


Konumların ve atlamaların yakınlığı, beni şüphe edemeyeceğim şekilde buna inandırdı. 

"God"un (Tanrı) harflerinden birinin "Code"nin (şifre) bir harfini paylaştığına dikkat edin. Üstelik "God" (Tanrı) kelimesinin bir harfi "Word" (söz) kelimesinin bir harfine ve "Word" kelimesinin bir harfi de "Bible" (Tevrat) kelimesinin bir harfine dokunuyor. Slaytın kısalığı şifrenin çözümüyle ilgili yüksek bir doğruluk oranına işaret etmektedir. 

Bundan sonra yapılması gereken gramer kurallarına göre kelimeleri bir araya getirip cümleyi tamamlamaktı. 
(Cümleyi tamamlayıcı ekleri parantez içinde görmektesiniz)Ben de öyle yaptım. İşte ortaya çıkan inanılmaz sonuç: 


Tevrat - Şifre - Tanrı - söz 
Tevrat('ın) Şifre (si) Tanrı (nin) söz(üdür.) — 


Bible - Code - VVord - God. 
(The) Bible Code (is the) VVord (of) God. 
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GENEL KURALLAR 


Özetlemem gerekirse Tevrat'ın Şifresi”nin genel kuralı şudur: “Özel olarak hazırlanmış bilgisayar brogramına (bu internette belli bir ücretle satılmaya başlanmıştır) arattiginiz kelime ya da kelimelerde tekrar eden belirli aralıklı harflerden ortaya çıkan sözcüklerin oluşturduğu cümlelerdir.” 

Yukarıda görmüş olduğunuz 1 Numaralı Slayt'taki temel prensipler bundan sonraki tüm araştırmalarımızda kullanılan metotların aynısıdır. Bu bakımdan yukarıdaki ilk örneğimiz, araştırmamızın geneli hakkında bilgi içerir: 

Araştırmanın yapılmış olduğu Tevrat'ın bölümünü, atlama sıralarını, Tevrat metninden alınan kelimenin ilk harfinin konumunu, İbranice kelimeyi, İngilizce tercümesını ve slayt üzerinde kelimenin tanınabilmesi için harflere bir vurgulama sembolü verilmiştir. Ortaya çıkan kelimeler tarafımızdan cümle haline getirilmistir. Gerekirse cümleye gramer açısından şekil vermek için parantez içinde kelimeler eklenmiştir. Sözdizimi sunulandan farklı olabilir fakat gösterdiğim bana en anlamlı gelendir. Bunu yaparken şu özelliklere dikkat ettim: 

Mesaj Tevrat ve ahlâk açısından anlamlı olmalı, tarıhı ve bugünkü bilimsel bilgiyi desteklemelidir. Yeni bir kavram ortaya çıktığında bunun mantıklı ve mümkün olup olmadığını saptamaya çalıştım. Kararımı vermeden önce bana yol göstermesi için filozofların, bilim adamlarının ve ılâhiyatçıların yazdıklarına bakarım. 

Bu kitaptaki tüm araştırmalar İbranice yapıldı ve mümkün olan en iyi biçimde İngilizce'ye tercüme edildi. 
Çoğu İngilizce kelimenin İbranice karşılığı yoktur ve aynı durum tam tersi için de geçerlidir. Örneğin İngilizce isimlerin harflerinin fonetik olarak İbranice seslere çevrilmesi gerekmektedir. Bu kitaptaki tercüme edilmiş kelimeler için başvurulan kaynak Webster's New World Dictionary dir. 
Bazi durumlarda kelimeler Ibranice/Ingilizce klavyede İbranice harflere çevrildi ve translitere (1) edilmiş kelimeler şeklinde kullanıldı. 


Bir kelimeyi geçmiş, şımdıkı ya da gelecek zamanıyla kullanmam pek fark yaratmıyor. Çünkü Tevrat'ın Şifresi zamanı aşıyor. İbranice kök sözcüklerinin önek ve sonekleri mümkün olduğunca kullanılmadı, zaman, cins veya sayılarından bahsedilmedi. Çoğu zaman, slaytla mükemmel bir şekilde bütünleşmediği sürece, iki harfli kelimeler kullanılmadı. 

Tevrat'ın Şifresi üzerine araştırma yaparken onu gerçekten mucizevi kılan yeni bir şey daha keşfettim!... Ben şifreyi İbranice araştırıyor olmama rağmen görünen o ki, herhangı bir dilde de araştırılabilir. Şifreyle ilgili deneylere başladığımda uluslararası bir grupla çalışmıştım. Farklı ülkelerin insanları benden kendi ülkeleriyle ilgili bir şeyler araştırmamı istediler. Yabancı isimleri İbranice seslere dönüştürmeye çalışırken, (örneğin bir yanardağın ismini), “Tevrat'ın Şifresi” tam olarak neden bahsettiğimi sanki anladı ve böylece güvenilir tarıhı bilgilerle birlikte, gelecekle ilgili olasılıklar da elde etmemi sağladı. 

Farklı dillerde de sonuçlar elde edilebiliyordu... 

Bu çalışmalarım sırasında bir keresinde, hemen herkesin bildigi bir şey seçtim. Araştırmam, New Revised Standard Version'da tercüme edildiği şekliyle (Konu: İsim/Tanrı) "Ben ben olanım" (Çıkış 3:14) tabiri üzerine odaklandı. Bu tanımlamayı acaba başka dillerde de Tora'nın içinde bulabilir miydim? 


Cevap yıne bilgisayar programından geldi: 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İngilizcesi'ni Tekvin 24:25 - 24:30'da, Almancası'nı Çıkış 32:29 - 32:31'de, Tagalogcası'nı (Filipinliler'in başlıca dili) Sayılar 7:79 - 9:7'de, Arapçası'nı Tekvin 42:9 - 42:14' te ve Hintçesi'ni Tekvin 31:7 - 31:13'te buldum. 


Almancası'yla ilgili bir örnek vereyim... 


Tekvin 29:32 - 30:14'te bulunanlar, Tevrat'ın Sifresi'nin tüm dillerin fonetiğiyle okunabileceğini açıkça ortaya koymaktadır: (Bkz. Slayt -2) 


(Konu: Tora/Sifre) 


Ortaya çıkan kelimeler: 
= Gott/God (Tanrı) 

Ich/I (Ben) 

name (isim)- 

bin/am (olmak) 

wer/who (kim) 


Almancası'nı gramer kurallarına göre bir araya getirelim: 
Ich bin wer ich bin. (Ben, Ben olduğum kişiyim.) (© 


Bu araştırmaların hepsi kısa, atlama aralıkları az ve birbirine yakındır. Ortaya çıkan sonuçlardan açıkça görülmektedir ki, eğer İbrani Alfabesi'nin fonatiğini öğrenirseniz, Tevrat'ın Şifresini kendi dilinizde uygulayabilirsiniz. Bu alanda daha fazla deney yapılması gerekli. Böylelikle daha fazla sonuçlara ulaşmak mümkün olabileceği kanısındayım... Bunu bir bilmece çözer gibi siz de yapabilirsiniz. 
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“Tevrat'ın Şifresi”nin fonetik olduğunu, kelimelerin sadece İbranice seslere dönüştürülmesi gerektiğini keşfedince, gerisi çorap söküğü gıbı geldi. 

İsim ve yerleri İbranice'ye translitere ederken doğru fonetik son derece önemlidir. Konunun, temel kelimelerinin ve ilgili kelimelerinin birbirine yakınlığı doğruluğa işaret eder. Tarihi olayları araştırırken bu çok açıktı, bunun sebebi tarihi araştırmalarda tam olarak hangı kelimeleri araştırmam gerektiğini biliyor olmamdı. Var olan, var olmuş olan veya var olacak olan bazı olayların, Tevrat'ın Şifresi'nde olduğuna inanıyorum. Bugün yarının geçmişidir, öyleyse orada bir şey varsa her şey orada olmalıdır. Geçmiş, şımdı, gelecek ve daha fazlası... Peki ama daha fazlası nasıl olabilir? Olasılıklar kavramını daha sonraki bir bölümde ele alacağız. 

Bununla birlikte, özellikle insan ilişkileri ve insanın neden olduğu olaylar dıkkate alındığında geleceği örten bir perde varmış gibi görünüyor. Bunun sebebinin doğru bir araştırma yapabilmemiz icin gelecekteki bir olayla ilgili gerekli bilgiye sahip olmamamız olduğunu düşünüyorum. 
Böyle yapılan her tahmin şüphelidir... Çünkü sadece bir olasılıktır... Hepimizin özgür iradesi, aklımızdakileri değiştirme seçeneği, planları, kararları, ınançları, amaçları v.s. 
vardır. Eğer geleceği önceden görebilseydik, hayat rollerimizin bize sunulduğu bir oyun gibi olurdu. Hayat her gün verdiğimiz kararlara dayanan bir öğrenme sürecidir. Bazıları iyi, bazıları kötüdür ama verdiğimiz her karardan bir şey öğreniriz. Geleceğin bilgisine ulaşmanın bu sürece müdahale edeceği görünüyor. Ancak Şifre"de bunun olmasını önleyecek bir koruma büyük ihtimalle var- 


dır. 
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readable (okunabilir) | Tekvin 30:11 41931 phonetics (fonetik) Tekvin 30:14 42067 


3. (Tora/Sifre): Tora'nın Şifresi tüm dil(lerin) fonetigi(yle) okunabilir. 
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Bir devlet başkanına, Drosnin'in Tevrat'ın Şifresi'nde anlatılan gibi bir suikast girişimi planlandığını varsayın... 
Tevrat'ın Şifresi araştırmalarında suikast hedefi olarak iki lider, Yitzhak Rabin ve Benjamin Netanyahu gösteriliyordu. 
Tahmin edilen Rabin suikastinin gerceklestigi, ama Netanyahu'nun işinin başında hayatına devam ettiği herkes tarafından bilinir. İki olay da ihtimaldi, biri gerçek oldu, diğeri olmadı... Bunun yanında, Netanyahu'nun başkanlığı Rabin'in elinden alacağı kehanetinin doğru olduğu ortaya çıktı. Bu olay tüm olumsuzluklara karşın gerçekleşti. 
Neden? Çünkü insan iradesi üstün geldi. 

Kitabın ilerleyen bölümlerinde Tevrat'ın Şifresi'nin önümüzdeki on yıl boyunca dünyanın ve insanoğlunun yakasını bırakmayacak pek çok felaket ihtimaline dair kehanette bulunduğunu göreceksiniz. 

Biz, Tevrat'ın deyimiyle son zamanlardayız. ©) İnsanlığın üçte ikisinin yok olacağı bazı felaketler gerçekleşmeli mi? Cevap kesinlikle hayır! Bir seçeneğimiz var. Bu olasılıkları değiştirmek için çok geç olduğuna inanmiyorum fakat aynı zamanda gerçekçiyim de... Çok az insan gelecekle ilgili bütün bu ihtimalleri önlemek için hayatlarını gerekli boyutta ya da yeterince yakın zamanda değiştirecek -ama yine de bazılarını engellemek için yeterli insan olabilir. İnsanoğlunun ortak iradesi dağları yerinden oynatabilir veya dağların yerlerinden oynamaları- na mani olabilir. Dünyada cennet ya da insanlığın yıkımı = seçenekleri tamamen bizim kararımıza kalmıştır. 

Ateist olduğunu iddia eden Michael Drosninin “Tevyatın Şıfresi”ni savunan bir yazar olması son derece ironiktir. Aşağıdaki üç Şifre araştırması Michael Drosninin kitabında verilen bilgi üzerine yapılmıştır. 

Sayılar 32:25-33:36'daki ilk slayt Tevrat'ın Şifresi'nin 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(belirtilen kitap, 1996) yazarı Michael Drosnin'in geçmişi- ni içeren bir Şifre'dir. (Konu: Drosnin/Yazar) 

Sayılar 31:51-32:27'deki ikinci slayt Tevrat'ın Şifresi'nin bilgisayar programı yaratıcılarının Eliyahu Rips, Doron VVitztum ve Yoav Rosenberg olduğunu teyit eder. (Konu: Tevrat/Şifre) 

Sayılar 16:3-17:10"daki üçüncü slayt Danyel'ın Kitabı'ndaki "Tanrı tarafından mühürlenmiş olan Tora mesajını bilgisayarin 1990 yılında çözdüğünü doğrular. 
(Konu: Bilgisayar/Şifreyi çözdü) 

Gördüğünüz gibi, araştırmalar Michael Drosninin kitabında bildirdiklerini destekliyor. | 

Bilimsel çevrelerdeki bazı kişiler belirli bir mesleği olmayan bir insanın Tevrat'ın Şifresi'yle ilgili araştırmalar yapmasının tehlikelerinden bahsettiler. Ben bazı ahlakı ve metotsal kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğine katılıyorum fakat doğru sonuçlara ulaşabilmek için mutlaka bir — fizikçi veya matematikçi olunması gerektiğine ınanmıyo- o rum. Gördüğüm kadarıyla bu noktada “Tevrat'ın Şifresi” çok iyi anlaşılmadı. Bir kısım seçkin bilim adamı Tora'da bir şifre olduğuna inanıyor. Bu da benim için yeterli... 
Anthony Robbins'den yaptığım aşağıdaki bir alıntı, sanırım ne demek istediğimi çok güzel bir şekilde özetleyecektir: 

"Düğmeye basıp ışığı görmek için elektrik teorisini anlamanıza gerek yoktur." 

Tora kutsal bir kitap olduğu için, bütün Şifre araştırmalarına da kutsa mesajlarmış gibi bakılması gerektiğine inanıyorum. Fakat yıne de tekrar ediyorum ki, geçerli Şifre araştırması sonuçları Tevrat açısından anlamlı olmalı ve yüksek ahlaki değerler taşımalıdır. Tevrat'ın Şifresi araştırmasını meydana getirmek, bir bilgisayar programı oluşturmaya benzer. Ondan sonra da bu programa objektif kalabiliyorsanız büyük ihtimalle doğru yerdesiniz demektir. 

Bulmak istediklerinizin değil, ortaya çıkacakların peşinde olmanız gerekmektedir. 

Araştırmalar, Tora'nın onaylanmış bir versiyonunu kullanan ve mümkün olan en yakın EHD kelime ilişkilerini bulabilen bir bilgisayarla yürütülmelidir. 

En iyi sonuçları aşağıdaki kriterleri kullanarak aldım: Öncelikle, iyi bir İbranice sözlük edinin. Ben “Webster's New World Dictionary”: ve “The New Bantam-Megiddo Hebrew-Englısh Dictionary”: kullandım. Daha sonra, İbrani Alfabesi harflerinin fonetiğini ve dilin temeliyle ilgili bazı şeyler öğrenmelisiniz. Araştırmaya başlamadan önce bir fikir belirlemeli ve onu en iyi anlatan kısa bir ifade yazmalısınız. Sanki bir gazete başlığıymış gibi okunsun, mesela: "Rus Kömür Madeni Patlaması, Pekçok Madenci Ölü." 

Bu araştırmayı bilgisayara tanıtmak için konuyu "Rus/Maden" yapardım. Sonra, "kömür", "patlama", "madenci", "ölü" ve "pekçok" kelimelerini araştırırdım. 
Başlıca isimler, sıfatlar, fiiller ve zarflar arasında ilişki aramalısınız. takılar, bağlaçlar ve edatlar arasında değil. "Is" (olmak), "will" (-acak/-ecek), "not" (değil) ve benzeri kelimeleri dışarıda bırakacak şekilde ifadedeki temel kelimelerin altını çizerek onları ifadedeki sıralarına göre araştırın. Üç İbranice harften daha az harfli kelimeleri de dışarıda bırakın; üç harfli kelimenin yerini doğru bir şekilde dolduracaksa, dört harfli bir kelime kullanın. 

Orijinal sözdizimi değiştiyse araştırma da değişebilir, çünkü program EHD sıklığının toplamını takip eder. 
Araştırılan her kelime bu değeri değiştirir. Araştırmalarımın birinde bir kelimeyi kaldırdım, bir sonraki kelimeyi araştırdım, sonra daha önce kaldırdığım kelimeyi tekrar 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taradım. Kelime tekrar ortaya çıktı, fakat farklı bir konumda. Araştırma ilerledikçe, yeni konum varsayımımı daha çok destekledi. Eğer ortaya sık bir tarama çıkmıyorsa baştan başlayın ve orijinal varsayımınızın anlamını değiştirmeden kelimeleri değiştirmeyi deneyin. Eğer hâlâ yoğunluk oluşmuyorsa muhtemelen fikriniz yanlıştır. 

| Bir keresinde ben doğru bir araştırmayı neyin olusturduğunu tespit etmek için Tevratin Şifresi'nin kendisini kullanmıştım: (Konu: Şifre/Doğruluk) 

Tekvin 4:24 - 6:9'daki aşağıdaki Slayt, Tevrat'ın Şifresi'nin doğru olması için Tevratla ilgili bir konusunun, doğru kelime sesinin (başka bir dilin harfleriyle yazılan kelimeler fonetigi), sık bir matrisinin ve kısa atlama aralıklarının olması gerektiğini söylemektedir. Bu slayt, geçerli kelimelerin birbirine dokunan harflerini, diğer harfin altında kalan harfleri ve birbirinin içinden geçen harfleri gösteren örnekler de verir. (Bkz: Slayt - 4) 

Danyel 12:4'e tekrar bakalım: "Ama sen, Danyel, bu sözleri gizli ve kitabı mühürlü tut, ta ki sonun zamanı gelene kadar" Metin aynı zamanda şunu da söyler: "Kötülerin hiçbiri (mührü açıldıktan sonra kitab1) anlamayacak ama arif olanlar anlayacak." | Parantez içindekiler benim ilavem.] Bazı araştırmalarımda çektiğim zorluklar yüzünden bu metinden çok etkilenmiştim. 

Çıkış 28:33-31:10'daki (Konu: Bilgisayar/Matris) tara- 
. masını yapmaya karar verdim. Sonuçlar, Tanrı'dan ilham alındığında bir bilgisayar matrisi (Tora Şifresi) sunulduğunu doğruladı. Bu demek oluyor ki eğer Tanrı'yla birsek, kelimeler ve cümlenin sözdizimi aklımıza zaten gelecektir. 
Fakat öncelikle kendi irademizi O'nunkine bırakmalıyız. 
Şifre"de herkes düzgün bir şekilde doğruyu arayabilir ama içlerinden kaçı kendi iradesini Tanrı'nınkine teslim etmeye 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4. (Sifre/Dogruluk): Tevrat'ın Şifresi'nin doğruluğu Tevrat'la ilgili bir konu, doğru kelime sesi, sık bir matris, yakın, kısa atlama aralıkları içerir. 
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hazırdır? İnanıyorum ki, maalesef çok azı. "Kötülerin hiçbiri anlamayacak"la söylenmek istenen budur. Elbette sezgisi yüksek olanlar, Tanrı'nın saffına geçeceklerdir. 
Böyle olması Tevrat'ın Şifresi'nin kötü amaçlar için kullanılmasını da engelleyecektir. 

Michael Drosnin, Tora'yı kimin şifrelendirdiğiyle ilgili bir fikrinin olmadığını fakat kaynağının bu dünyadan olamayacağını söylemişti. Ben de kaynağın kendisini araştırmaya karar verdim ve Tevrat'ta Cebrail'in Tanrının habercisi olarak tanımlandığı için onunla başladım. 

Çıkış 10:14-10:16'da yaptığım araştırma, Başmelek Cebrail'in gerçekten Tora'nin Şifresinin yazarı olduğunu teyit etmiştir. 

Toparlayacak olursak: 

Danyel'da söz edilen mührün teknolojik bir saat olduğu görülmektedir. Şifreli bilgiye ulaşabilmek için belirli bir teknolojik seviyeye gelmemiz gerekiyordu. Daha hızlı ve daha büyük bilgisayarlar ürettikçe “Tevrat'ın Şifresi”ni ileride üç boyutlu bile tarayabileceğiz. Bu, şu anda hayal bile edemeyeceğimiz bir bilgi kaynağı sağlayacaktır. Teknolojik saat kavramı mantıklıdır. Çünkü dıkkat ederseniz bilgisayar çağının gelmesiyle bilgimiz ürkütücü bir şekilde hız kazanmıştır. Ancak şunu da kesinlikle unutmamalıyız ki, tarıh bize sosyalleşmenin teknolojinin çok gerisinde kaldığını söyler. Ve bu, günümüz dünyasını hakikaten tehlikeli bir yer yapar!... 
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Tevrat'ın Şifresi'nin gerçekten işe yaradığını, geçmiş olaylar hakkında verdiği bilgilerin doğruluğundan anlayabiliriz. Ben doğuştan şüpheci bir insanım... Bu sebeple gelecekle ilgili bazı olayların Tevrat'ta şifrelenmiş olarak bulabileceğime karar vermek için geçmişte dünyada meydana gelmiş felaketlerle ilgili araştırma yapmaya uzun zaman ayırdım. Bır olayla ilgili yeterli detaya sahipsem onu Şifre içinde bulmakta zorluk çekmediğimi farkettim. 
Bunun sebebi büyük bir ihtimalle sebep-sonuç ilişkisinin çoktan kendisini göstermiş olmasıdır. (9) 


ÇİN”DEKİ BÜYÜK DEPREM 


Tang-Şan, Çin'de 28 Temmuz 1976 yılında meydana gelen feci depremle ilgili bir tarama yaptım. 650.000'in üzerinde insan hayatını kaybetmiş ve 780.000 yaralı olmuştu. Olayın tam olarak meydana geldiği günü buldum. 
Sonra, Çin'de gelecekte olabilecek depremleri araştırdım 


ve gelecekle ilgili iki olası yıl buldum: 2006 ve 2010. 
Çıkış 13:3 - 14:14'te bulunan aşağıdaki Slayt (Konu: 
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| 9; (Yer/Sarsintisi): Çin, büyük, feci yersarsıntısı, muhakkak 28/7/1976 
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Yer/Sarsıntı) Çin'de 28 Temmuz 1976 yılında büyük ve feci bir yersarsıntısının meydana geleceğini Tora'nın yüzyıllarca önce haber verdiğini ortaya çıkardı. 


KARAYİPLERDEKİ KORKUNÇ 
VOLKANİK PATLAMA 


1902 yılının Nisan ayında, bir Karayip Adası olan 
Martinik'teki volkanik Pelee Dağı yavaş yavaş aktiflegmeye başladı. Başlangıçta, Saint Pierre liman kentinin halkı buna kayıtsız kaldı. İnsanlar volkanın sadece duman çıkardığını düşünerek Avrupalı tarzı bu tuhaf köyde günlük işlerine devam ettiler. 

Pelee Dağı'nın son şiddetli püskürmesi 1767'de olmuştu... Nisan'ın sonlarına doğru şehrin üzerine artan miktarlarda kül yağmaya başladı ve halk kaygılanmaya başladı. 
Mayıs ayının onunda yerel seçim yapılacaktı. Fransız vali seçimden önce çok fazla vatandaşın bölgeyi terkedeceğinden endişelenerek tehlikeyi küçümsedi ve insanların ada- dan gitmesini engellemek için birlikler gönderdi. Mayısın yedisinde, 90 mil ötedeki Saint Vincent Adası'nda Soufriere yanardağı patladı. Saint Pierre halkı sakinlesti çünkü olayın Pelee Dağı'ndaki basıncı gidereceğine inanılıyordu. Sonra, Mayıs'ın sekizinde, dingin ve güneşli bir sabahın 7:50'sinde hiçbir uyarı olmaksızın dört devasa patlama Pelee Dağı'nı parçalara ayırdı. Saint Pierre'de 30.000'in üzerinde insan birkaç dakıka içinde kül oldu veya boğuldu. O gün meydana gelen katliamin hikayesini anlatabilecek yalnızca dört kişi hayatta kalabıldıl... 

Tesniye 28:30-28:65'te bulunan 6No’lu Slayt 8/5/1902'- de Saint Pierrede Pelee Dağı'nın patlamasının ardından ölen binlerce insandan bahseder. (Konu: Volkan/1902) 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KORKUNÇ CİNAYİTİN İZLERİ 


1996 Noeli'nden iki gün sonra A.B.D, haberlerde 
korkunç bir olayın anlatılmasıyla güne başladı. Noel'den bir gün sonra altı yaşındaki bir kız Colorado'daki evinde ölü bulunmuştu. Bütün işaretler, bu dehşet verici cinayeti işleyenin bir cinsi sapık olduğunu gösteriyordu. Babası kızın bedenini şık evlerinin bodrumundaki bir odada bulmuştu. Kızın elleri bağlıydı ve ağzı bantla kapatılmıştı. 
Jonbenet Ramsey, Boulder'in üst düzey mahallelerinden birinde oturan küçük güzel bir kızdı. 

Zengin Boulder çifti John ve Patsy Ramsey'in kızıydı ve Burke adında dokuz yaşında bir erkek kardeşi vardı. 
JonBenet geleceği parlak, yetenekli bir çocuktu. Annesi onu yetenek gösterilerine ve güzellik yarışmalarına götürür ve küçük kız kalabalıkları hayrete düşürürdü. Ölüm hikayesi Amerika çapında ve bütün dünyada milyonlarca ınsanı kalplerinden vurdu. Olayla ilgili akıl almaz olan şey, dört yıldan fazla bir süre ve bu kitap yazıldığında da, JonBenet Ramsey'i öldürenin bulunamamamış olmasıdır. 

Eve zorla girildiğine dair güvenilir bir kanıt yoktu. 
Fidye olarak 118.000$ talep eden ve evdeki bir bloknottan alındığı bildirilen bir not bulundu. Olaydan sonra Ramseyler Atlanta, Georgia'ya taşındılar. Hikayeyi kendi açılarından anlattıkları “The Death of Innocence” (Masumiyetin Ölümü) adlı bir kitap yazdılar. 

Jon Benetin kısa ömrünün trajik sonu “Tevrat'ın Şifresi”nde kayıtlıydı. Tesniye 1:19 - 1:44te bulunan ve JonBenet'in 1996 Aralık'ında evlerinin bodrumunda öldürüldüğünün yazılı olduğu bir slayt ortaya çıktı. (Konu: Ramsey/1996) (5) 


Bu olayı kitabıma dahil etmemin en büyük sebebi, tüm 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dünyayı ilgilendirmeyen bir olayın bile Tevrat'ın Sifresi'nde bir yer bulmuş olmasıdır. 


TİTANİK FACİASI 


1912 yılı baharında, İngiliz lüks yolcu gemisi Titanic, 
ilk seferine İngiltere, Southampton limanından New York'a doğru çıktı. Gemi, ismi gibiydi. 46.000 ton ağırlığındaydı ve 
16 eşsiz su geçirmez kompartıman yapısıyla ona asla batmaz gözüyle bakılıyordu. Birinci sınıf yolcuları arasında sosyetenin ünlülerinden Jonn Astor, Benjamin Guggenheim ve Isidor Strauss gibi kimseler vardı. Gümrük bildirgesinde 2.200 yolcu adı vardı ama sadece 707'sı New York'a ulaşabildi. Felaket, 14 Nisan'da, gece yarısından biraz önce 
meydana geldi. Gemi, Newfoundland, Grand Banks'ın 95 
mil güneyinde bir buzdağına çarparak yaklaşık üç saatte battı. Titanic felaketi, Sayılar Kitabı'nda bulundu. Sayılar 22:29-32:14"teki slayt Titanicin 14/4/1912'de buza çarptığını ve kazada binin üzerinde ınsanın hayatını kaybedeceğini gösteriyordu. (Konu: Tlitanic/Gemi) 


JOHN KENNEDY'NİN UÇAĞI KAYBOLUYOR 


16 Haziran 1999'da CNN, John E Kennedy Jr.'ın 
Massachusetts açıklarında özel uçağını kullanırken kaybolduğuna dair tüm dünyada flaş haber yayınladı. Eşi Carolyn ve onun kızkardeşi de uçuşta ona eşlik ediyordu. 
New York'tan ertesi günkü bir aile düğününe katılmak üzere ayrılmışlardı. 

Haberleri ilk duyduğumda bu aileyi yine bir trajedinin kuşattığına inanamak istemedim. O dönem “Tevrat'ın 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sfresi” üzerinde çalışıyordum ve hemen bu kazayla ilgili bir arama yapmaya karar verdim. 

Araştırmayı John E Kennedy Jr.'ın meşhur babasını kullanmayarak sürdürebileceğimden emin olmasam da, konuyu (Kennedy/Ucak) olarak seçtim. 

Kazayla ilgili bilginin çoğunu araştırma ilerledikçe elde ettim. Ne olmuş olabileceğine dair birkaç senaryo üretmem gerekti. Sonuçtan maalesef en kötü senaryo çıktı. 16 
Haziran 1999'da uçağın denize düştüğünü ve içindeki üç kişinin öldüğünü belirten kısa bir slayt aldım. Bu bilgi Tekvin de şifrelendirilmişti. Birkaç gün içinde uçağın ve cesetlerin bulunacağını gösteren bir tarama daha yaptım. 
Bütün bunları haber bildirisinden sonraki bir saat içinde yaptım. Hikaye aynen benim araştırmalarımın işaret ettiği şekilde geliştikçe Tevrat'ın Şifresi'nin aslında doğru kullanıldığında insanlığa büyük bir rehberlik kaynağı olabilecek Tanrı'nın bir hediyesi olduğuna bir kez daha ikna oldum. Tekvin 41:45-42:31'de bulunan slayt (Konu: Kennedy/Uçak) John Kennedy Jr.'nin uçağının 16/7/1999'da kaybolduğunu ve üç ölü olduğunu göstermişti. 


1887'deki BÜYÜK SEL BASKINI 


Yakın tarihimizdeki en korkunç felaketlerden biri 1887 
ilkbaharında meydana gelmişti. Kuzey Çin'in Sarı Irmak'ı | taşarak daha aşağıda kâlan bölgelerde büyük bir sel afetine sebep olmuştu. Irmak, Kuzey-Batı daki Tsinghai’nin Kunlun Dağları'ndan başlayarak Güney'e ve sonra Doğu'daki tarım bölgelerine doğru kıvrılarak Sarı Deniz'e dökülür. 1687'de, normal olmayan yaz yağışları sebebiyle ırmak 40 mil genişliğe ve bazı yerlerde 50 fit derinliğe ulaşarak geçtiği her yeri harap etti, Sel yüzünden ve daha 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sonra koleradan o kadar çok insan ölmüştü ki, toplam kaç kişinin hayatını kaybettiği tam olarak hesaplanamadı bile. 

Tahmini hesaplar iki milyon ile yedi milyon arasında değişiyor. Levililer 7:37 - 8:19'daki yan sayfada görmüş 
olduğunuz Slayt, Çin'deki feci Sarı Irmak selinden; 1887 
yazında kaybolan milyonlardan bahseder. (Konu: Cin/Sel) (Bkz: Slayt: - 7) 


SADDAM HÜSEYİN KUVEYT'TE 


2 Ağustos 1990'da, Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgali- 
nin ardından ona karşı Amerika büyük bir dünya müttefikliğine önderlik etti. Ertesi yıl 28 Şubat 1991'de Saddam yenildi. 

o Tekvin 26:14 - 27:25'teki aşağıdakı slayt, 2/8/1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgal edeceğini söylemektedir. 
(Konu: Irak/2/8/90) (Bkz: Slayt: - 8) 


1000 OYLA GELEN MUCİZE 


ABD'nin 2000 yılı başkanlık seçimleri bu kitabın yazılmasını neredeyse durduruyordu. Seçimler başladığında, Tevrat'ın Şifresi'nde Vali George W. Bush'un kazanacağına dair muazzam bir olasılığa işaret eden bir araştırma yaptım. Slayt son derece kısaydı ve her açıdan büyük bir doğruluk oranı gösteriyordu. Tarihimizin bu noktasında ülkenin ihtiyaç duyduğu şeyin kesinlikle G. W. Bush olduğuna inandığım için çok memnun oldum ve seçimin sonucuyla ılgılı daha fazla endişelenmedim. Fakat 7 Kasım geldiğinde sonuçlara inanamadım: Al Gore'nin mutlak zaferi... 

Bu seçimle ilgili Şifre taramamda bu kadar yanılmış olabilir miydim?... Moralim bozuldu ve kafam karıştı... 
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Bu sonuç, “Tevrat'ın Şıfresı”ni yorumlamada güvenimin çok kötü bir şekilde sarsılmasına sebebiyet vermişti. 
Yazmayı durdurarak, Şifre hakkındaki bütün çalışmalarımı yeni baştan gözden geçirmeye başladım. | 

Bu arada G. W. Bush'la ılgılı çıkan verileri kaç defa kontrol ettiysem, her seferinde aynı sonuca ulaşıyordum. 
Şifre ısrarla G. W Bush'un kazanan olacağını söylüyordu. 

Böyle bir sonuç karşısında artık kitabımı yayınlayamaz ve bu gerçeği saklayamazdım. Demek ki, şifrede bir hata var diye, iyice endişelenmeye başlamıştım. 

Seçimden yaklaşık bir hafta sonra, CBN Haberleri'ni takip ederken, Pat Robertson'un binlerce dinleyicisinin Cumhuriyetçilerin kazanması için oruç tuttuğunu ve dua ettiğini duydum. Bunun üzerine; “istermisin bir mucize olsun ve G. W Bush yanlış sayılan oylar yüzünden, son anda Başkanlığı kazansın” diye içimden geçirdim... 

Eğer kazanacak olursa bu, kelimenin tam anlamıyla bir mucize olacaktı. Bunun üzerine, ortaya çıkacak sonuçla ilgili bir mucize olup olamayacağıyla ılgılı bir şeyler bulma amacıyla araştırma yapmaya karar verdim ve sonunda onu buldum: 

Çıkış 37:24- 8:19'daki Slayt, Fla.'da (Floriada'da) 1.000 
oy fazlasıyla, seçilecek başkanın Bush olacağını söylüyordu... (Konu: 2001/Başkan) (Bkz: Slayt: 9) 

O günleri hepimiz hatırlarız. Oy sayma işlemi günlerce sürmüş, yapılan itirazlar birbirini izlemişti. Amerikan Yargıtayı olaya karışmış ve sonunda Florida'dan gelen mucizevi! (fazladan) 1000 oyla, Bush'un seçimleri önde bitirdiği açıklanmıştı... Bu fazladan 1000 oy, kuşkusuz ki bundan sonra da tartışmaya açık bir konudur. 

Al Gore'nin seçimin kendisinden çalındığını düşünmesini anlayabilirim. Belki de çalındı! Ancak ben bununla 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değil, bu çalıntı da olsa seçimin Bush tarafından kazanılmasıyla ilgileniyorum... Çünkü her ne şekilde olursa olsun Bush'un ABD'nin başkanı olacağı “Tevrat'ın Şıfresı”nde yer almıştı. 

Şu ya da bu şekilde, o 1.000 mucizevi oy olmasaydı Valı Bush seçimi kazanamayacaktı. Araştırmalarım Seçim Günü'nden iki hafta sonra, Amerikan Yargıtayı işe karışmadan çok zaman önce tamamlanmıştı. Ve sununda benim bulgularımın gerçekleşmişti. 

Şifre'nin güvenilirliği adına bu sonucun beni ne kadar memnun ettiğini anlatamam. Bu arada İbranice kelime "Miracle"nin (mucize) İngilizce'ye fonetik transliterasyonunun FLA olması, sanırım son derece düşündürücü bir ayrıntıdır. Buna özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim... 


11 / 9 / 6 
USAME BİN LADİN SALDIRIYOR 


11 Eylül 2001'de meydana gelen Dünya Ticaret 
Merkezi trayedisi hakkında söylenebilecek çok az şey vardır. 
Başkan G. W Bush bu felaketin üstesinden gelmenin kendi görevi olduğuna inandığını söyledi. Tevrat'ın Sifresiyle ılgılı aşağıdaki araştırmalar gözönüne alındığında, bu olayın da çok önceden Tevrat'ta şifrelendirilmiş olduğunu görmekteyiz. 

Çıkış 16:4 - 19:1'deki aşağıdaki Slayt, Usame bin Ladin'in 11/9/2001'de ABD Dünya Ticaret Merkezi'ni ortadan kaldırdığını doğrulamaktadır. 

(Konu: 11/9/ Bin Ladin) 

(Bkz: Slayt -10) 
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. Bu kitabın amacı geçmişe bakmak değildir. Dün ne olduğunu zaten biliyoruz. “Tevrat'ın Şıfresi”nde kayıtlı olan ve tarıhi olayları doğru bir şekilde tanımlayan pek çok slayt vardır. Fakat benim de ikna olmam gerekiyordu. Ve Tevrat'ın Şifresinin gerçek olduğuna okuyucuyu da ikna edebilmem için bazı olayları bu bölüme ekledim. 

Tarihle ilgili slaytlarda teyit edildiği üzere, yakınlık ya da olayı tarif eden temel kelimelerin yoğunluğu ve birbirleriyle olan ilişkileri slaytın doğru olduğunu gösterir. Tevrat binlerce yıl önce yazılmış olduğu için Şifre geçmişi, şimdiyi ve gelecek olayların tüm olasılıklarını içermelidir. Gelecek olayların araştırılmasıyla ilgili sorun, gerçekleşene kadar onları sadece geleceğin ihtimalleri olarak görebilmemizdir. 
İhtimaller, yol boyunca verdiğimiz kararlara göre daha iyiye veya kötüye dönüşebilirler. Bunu asla unutmamak gerekir... 
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3.BÖLÜM 
AKAŞİK KAYITLAR 


Akaşık Kayıtlar, bir ruhun materyalliğe gırdığı zamanki kaderi olarak kabul edilebilir. Bireysel varlığın zaman ve mekânın yün çilesiyle işlediği kayıtlardır. Birey sonsuzluğa karıştığında bu kayıtlar açılır ve o bılinçliliğe varmış olanlar tarafından okunabilir. Bunlar “Hayat Kıtabı”ndakı kayıtlardır. 


Yukarıdaki paragraf, modern zamanın káhini Edgar Cayce'nin (1877-1945) geçtiğimiz yüzyılda ifade ettiği "Akaşık Okumalar 2533-8 in başka sözcüklerle anlatılmış bir halidir. Yazar Jess Stearn'ın, Cayce'nin biyografisini anlattığı çok satan kitabı "The Sleeping Prophet’: (Uyuyan Kâhin) 1970'lerde okuyarak Edgar Cayce'yle tanıştım. Bu şaşırtıcı kişi hakkında pekçok kitap yazılmıştır. B. Ernest Frejer tarafından yazılan "The Edgar Cayce Companion” (6) (Edgar Cayce Rehberi), Cayce'nin Akaşik Kayıtlar'daki 14.000'den fazla yorumunu içeren bugüne kadar gördüğüm en kapsamlı çalışmadır. Bütün metinleri, VA, Virginia 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Beach taki "Association of Research and Enlightenment"te (A.R.E.) (Araştırma ve Aydınlatma Derneği) dosyalanmıştır. 

Edgar Cayce"den genellikle psişik, geleceği gören veya önsezili diye bahsedilir. Öte yandan, Tevrat'ın Şifresi onu Tanrı'nın bir Peygamberi olarak tanımlar. Yorumlarından bazıları bu kitabın ilerleyen bölümlerinde ele alınacaktır. 

Çıkış 22:22 - 30:10'da bulunan Slayt, Cayce'nin 1877'den 1945'e kadar Tanrı'nın bir Peygamberi olduğunu ortaya koyar. (Konu: Cayce/Peygamber) 

Akasik Kayıtlar'la ilgili ilk bir şeyler okuduğumda başka kaynaklar aracılığıyla var olduklarını teyit etmeye çalıştım. 
Fakat bu konuyla ilgili çok az İngilizce materyal bulabildiğim için tekrar Cayce'ye geri döndüm. Ancak son zamanlarda Akaşa'yı tarif eden "The Wisdom of the Vedas” (Vedalar'ın Bilgeliği)" (1992) adında J. C. Chatterji tarafin- dan yazılan İngilizce bir kaynak buldum. Veda "bilgelik" ya da "bilim" demektir. Kitap, kutsal Hindu mantralarının Sanskritçe çok eski kompozisyonları ve Brahmanalar denen onlar hakkındaki tefsirlerle ilgili bilimsel bir incelemedir. 
Yazılar M.Ö. binlerce yıl geriye dayanır. Bu mantraların Tanrı'dan alındığına inanılır. Sonraki bir bölümde göreceğiniz gibi bu inanç, Tevrat'ın Şifresi tarafından da tasdik edilmiştir. 

Bu yazılara göre, Akaşa bütün yaradılışı kaplayan göksel zaman/mekân dizisidir. Akaşa için ses (titreşim), hava, ateş, su ve toprak denir. Cayce'nin yukarıdaki metnine dönecek olursak; Akaşa'da hepimizin düşünceleri ve faaliyetleri kayıtlıdır ve buna “kaşık Kayıtlar” adı verilir. 
Tevrat, “Hayat Kıtabı”ndan da benzer bir şekilde bahseder. | 

Ínsanlarin tüm hayatlarinin film seridi gibi gózlerinin önünden geçtiği, “Ölüme Yakın Deneyimler"le ilgili günümüzde basında çok fazla röportaj yapılmaktadır. Bu ınsanların Akaşik Kayıtları'na girdikleri, kendilerini yargıladıkları ve gitmek için çok erken olduğuna karar verdiklerini söylemek mümkündür. Olayı atlattıktan sonra artık ölmekten korkmadıklarını ve bu deneyimleri sayesinde hayatlarının daha iyiye gittiğini bildirmişlerdir. 

Zamanın başlangıcından itibaren her şey Akaşık Kayıtlar'a kaydedildiyse, zaman göreceliyse ve zaman-mekân dizisi her şeyi kapsıyorsa, Akaşa'da geçmişi, şimdiyi ve geleceği, yani her şeyi içeren bir kayıt olduğunu düşünmek mantıklı olacaktır. Bu yeterince karışıktır ama işin içine bir de insanlığın ortak iradesinin kapsadığı, yapılacak sayısız seçimler girmektedir. Yani, Akaşik Kayıtlar yalnız geçmişi, şimdiyi ve geleceği kapsamakla kalmayıp, olabilecek bütün olasılıkları da içermektedir. Bu tam anlamıyla hayal gücünü zorlayan bir kavramdır. 

Dünya'da her şey, Güneş'in doğuşundan bir diğer doğuşuna göre ayarlandığı için, bize sanki her şeyın bir başı ve sonu varmış gibi gelir. Bu şekildeki lineer bir zamanın sadece bir illüzyon olduğunu kavrayabilmemiz zordur. 
Fakat, 1955'te Albert Einstein şöyle demiştir: 

"Geçmiş, şimdi ve gelecek ne kadar sürekli olursa olsun, arasındakı fark bir illiizyondur." 

Zamanın göreceliliğiyle ilgili burada bize yardımcı olabilecek bir açıklama okumuştum. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum: | 

Kenarında üç balıkçı adamın durduğu, kıvrılan bir nehir düşünün. Balıkçılar birbirlerinden birer mil uzaktalar ve birbirlerini göremiyorlar... Ama siz dağın tepesindesiniz ve aşağıdakı tüm manzarayı gözlemleyebiliyorsunuz. Şimdi, ortadaki balıkçıyı geçen bir gemi hayal edin. 

Gemi, ortadaki balıkçının şimdisinde, fakat ilk balıkçının 


53 


“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


geçmişinde ve üçüncü balıkçının ise geleceğindedir. Siz her şeyin üstünde olduğunuz için her şey sizin şimdinizde... 

Bu örnekten anlaşılacağı gibi, zaman ona baktığımız yere göre görecelik gösterir. Bizim üç boyutlu ve lineer zamana bağlı dünyamızın dışından buraya bakıyor olsaydınız, geçmişin, şimdinin ve geleceğin bütün olasılıklarını aynı anda görebilecektiniz. 

Diğer yandan dikkate alınması gereken bir nokta daha vardır: Dağın tepesinden geçmişi, şimdiyi ve geminin üçüncü balıkçıyı geçme olasılığını gördünüz. Fakat geminin kaptanının yapabileceği tercihler vardır. Durup ikinci balıkçının yanında balık tutmaya karar verebilir. Eğer bunu tercih ederse ve bol balık yakalarsa nehirde daha ileriye gitmekten vazgeçebilir. İstediği kadar yakaladığında geldiği yoldan geri dönerek ilk balıkçıyı geçebilir... Bu ana kadar, dağın tepesinden gördüğümüz geçmişin, simdinin ve gelecekte olabilecek iki ihtimalin algılanmasıdır. Geminin kaptanının durup geceyi ikinci ve üçüncü balıkçının arasında kamp kurarak geçirmeye karar verdiğini farzedin. 
Balıkçıların da yapabilecekleri tercihler vardır. Üçüncü balıkçı “bugünlük bu kadar yeter” diyerek, eve gidip gemiyi hiç görmeyebilir de. 

Yukarıda gördüğünüz gibi, önceden çizilen bir gelecek yoktur. Bizlerin ortak tercihine dayanan Boece olasilikları vardır. 

Akaşa bizim üç boyutlu dünyamızdan uzakta olduğu için bütünü kapsamaktadır. Bunu, bir beden dışı deneyim . yaşarkenki gözlem noktamızdan bakarak anlayabılırız. Bir trans esnasında Edgar Cayce binlerce kayıta ulaşarak bunu iradesiyle başarabiliyordu. “Ölüme Yakın Deneyim” yaşayanların deneyim üzerinde herhangi bir kotrolleri yoktu ve 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sadece kendi kayıtlarına ulaşabildiler. Çağımızda “Tevrat'ın Şıfresi”niın, Akasik Kayıtlar'a ulaşabilmenin başka bir kaynağı olarak bize verildiğine inanmaktayım. Ancak gelecek hakkında sadece ihtimal ve olasılıklar görebileceğimizi de unutmamalıyız diye düşünüyorum. 


AKAŞİK KAYITLAR 
VE TORA'NIN ŞİFRESİ 


Akaşik Kayıtlar'ın binlerce yıl önce Tora'nin içinde şifrelendirilmiş olarak Musa'ya verildiği açıktır. Geleneğin dediğine göre, Musa'ya “tek bir harfın bile değiştirilmemesi gerektiği” söylenmiştir. Sifre'nin doğruluğunun korunması için bu gerekli olacaktı. Kutsal yazılar, en sıkı kalite kontrolü yöntemleri altında çok uzun zamandan beri aslına sadık kalınarak kopya edilmiştir. 

Eski Ahit metin kopyalarının bozulmadan günümüze geldiğini, 1947'de bedevi bir çoban çocuğunun Kumran yakınlarındaki çöl mağaralarında bulduğu 2.000 yıllık Lut Gölü Tomarları da tasdık etmiştir. 

Levililer 23:31-24:7'de bulunan aşağıdakı Slayt, Akaşık Kayıtlar ve Tevrat'ın Şifresi'nin aslında aynı şey olduğunu doğrular. (Konu: Akasik/Kayitlar) 

Arka sayfada görebileceğiniz bu Slayt'la, bu bölümü kapatıyorum... o | 

(Bkz: Slayt - 11) 
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4.BÖLÜM 
ŞİFRELİ ÜÇ KUTSAL KİTAP 


Buraya kadar "Tora nın ve Hindu Vedaları'nın Tanrı'nın tebliğleri olduğundan söz etmiştik. Bunlarla birlikte Hristiyan Yeni Ahiti'nin (İncil'in), Müslümanlar'ın Kur'an-ı Kerimi'nin ayrıca Buda ve Konfüçyüs'ün Öğretilerr? nin de Tanrı'nın sözü olduğunu; Tevrat'ın Sifresi'nin de teyit ettiğini ilave etmeliyim. 

Muhtemelen bunlardan fazlası da vardır. Ancak benim teyidini bulabildiklerim şimdilik bunlar... 

Asırlar boyunca, dünyanın farklı bölgelerinde, tekrar tekrar aynı mesajı farklı üsluplarla getireren kurtarıcı ya da peygamberler ortaya çıkmıştır. Bu vazifeliler, genellikle bir toplum tamamiyle yoldan çıktığında görünürler. 

Göksel - Semavi Tebliğler, bize nasıl iyi ve adil bir toplum oluşturabileceğimizi öğretir. Bunlar arasında bazı filozofları da saymak mümkündür. Örneğin, Eski Yunanistan'ın büyük filozofu Eflatun bize iyi, doğru ve güzel olan her şeyin Tanrı'dan olduğunu öğütlemiştir. 

Yukarıda söylemiş olduğumuz bu sözler doğruysa, tebliğler arasında niçin farklılıklar vardır? 
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Öncelikle toplumların değişik diller, kültürler ve tarihi geçmişlerle birbirlerinden farklı gelişim düzeylerinde oldukları unutulmamalıdır. İşte “Göksel - Semavi Tebligat”ta toplumların bu ihtiyaçları, birbirlerinden farklı gelişim düzeyleri ve eski gelenekleri dikkate alınmıştır. 
Verilen “Mesajlar - Tebligatlar” temel olarak aynı olsalar da, ilgili toplumun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sunulmuşlardır. 

Bu toplumların çoğunda görülen özellik bunların, karışık sorulara basit cevaplar isteyen toplumlar olmasıdır. 

Tanrı'ya bakış açıları dahi birbirlerinden farklıdır. Bazı dini öğretilerde "Tanrı kral olarak görülür ve bir kral gibi övülür ya da kraldan korkulduğu gibi ondan da korkulur. 
Dua, katı kurallara bağlıdır ve bunlardan sapmak küfür sayılır. Diğer tebliğler Tanrı'yı baba figürü olarak görmektedirler; sevgi dolu bir babaymış gibi O'na saygı gösterilmektedir. Bu görüşü İsa Peygamber teşvik etmiştir, muhtemelen bir kral genellikle sadece saygı gördüğü fakat bir baba gerçekten sevildiği icin... Havarileri ona nasıl dua etmeleri gerektiğini sorduğunda, İsa Peygamber onlara: "Cennetteki Babamız" gibi cevabını vermiştir. 

Bu farklı tebliğler birisinin doğru, diğerinin yanlış olmasını gerektirir mi? Elbette hayır; sadece "Tanrıya ve mesajına bakış açılarımızda farklılıklar olabileceği anlamına gelmektedir. Bütün tebliğlerde, farklı şekillerde de olsa dünya ötesi bir kaynak hep ön plandadır. 


Maalesef, bu kutsal tebliğler arasında algılanan farklılıklar tarih boyunca istismar edilerek karışıklığa ve hatta sözde kutsal savaşlara neden olmuştur. Tanrının gözünde hepimiz kardeşizdir. Ancak ne yazık ki, sözümonu onun adına tarih içinde pekçok insan kendi kardeşini öldürmekten geri duramamıştır. Aslında bu sözde kutsal savaşlar 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12. (Üç/Mesaj): Üç kutsal mesaj, Veda(lar), Tora (ve ) Kuran, 


Tanri(nin) somut hale getirdiği (bir) şifre içerir. 
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Tanrı'nın adına olmaktan çok hırs veya intikam adına yapılmıştır. Bu savaşlardan kazanç sağlayanlar, "Tanrı tarafından onaylanan kutsal bir savaş yaptıklarına halkı inandırırlar. İnsanlara, sözde kafirlerle savaşırken ölürlerse cennete gidecekleri söylenir. Böylelikle büyük halk kitleleri, bu yönde kandırılarak belli bir istikamete yönlendirilebilirler. Bunun geçmişte olduğu gibi bugün de örneklerini görmek mümkündür. 


ŞİFRELİ ÜÇ KUTSAL METİN 


Tek bir Tanrı olduğunu ve Rama, Krişna, Musa, Buda, İsa, Konfüçyüs ve Muhammed'in O'nun habercileri olduklarını doğrulayan yedi slayt buldum. Muhtemelen başkaları da vardır. Örneğin, Sayılar 14:10-15:38'deki İslam hakkındaki Slayt, Cebrail'in Muhammed Peygamber'e Tanrının Kıyamet'e kadar son mesajı olan, Kur'an-ı Kerim'i sunduğunu teyit eder. (Konu: Cebrail/ Muhammed) 

Tevrat'ın Şifresi'nin bize bu konuda verdiği ders, dünya nüfusunun en az yüzde doksanının aynı temel doktrinlere inandigidir. Sıradan erkek ve kadın bunu sonunda anlayıp kabul ettiğinde hiçbir devlet onu dini nefrete dayanan bir savaşa sürükleyemeyecektir. Çünkü birbirimizden farklı olmak yerine birbirimize benzediğimiz kabul edilmiş olacaktır. 

Konunun bir başka ilginç yönü de, Tora'nın haricinde de iki kutsal kitapta bir şifrenin bulunduğundan Tevrat'ın Sifresi nin söz etmesidir. 

Tekvin 45:13-46:17'deki aşağıdaki slayt, üç kutsal mesajın, yani Vedalar, Tora ve Kuran'ın, Tanrı'nın somut hale getirdiği bir şifre içerdiklerini ifade etmektedir. 
(Konu: Üç/Mesaj) (Bkz: Slayt - 12) 
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EVRENSEL ETKİ - TEPKİ YASASI 


Herkes, evrenin evrensel düzeni koruyan kozmik kanunlarla uyumlu bir şekilde meydana getirildiğini bilir. 
Süredurum, yerçekimi ve merkezkaç kuvvetinin hareket halindeki kütleler üzerindeki dengesi, galaksilerin güneş sistemlerindeki dengesini korur. Yaşayan bir organizma gıbi işleyen dünya sürekli olarak kendisini yeniler. Güneş, dünyanın varlığının ruhsal gücü gibidir. Çünkü çekildiğınde dünyanın ölümüne yol açar. Enerjisi, hayatın sürebilmesi için dünyanın elementlerini ölçülü bir denge içinde geri kazandırır. Varoluşu yöneten sayısız kanundan yalnızca birkaçını keşfettik fakat yaşamımızın devamını onların mükemmel uyumuna borçlu olduğumuzu biliriz. 

Duran bir kütleyi yerçekimini, sürtünmesini, süredurumunu ve diğer güçlerini alt edecek güçte iterseniz; (etki) kütle hareket edecektir. (tepki) Bu fiziksel bir etki-tepki ilişkisidir. 

Sosyal ilişkileri yönlendiren benzer bir etki tepki kanunu olduğunun çoğumuz farkındayızdır. Size iyi davranırsam, muhtemelen sız de bana iyi davranırsınız. 
. Size karşı nefretle doluysam, siz de bana benzer bir şekilde 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karşılık verirsiniz. İsa Peygamber'in bizlere öğrettiği başlıca konulardan biri, “ne ekersek onu bıçtığımız "dir. Tora ve Kuran bunu “göze göz, dışe dış” olarak açıklar: “Kılıçla öldürürsenız, kılıçla öldürüleceksıniz.” 

Bu prensibi tek bir cümleye indirgemek gerekirse, burada ortaya çıkan sonuç şudur: 

"Yapılan her şey geri döner...” 

Yaptığımız, düşündüğümüz veya söylediğimiz her şey etkiyle ilgilidir ve bu harekelerin karşılığı iyi ya da kötü olabilecek tepkidir. Bunu deneyimleyerek bir şeyler öğreniriz. 
“Etki - Tepki Kanunu” doğru yaptığımızda bizi ödüllendirir, yanlış yaptığımızda cezalandırır. ıvlesele aslında bu kadar basittir. Mükemmel bir adalet sistemi. Bu kavram anlaşıldığında, direkt olarak "Tanrı tarafından değil, O'nun düzenlediği kanun tarafından, dolayısıyla kendi zafer ya da hatalarımızla ödüllendirildiğimizi veya cezalandırıldığımızı farkederiz. Yerçekimi kanununa karşı gelerek uçaktan paraşütsüz atlamanın fiziksel felaketi garantileyecegi gibi cinayet işlemenin de aynı şekilde ruhumuz üzerinde feci bir etkisi olacaktır çünkü bu olay ruhun gelişimini engelleyecektir. Öte yandan, insan ilişkilerinde tepki etkiden hemen sonra gelmeyebilir. Hırsızlık yaparsanız bu hiç ortaya çıkmayabilir. Ama bu sizin “Etki -Tepki Kanunu”nu yendiğiniz anlamına mı gelir? Hayır. Bu negatıf olayın enerjisi hemen sizin Akaşik Kayıtlarınız'a eklenerek adaletin yerini bulması için doğru koşulların oluşmasını bekler. Günün birinde, birisi sizden bir şey çalmaya çalıştığında, olayı sizin önceden yapmış olduğunuz hırsızliga muhtemelen bağlamazsınız. Arabanızın kapısını kilitlemeyi unutarak ya da değerli bir eşyanızı ortada bırakarak adalet senaryonuzu kendiniz bile kurabilirsiniz. Yani adalet eninde sonunda yerini bulur. Yanlış bir şey yaptığımızda 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daima cezalandırılırız, Tanrı tarafıdan değil, Etki Tepki Kanunu tarafıdan. Bundan kurtulmamız için bize incelik yapılmaz - yani tabir caizse mahkeme merhamet göstermez. Her şey bizim dersimizi alıp almadığımıza ve aynı hatayı tekrarlamamaya karar vermemize bağlıdır. 


ETKİ - TEPKİ YASASI”YLA GELEN ADALET 


Bize acı ve ıstırap çektireceğini bile bile bir şey yapmayız. Elimizi kızgın ocağın üstüne bilerek koymayız çünkü tepki derhal gerçekleşir ve bu tepkinin ne olacağını gayet iyi biliriz. Sosyal “Etki -Tepki Kanunu” düzgün bir şekilde anlaşıldığı zaman, dünya kusursuz bir ahenge sahip bir yer olacaktır. Başkalarına bize davranılmasını istedığımız biçimde davranacağız çünkü iyilik kendi kendine bir ödüldür ve onun sayesinde acı ve ıstıraptan korunabiliriz. | 

Dünya'nın, bu yasayı layıkıyla kullanmaya hazır olmayan ruhlar için büyük bir okul veya eğitim yeri olduğu bana göre çok açıktır. "lanrı, bizleri, yani çocuklarını en yüksek standartta tutar; tıpkı bizim çocuklarımızı tuttuğumuz gibi. 

Bize Tanrı'nın suretinde yaratıldığımız öğretilmiştir, dolayısıyla ınsanlık ailesinin cennet ailesinin bir yansıması şeklinde oluşturulduğuna inanmak doğru olacaktır. Bu, ınsanların yanlış tercihleri yüzünden başka bir şeye dönüşürse, düzeltmeler gerektirecektir. Tanrı, tek bir ruhun dahi kaybedilmesini istemediğinden, bu düzeltmeler bizi doğru yola sevketmek için otomatık olarak “Etki - Tepki Kanunu” vasıtasıyla gerçekleşir. Cezaların "Tanrı'nın gazabından" meydana geldiğini düşünmek mantıklı . 
değildir, çünkü bu şekilde insanın kendi hatası (öfke ve 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13. (Etki/Tepki): Etki ve Tepki, Karma, Tanrıl'nın) aynı, özdeş kanun(u). 
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“EVRENSEL ETKİ TEPKİ YASASI” 


intikamı) Tanrı'ya mal edilmiş olur. Tevrat, Tanrı'nın gazap ve ıntikamından bahseder fakat bu yazıları alan halkın gelişmişlik seviyesini de hatırlamamız gerekir. Bugünün toplumuyla karşılaştırıldıklarında onlar henüz çocuktular, aynen bizim de yarının çocukları olduğumuz gibi. 

Tevrat'ın Şifresi'nin sunduğu yeni bir mesaja şimdi o hazırız ve gelecekte belki de daha büyük başka bir mesaja hazır olacağız. 

“Etki -Tepki Kanunu” ve “Karma”nın Tanrı'nın aynı kanunu olduğunu Tevrat'ın Şifresi teyit eder. Yukarıdakı Slayt'taki Sayılar 15:40-20:15'te bunu görmekteyiz. 

(Konu: Etki/Tepki) (Bkz: Slayt - 13) 
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6.BÖLÜM 
YENİDEN DOĞMALISINIZ 


İsa Peygamber, “Cennet'in Krallığı”na girebilmemiz için yeniden doğmamız gerektiğini söylemiştir. 

Hrıstiyan Dini mesheplerine mensup olanlar bu öğretiyi gerçek anlamında kabul etmemişlerdir. Aslında mecazi anlatımlarla dolu olan kutsal yazıları Hristiyanlık harfı harfine kabul eder, evrenin yedi günde yaratılması gibi; etmez? Bu kavramdan niçin bu kadar korkmaktayız? Belki de, başka bir hayatta tekrar kendimizle karşılaşarak arkadaşlarımıza, komşularımıza veya sevdiklerimize bir ömür boyunca yaptığımız kötü şeylerin sorumluluğunu almak istemediğimizden!... Sanırım kolay yolu tercih etmek istiyoruz. 

Muhtemelen yaşlandığımızda, Tanrı'nın yasakladığı şeyleri yapmış olmaktan ötürü içimiz biraz daha fazla rahatsız olacak ve özür dıleyerek bunları tekrar yapmayacağımızı söyleyip, sonra da cennete gitmek isteyeceğiz. 
Tanrı'nın merhametiyle bütün günahlarımızı affedecegini düşünürüz. Kulağa harika geliyor, ama ya İsa Peygamber”in tembihi ve “Etki -Tepki Kanunu”nun da ifadesi olan "kılıçla 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yaşayan, kılıçla öldürülür"e ne demeli? 

Bir insan öldürdüğünüzü, hüküm giymediğinizi ve suçunuzdan dolayı ciddi olarak pişmanlık duymadığınızı farzedin. Vaktiniz geldi ve doğal bir yolla öldünüz. Peki bunun yükünden ebediyen kurtulabilecek misiniz? 

Bır başka hayatla bunun telafi şansı verilmezse bunun yükünden kurtulma şansınız kalabilir mi? 

Peki ya sizin tarafınızdan öldürülen insana ne diyeceksiniz? Bu sadece kötü şans mı? Bu nasıl bir adalettir? 
Hareketlerimizden tam olarak nasıl sorumluyuz? 

Bırakın böylesine büyük bir yükü, İsa Peygamber'in “Etki -Tepki Kanunu “yla ilgili öğretilerinin bir parçası olan "Konustugunuz her boş sözün hesabını vereceksiniz" cümlesi bile, ne denli her şeyden sorumlu olduğumuzu gözler önüne sermiyor mu? Dedim ya, bazı şeyler sanırım pek işimize gelmediği için, bunların üzerinde fazla durmamaya çalışıyoruz. 

Çelişkiymiş gibi görünen bu soruların cevabı İsa Peygamber'in “yenıden doğmadıkça cennete giremezsiniz” sözünün mecazı (gizli - ezoterik) anlamında gizlidir. 
Yeniden doğmak, tekrardoğuşu ifade edebildiği gibi aynı zamanda eski anlayışlarımızda ölüp, yeni bilgilerle yeni anlayışlara doğmak anlamına da gelir. Yani bilgilenmek, aydınlanmak ve uyanmak demektir. Cennet de uyanmış varlıkların bulunduğu mekanın sembolüyse, kı öyle olduğu anlaşılıyor, o halde pekçok soru kendiliğinden cevap bulmuş olmaktadır. 

Biz gelelim bilinen anlamıyla tekrardoğuş zaruretine... 
Bu, ruhun evriminde kullanılan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır... Çeşitli bedenlere girerek ruhun evrimleşmesi, birçok dinde kapalı, çok azında ise açık olarak insanlara aktarılmış bir bilgidir. 
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“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


Bu mesele de Evrensel Adalet'i sağlayan “Etki Tepki Kanunu ”yla ilintili bir konudur. 

Çoğu insan, İsa'nın gelişiyle kanunun değiştiğine inanır. Matta 5:17'de söylediklerini hatırlayın: "Kanun'u ya da Peygamberleri kaldırmaya geldiğimi sanmayın. 
Kaldırmaya değil yerine getirmeye geldim." Yerine getirmek demek "kanunu etkin kılmak için yapılması gerekeni yapmak" demektir. Etki Tepki Kanunu'na karşı hâlâ sorumlu tutulmaktayız. Ne ekersek onu biçeriz, göze göz, dişe diş, bu hayatta değilse bile başka bir hayatta... 
Ama birgün mutlaka... | 

Tartışma, İsa Peygamber'in canımızla tekrar doğacağız demesiyle sürer. O halde can kelimesinin anlamına bakalim. Genellikle ruh kelimesiyle özdeşmiş gibi kullanılır. 
Oysa ikisi de birbirinden tamamiyle farklı kavramlardır. (9) 

Tevrat'ın Şifresi’ nde de can ile ruhun ayrımının ortaya çıktığını yaptığım araştırmalarda çok net bir şekilde gördüm. 

Tekvin 9:16-10:12'deki yukarıda görmüş olduğunuz Slayt, canın Tanrı tarafından doğumla verilen hayat gücü olduğunu ve ruhtan farklı olduğunu tasdikler. (Konu: Hayat/Güç) (Bkz: Slayt - 14) | 


RUHSAL GÜCÜMÜZÜ = 
TAM OLARAK KULLANAMIYORUZ 


Ruhumuz Tanrıdan gelen, Tanrıdan olan bağımsız ve ebedi bir yaradılıştır. Ruh asla ölmez ve var olması için cana ihtiyacı yoktur. Ancak canın ruha ihtiyacı vardır. Bizi birer birey yapan odur. Başlangıçta mükemmeldi. Düşüşten beri, doğası bizim ona verdiğimiz şekli aldı. Sonsuzluk 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boyunca bütün düşüncelerimizin, yaptıklarımızın ve tecrübelerimizin toplamı oldu. Her ruhun amacı “başlangıçların mükemmelliğine” geri dönmektir. (7) 

Sayılar 3:3-3:42'de bulunan Slayt (Konu: Ebedi/Bilinç), insan ruhu ve ebedi bilincin Tanrısal niteliklerini çok açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. 

Ancak şurası bir gerçek ki, bu dünyada yaşarken bu potansiyalimizin sadece çok küçük bir kısmını kullanabılıyoruz. 


İNCİL VE KURAN'DA TEKRARDOĞUŞ 


Yeniden doğma'nın birinci anlamı yani öldükten sonra yeni bir bedenle tekrar dünyaya doğma meselesi hakkında kafamızın karışacağı, Yuhanna'nın 3. Babı'nda de dile getirilmistir: 

İsa Peygamber, Nikodemos'a tekrar doğmadığımız sürece Tanrı'nın Krallığı'nı göremeyeceğimizi söyler. 
Bunun üzerine Nikodemos ona bir insanın yaşlandıktan sonra nasıl tekrar doğabileceğini sorar. İsa ona su ve canla doğmadan kimsenin Tanrı'nın Krallığı'nı göremeyeceğini, — etle doğanın et, canla doğanın can olduğunu söyler. Son olarak İsa Nikodemos'a kendisine yeniden doğacağı söylendiğinde şaşırmaması gerektigini söyler. 

Bu anlatım gerçekten de karışıktırl... 

Kur'an-ı Kerim'in İngilizce/Arapça Basımı'nda (Amana, 
1989) ilginç bir ayet vardır. 2. Sure olan Bakara'nın 28. 1 
şöyle der: "Allah'ın dinini nasıl reddedersiniz? Hayatta olmadığınızı görerek. Ve O size hayat verdi; sonra ölümünüze sebep olacak. Ve sonra size yine hayat verecek; Ve sonra tekrar O'na döneceksiniz." 


71 


“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


2 W 3 


& Zz cc B8 x ₪ 


- 


E 
2 


2 Yos SES: 

u my AT dni. 

₪ = m t 4 
> 


2 x 


4 


g: o: 
x x 


+ ש‎ u xİle - J oa a - xum x ¥ 


cs 
~ 
1 
ש‎ x 


Jy u 3 uu x 5 
4 
₪ 
ב‎ 
=a 


J שש‎ LVL) 4 


B‏ ב 


d 


ב 

i 
Ea 

> 


J 


w 
3 
3 - 0d 3 nw s € 


- 
ב 


mu ow 
Y Su x 
- x 


₪ 
3 3 3 ₪ 
& 3 x Ss zu 


ב 
3 
3 
0 
n‏ n‏ 
T‏ 
© 
T‏ 
א n‏ g‏ 
R‏ 
1 
₪ 
R‏ n‏ 
T‏ 
1 
1 
1 
3 
? 
1 


- t 


Harf Kelime | Tercüme [Bab - Ayer | Konum | Allama GE EZE 


Tekvin 19:26 İ 23650 
Tekvin 19:32 İ 24001 


Ww — wu € we 4 


ב 


- ₪ ם טר ט yy saz‏ ₪ ₪ + 


15. (Doğmak/Yeniden): Yuhanna, Bölüm 3(fe) İsa yeniden doğma 


zorunluluğunu öğretti, can ve kadından anlamında. 


“YENİDEN DOĞMALISINIZ” 


Bu da muhtemelen İncil'dekiyle benzer bir mesajdır. 
TEVRAT'IN ŞİFRESİ DE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR 


Tevrat'ın Şifresi”nden çıkan sonuç çok daha açık ve nettir: Tekvin 18:28-19:32'de bulunan yukarıdaki Slayt'ta “Tevrat'ın Şifresi”, yeniden doğmanın bilinen ilk anlamıyla yani tekrardoğuşun bir zaruret olduğunu 1fade etmektedir. 
(Konu: Doğmak/Yeniden) (Bkz: Slayt - 15) 

Ortaya çıkan cümle İsa Peygamber'in İncil'in Yunana Bölümü'nde (Bab: 3/5-7) dile getirilen sözüne bir tasdık niteliğindedir: “İsa yeniden doğma zorunluluğunu öğretti, can ve kadından anlamında...” 

Sadece can ve etin biraraya gelmesiyle ınsanda yeniden bir ruh doğabilir. Evrensel varoluşun mükemmel bir adalet sistemi olan “Etki Tepki Kanunu”nun, etkili olması için yeniden doğmak şarttır. Bu bize yalnız ikinci bir şans vermekle kalmaz, aydınlanmış ruhlar olabilmemiz için gereken tüm şansları da verir... 


HALİL CİBRAN 


Edgar Cayce hakkında araştırma yaparken, gelecekten haber veren bir diğer önemli kişi olan Halil Cibran'ın yazdıklarına rastlamıştım. 1883'te Lübnan'da doğan Cibran büyük bir yazar, şair ve ressamdı. 1912'de Amerika'ya göç ederek, İngilizce ve Arapça yazmaya devam etti. İlk 1923'te yayınlanan başyapıtı “The Prophet” yalnız İngilizce versiyonuyla yaklaşık on milyon adet sattı!... 

Eser, Orta Doğu da yaşayan “EI Mustafa” adında bir filozof ve öğretmenin anlattıklarının roman şekline dönüştürülmüş halıdır. 

“The Prophet”, bilge bir adam olan El Mustafa'nın uzun yıllardır yaşadığı köy olan Orphalese'den ayrılmasıyla başlar. Onu götürecek gemi kalkmadan bütün halk El Mustafa'yı geçirmeye gelerek ona hayatın anlamıyla ilgili önemli ve anlaşılması zor sorular sormak için yakalayabılecekleri son şansı kullanmak isterler. 

Halil Cibran'ın yaşamla ılgılı kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar, benim bugüne kadar okuduğum en bilge ve özlü görüşleri içerir. Hepsi 100 sayfadan az tutmaktadır! 

Cibran'ın Hristiyan olduğunu bildiğim için Orphalese halkına son söyledikleri beni şaşkına çevirmişti: 


"Size geri döneceğimi unutmayın. Kısa bir süre sonra varlığım toprak olacak ve başka bır bedende belirecek. Kısa bir süre sonra başka bır kadın beni doğuracak." 


Kitapta sözü edilen geminin, ölümü anlatan bir mecaz olduğunu o ana kadar farketmemiştim. 

Halil Cibran'ın felsefesi, bende o kadar büyük bir ilgi uyandırmıştı ki, hemen Tevratin Şifresi'nde ondan bahsedilip behsedilmediğini aramak istedim. 

Çıkış 3:5 - 4:15'teki slayt, Halil Cibran ın 1883'te doğduğundan, Amerikaya göç ettiğinden, şair, yazar ve kahin olmakla beraber, aydınlanmış bir ruha sahip olduğundan söz eder. (Konu: Cibran/Şair)Onun gerçek kimliği daha sonra gelen bir slaytta ortaya çıkacaktır. (Bütün kitap boyunca Halil Cibran'ın öğretilerine zaman zaman değineceğim.) 
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TEKRARDOĞUŞ İNANCI 
HRİSTİYANLIK'TAN ÇIKARTILMIŞTIR 


Dünya nüfusunun 902.5 '1 takrardoğuş (reenkarnasyon) ve Karma Kanunu”na inanır. Bu insanların çoğu Hındu ve Budistler'dir. Kilise'nin ilk günlerinde Hristiyanlık da reenkarnasyona inanırdı. Hristiyan filozof Origen (M.S.185- 254), "Tanrının ebedi özü olarak ruhun önceden varolduğunu ve bütün ruhların nihai olarak Tanrı Babaya döndüğünü kabul eden "Üniversalizm" doktrinini oluşturmuştur. 

100 yıl sonra, Hristiyan filozof Aziz Augustine, Tanrı'nın ruhu bağımsız bir şekilde, yani Kendisi nden ayrı tutarak hiçlikten yarattığını savunan yeni bir doktrin öne sürmüştür. Böylece, yeni bir ruh yaratıldığı ve gebelik ve doğum arasında bedene girdiği inancı ortaya çıktı. 
Augustine ölümün doğal olmadığını ve bu sebeple Adem'in ilk günahı için ceza olması gerektiğini farzetti. Kısa zaman sonra, M.S. 380'de Roma İmparatoru Theodosius, Augustine'nin yazdıklarının Roma İmparatorluğu Hristiyanlığının doktrini olacağını ilan etti. M.S. 55316 Justinian ımparator olduğunda Origen'in tiniversalizmle ilgili ógretilerini dalalet kabul edilerek yasaklandı, yazdıkları yok edildi. Yeni Ahitin bazı bölümlerinin Konstantinopolis teki İkinci (M.S. 381) ve Beşinci (M.S. 553) Kiliseler Evrensel Kurulu'nda sansürlendiği söylenmektedir. Hristiyan doktrinininde reenkarnasyon varlığı da işte bu dönemde sona ermiştir. 

Levililer 11:44 - 13:48'deki Slayt bu sansürleme konusunu çok açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. (Konu: Tebliğ/Sansürden geçirme) Slayt”ta Papa II. John'un (M.S. 
533'ten 535'e kadar Papalık yapmıştır.) Yeni Ahit'in sansürlenmesine izın verdiği ve karma, kader ve tekrardoğuşun bu 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sansürün kurbanları olduğu ortaya çıkmaktadır. Papa II. 
John, daha sonra Beşinci Kiliseler Evrensel Kurulu'nu toplayacak olan I. Justinian dan Ortodoks dini eğitimi aldı. 
Belki de bu yüzden Yuhanna'nın Vahyı'nde sözü edilen "Yeniden doğmalısınız" cümlesi bugün pek bir anlam ifade etmiyor. Bütün bunlar, size başka nelerin çıkartıldığını merak ettirmiştir; örneğin doktrini anlamayı çok daha kolaylaştıracak olan “Kıyamet” hakkındaki bilgiler olabilir mi?!... 

Daha sonra göreceğimiz gibi, Tevrat'ın Şifresi Kıyamet'in yakında kopacağını ve gelen bu kıyamet sırasında Kilise'nin kendisini ciddi bir şekilde yenilemesi gerekeceğini ifade eder. 


KİLİSE RUHSALLIĞI AÇIKLAYAMAMAKTADIR 


Günümüz Hristiyan doktrininin bir sorunu da, ruhun sonsuz ömrünü açıklayamamasıdır. Sonsuz olan sınırsızdır, ebedidir, başı ve sonu yoktur. Gebelikte veya bir çocuğun doğumunda yaratılamaz. Madem ruh sonsuzdur, o halde önceden de var olması gerekir. Madem Tanrı sonsuzdur, ruh O'nun bir parçası olmalıdır. Eğer ruh böylesine ilâhi bir yapıya sahipse, ruhlar Adem'in ilk günahından dolayı nasıl suçlu olabılır? Ve eğer ruh sonsuzsa ve dünyaya gelinmesinin sebebi öğrenmekse, sonsuz bir ruh 70 yıllık bir dünya yaşamından ne öğrenebilir? 

İşte bu ve buna benzer sorulara Hırıstiyan doktrininin verebildigi cevaplar son derece yetersiz kalmaktadır. 

Eski Kabala Mistisizmi”ne bağlı olan bazı İbrani grupları vardır. Kabalistler adı verilen bu gruplar günümüzde de büyük bir gizlilik içinde çalışmalarını sürdürmektedirler "Alınan bir şey" anlamına gelen Kabala Oğretisi, Musevilik'in içindeki; kökeni Musa Peygamber'e kadar uzanan ezoterik bir gelenektir. Musa zamanından itibaren sözlü olarak seçilenlere aktarılmıştır ve varoluşla ilgili planının saklı bilgeliğine ya da anlamına giden anahtar olarak kabul edilmiştir. Temel olarak kim olduğumuz, nereden geldigimiz, neden burada olduğumuz ve ölümden sonra nereye gıttığımızle ilgilidir. | 

Kabala, ruhun ilâhi bir kökene ve ölümsüz bir varlık olduğunu doktrinini destekler. Yaradılış, Tanrının sureti veya yansıması, zaman-mekan dizisinde "Tanrının varlığının doğrulanmasıdır. Kabala'ya göre İnsanoğlu eşsizdir. 
Çünkü dünya üzerinde özgür iradesi olan tek yaratıktır. 
Zohar'ın Kabalistik yazılarından anladığım kadarıyla ruhlar kendi yüksek enerjilerini kabalaştırarak Aden'e kadar gelerek, doğum süreciyle ınsan olarak gelecekleri dünya alanına girmeye hazırlandılar. Ruhların, dünyadayken Tanrının yaradılış planını destekleyen ortak ilâhi bir görevleri vardır. Bu serüvene katılan tüm ruhlar beraberce hareket etmişler ancak kendi yaşam planlarının bir sonucu olarak farklı karmalara sahip olmuşlar. 

Bu süreç içinde pekçok kez bu dünyaya doğmuşlardır. 
Dünyaya ait enkarnasyonların sonunuda bir temizlenme sürecinden geçtikleri daha yüksek dünyalara dönerler. 
Sonra, yeniden doğmadan önce bir dinlenme dönemi için yine Aden'e gelirler. 

Kabala Öğretisi'nin temelini oluşturan bu anlayış kuşkusuz ki, kapalı bir üslup sergilemektedir. Örneğin Aden olarak ifade edilen cennet eğer bir mekansa ki, . anlatımlardan bu çıkıyor, o halde bu mekanın nerede bulunduğu sanırım ilk başta sorulması gereken bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“Tevrat'ın Şifresi”, Aden'in, Çoban Takımyıldızı'nın en parlak yıldızı olan Arktürüs'ün yörüngesindeki bir gezegende olduğunu belirtir. Neden mi? Şimdilik buna girmek istemiyorum. Çünkü bu konuda daha sonra söyleyeceklerım var. 


TEVRAT'IN ŞİFRESİ VE TEKRARDOĞUŞ 


Tevrat'ın Şifresi, ruhun önceden var olduğunu, tekrardoğuşu (reenkarnasyonu) ve karma kanununu doğrulamaktadır. Sayılar 10:9 - 22:23'teki Slayt, Etki - Tepki Kanunu'- nun lanrı'nın kusursuz bir adalet sistemi olduğunu teyit eder. (Konu: Etki/Tepki) 

 "Tekrardoğuş hakkında Tevrat'ın Şifresi’ ndeki iki farklı senaryoya bir göz atarak Etki ve Tepki Kanunuyla ilişkilerini incelemeliyiz. Tora ve Yeni Ahit'teki bireylerin hayatlarıyla dramatize edilen olaylar önemli bilgiler ortaya koyar. 

Tekvin”in 4. Bab'ında anlatıldığı gibi Havva'nın ilk oğlu olan ve kardeşi Habili öldüren Kain'in hikayesiyle başlayacağız. Kain, Habili kıskançlıkla dolu bir hırsla öldürüp bu hareketini Tanrı'dan saklamaya çalışır. Tanrı suçtan haberdardır ve Kaini lanetleyerek anayurduna, Aden'in dogusun- da kalan Nod'a gitmesini yasaklar. Daha sonra, Tekvin 37'de, Tora bizi Kenan topraklarına ve Yakub'un Evi'ne götürür. Yakub'un İsrailloğulları denen on iki oğlu vardır ve Yakub içlerinden birini diğerlerinden daha çok sever. Bu oğlun adı Yusuf'tur. Yusuf'un kardeşleri onu kıskanırlar çünkü babasının en sevdiği oğlu olduğunu anlarlar. Onu öldürmek amacıyla komplo kurarlar fakat Yahuda adında bir kardeş onu 20 parça gümüş karşılığında Medineli tacirlere satmayı teklif eder. Yusuf satılır ve hemen yetişkinlik hayatının destanının başlayacağı Mısır'a gider. 

İncil'de çok çok daha sonra Matta 26'da, hikayenin konusunun İsa'yı öldürmek olduğu ortaya çıkar. İsa'nın 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seçilmiş bir havarisi olan Yahuda İskaryot, 30 parça gümüş karşılığında onu ele vermek için tapınak rahipleriyle anlaşır. Bu ve yukarıdaki iki hikaye, farklı bölümlerin birbirlerinden ayrı hikayeleri gibi gözükür. Diğer yandan, ikinci tebliğin üçüncüsünün kehaneti olduğu gözükmektedir. 
Aşağıdakı Tevrat'ın Şifresi taraması değişik bir hikaye anlatır. Çıkış 3:7-25:14'te bulunan Slayt , Yahuda ve Kain'ın aynı ruhun yeniden — halı olduğunu söyler. (Konu: Yahuda/İskaryot) 

Ama bu, hikayenin — M" 

Yine Çıkış'ta, fakat bu sefer 36:12-36:22'deki (Konu: Adem/İsa) 'Tevrat'ın Şifresi araştırması; İsa, Yusuf ve Adem'in tek bir ruhun yeniden doğmuş hali olduğunu açıklar. Bu karmik durum, Havva'nın ilk çocuğu olan Kain'in, Adem'in en sevdiği oğlu olan Habil'i öldürmesiyle başlar. 

Daha sonra, Kain ve Adem kardeş olarak Yakub'un evine dönerler. Düşmanlık hâlâ devam etmektedir. Tanrı merhametiyle Kain ve Adem'e, bu defa Yahuda ve Yusuf olarak aralarını düzeltmeleri için yeni bir fırsat sunmaktadır. Fakat Yahuda'yı başlangıçta affetmek yerine Yusuf onu ve diğer kardeşlerini kendisinin babalarının en sevdiği olduğunu gözlerine sokarak kışkırtır. Günün birinde bütün ailenin onun önünde eğileceğine dair kehanet içeren bir rüyasını bile anlatır. Yusuf bir anlamda kendisini amansızca takıp edecek olan kaderini çizmiş olur. Yahuda ise kardeşine sevgiyle yaklaşmak yerine, onlara karşı büyük kıskançlık besler. Sonunda Yusuf'u 20 parça gümüş karşılığında köle olarak satar. İlk plana göre Yahuda Yusuf'u öldürmez ve burada biraz kurtarılma söz konusudur. Yusuf kötü durumu mümkün olan en iyi şekilde kullanır; Mısır'ın yüksek seviyeli bir memuru olarak kehanetteki gibi ailesine yardım eder ve kardeşlerini de affeder. Yusuf karmık sınavdan geçer; Yahuda geçemez. 

Sahne, bir sonraki karmik karşılaşma için hazırlanır. 
İki ruh arasında bir ilişki tekrar kurulur, Yusuf İsa olarak ve Yahuda Yahuda İskaryot olarak... Tanrının ebedi merhameti Yahuda/Yahuda İskaryot'a bir şans daha vermektedir. Ancak ne var kı, Yahuda hasetliğinden yine başarısız olur. Ruhsal yoldaşını ölüme mahkum ettiğini bile bile bu kez 30 parça gümüş karşılığında onu satar. Başarısızlığına rağmen Yahuda'ya yakında bir fırsat daha verilecektir. Bir diğer "Tevrat'ın Şifresi taramamda, Yahuda'nın son zamanlarda geri döneceği açıkça belirtilir. 

Hepimizin iyiliği adına, Kain/Yahuda/Yahuda İskaryot'un kurtuluşa ulaşması için sadece dua edebiliriz. Daha sonra bahsedeceğim gibi, İsa'nın da başka enkarnasyonları mevcuttur. 

Buradaki ders açıktır. Hiç kimse Etki - Tepki Kanunu'nu atlatamaz. İsa'nın kendisi dahi başlıca enkarnasyonları aracılığıyla karma mahkemesince denenmiştir. 
Romalılar 5:12-19"da bu konu ele alınır: “İsa, karmik derslerden geçerek merhamet görmek icin neler gerektiğini öğretti ve öğrendi. Tanrı'yı her şeyden çok sevmek, başkalarını da kendinizi sevdiginiz gıbı sevmek ve Tanrı'nın sizin kótülüklermizi affettiği gibi onların size yaptığı hataları affetmek.” 

Tevrat'ın Şifresinde açığa çıkan bir diğer drama Elia ve Vaftizci Yahya'yla ilgilidir. Krallar I- 18 ve 19'dakı hikayede, kimin gerçek "Tanrı olduğunu tespit etmek adına Baal yüksek rahiplerini Elia'nin nasıl kandırarak yarıştırdığı anlatılır. İzabel, o zamanın İsrail Kralı olan Ahab'ın kızıdır. 
Pagan tanrısı Baal'a tapar ve Baal rahiplerine maddi yardım yapar. Toprakları dini sorunlar ve şiddetli kuraklık yüzünden çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle birbirinden ayrıldığı 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için Ahab umutsuzdur. Her halükarda, Elia'nın meydan okumasına katılır. Şehrin tüm halkı biri Baal'a, diğeri Tanrı'ya yakılarak kurban edilecek iki sunağın bulunduğu yarışmayı seyretmek üzere toplanır. Sunaklar hazırlanır fakat ateşler yakılmaz. İzabel'in 450 Baal rahibinin hepsi sunularını ateşe vermesi için belirli bir süre Baala dua | ederler. Zaman dolup da hiçbir şey olmayınca Elia sunusu- nun üzerine su dökerek "lanrıya yakması için dua eder. 
Sununun içinden ateş çıkar ve su da dahil olmak üzere her şeyi yakıp yok eder. Bütün insanlar tövbe ederek gerçek Tanrı'yı tanırlar. Elia, insanlara Baal rahiplerini yakalamalarını söyler ve hepsini kılıçtan geçirir. İzabel olanları duyduğunda Elia'yı aynı şekilde öldüreceğine dair and içer. 
Elia kaçar ve asla öldürülmez. 

Hikayemizin bir sonraki bölümü İsa Peygamber İsrail'deyken geçer. Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilen İsa, havarilerine Yahya'nın Elia'nın geri gelmiş hali olduğunu bildirir. Matta 17'de, İsa, yücelik kazandığı dağdan havarilerinin bazılarıyla dönerken aşağıdaki konuşma olur: 


"Ve havariler O'na sordu, Öyleyse katipler neden Ela'nın önce gelmesi gerektiğini söyler? Elia gerçekten gelıyor ve her şeyi düzeltecek, ama ben sıze Ela'nın zaten gelmiş olduğunu ve onların ona yapmak istedikleri her şeyi yaptıklarını söylerim, diye cevap verdi. Bu yüzden, İnsan'ın Oğlu (İsa) da onların elinde acı çekmek üzere. Sonra havariler O'nun Vaftızcı Yahya'dan bahsettiğini anladilar." 


Hikayenin geri kalanı, Kral Herod'un görümcesi olan 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ve onunla cilveleşen Herodias'la ilgilidir. Vaftizci Yahya, kardeşinin karısıyla arkadaşlık ettiği için kralı azarlar. 
Herod'un doğum gününde, Herodias'ın kızı olan Salome onun önünde yedi peçeler dansını yapar. Herod o kadar memnun olur ki, ona istediği her şeyi yapacağına dair söz verir. Salome annesine akıl sorup Vaftızcı Yahya'nın başını ıster. Kral gönülsüzce kızın arzusunu yerine getirir. Vaftizci Yahya'nın başı kesilerek Salome'ye bir tabak içinde sunulur. 

Yukarıdaki, Tevrat'ın anlattığıdır; şimdi Tevrat'ın Şifresi'nin anlattıklarına gelelim... Levililer 1:4 - 13:20'de bulunan Slayt (Konu: Yahya/Vaftizci), İsa'nın söylediklerini, yani Vaftizci Yahya ve Elia'nın aynı ruh olduğunu ve kılıçla öldürdüğü için kılıçla öldürüldüğünü doğrular. Bu, karmaya işaret eder. Çıkış 12:24 - 13:12'deki bir sonraki Slayt, İzabel ve Herodias'ın aynı ruhun yeniden doğmuş halleri olduklarını ortaya koyar. (Konu:İzabel/Herodias) Ne olduğu şimdi gayet açıktır... 

Etki - Tepki Kanunu der ki, “Kılıçla yaşarsanız, kılıçla ölürsünüz” ve Elia istisna değildir. Elia olduğu hayatında karmasından kaçtı, fakat Vaftızcı Yahya olduğu hayatında İzabel'le olan anlaşmazlığı, İzabel'in Herodias olarak reenkarne olmasıyla onu yakalamıştır. 

İzabel/Herodias'ın da karmik sınavdan kaldığı görülmektedir. Eliayı affetmesi gerekirdi; ama bunun yerine intikam aldığı için belki de hâlâ aynı karmayla uğraşması gerekmektedir. 

Bütün bunlardan ne öğrenilebilir? 

Öncelikle, ruhun ezeli - ebedi olduğu yani ölümsüz bir varlık olduğu sonucuna ulaşibiliriz. Zaman - mekan dizisinde Tanrı'nın bir yansıması olduğu sonucuna ulaşabilecek de elimizde yeterince bilgi bulunmaktadır. 
Tanrı'nın parçası olduğumuz için başlangıçta mükemmeldik; fakat özgür irademizle Tanrısal olmayan tercihler yaparak bu özelliğimizden uzaklaştık. Bu yüzden, bizi ilk halimize getirmek için bir kurtarma planı gerekti -ki bu plan mecazi bir ifadeyle söylemek gerekirse- bizleri Tanrılar yapmak içindir... Tıpkı 82. Mezmur'da dendiği gıbı: 


"Derim ki sizler Tanrılar'sınız, En Yüksek Olan'ın çocukları; hepiniz, bununla birlikte ölümlüler gıbı ölecek ve her prens gibi düşeceksiniz." 


İsa, Tanrı'nın Oğlu olduğunu söylediği için Museviler tapınakta ona karşı gelerek, onu Tanrı'ya küfrettiği için tutuklamaya kalktıklarında, bu Mezmur' - dile getirilenlere atıfta bulunmuştur. 

Kurtarma planı bize özgür irademizle Tanrısal tercihler yapmayı öğretmekten ibarettir. Etki - Tepki Kanunu hata yaptığımızda bizi cezalandırır, başarılı olduğumuda ödüllendirir. Yeniden doğmak gereklidir, çünkü dünyada tam anlamıyla aydınlanmaya ulaşmak için pekçok tecrübe, pekçok hayat lazımdır. Bizlerden beklenen ruhun yüceliği- ni dünya şartlarında da ortaya çıkartabılmektir. Madde girdabının içinde yaşarken bunun ne denli zor olduğu sanırım herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. İhtiyacımız olan her şans bize tanınır ve ıstırap verseler de bu tecrübeleri hak ederiz. 

Eğer karmamızda bir aksaklık meydana gelmişse unutulmamalıdır ki, bu bizim kendi seçimimizdir. Affedilmeyi önlersek, affedilemeyizl... Affedilmenin de tek şartı karmamızı temizlemekten geçmektedir. 

Şu ana kadar incelediğimiz kadarıyla “Tevrat'ın Şifresı”nden çıkan mesajın da, bu olduğu görülmektedir. 
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GELECEK - KADEP ve KISMET 


Önceki bölümde, üzerinde durduğumuz “Etfki-Tepki Kanunu”nu, kader ya da kısmet dediğimiz işleyişle içiçe geçmiş durumdadır. “Tevrat'ın Şifresi”, karmanın aydınlanmaya giden yolda, öğrenilecek dersler olarak bir hayattan diğerine taşındığını teyit etmektedir. | 

Kibritle oynayıp korkunç bir şekilde yanarak ölen masum bir çocuk düşünün. Bu olayın, Tanrı tarafından planlanan ilahi kader olduğunu söyleyebilir miyiz? Hiçbir mantıklı insanın, Tanrı'nın değerli bir insan hayatını harcamaktan sorumlu olacağına inanabilecegini düşünmüyorum. Peki ama o halde bu durumu nasıl açıklayacağız? 

Hrıstiyan dini rahipleri bu soruyu yeteri kadar cevaplayamaz çünkü fiziksel yeniden doğuma inanmamaktadırlar. Onlara soracak olursanız, şuna benzeyen bir cevap alırsınız: | 7 

"Tanrı gizemli bir şekilde çalışır fakat şuna manabilirsiniz kı, bu masum çocuk simdi Tanrı'yla beraber cennettedir." (19) 

Bu gerçekten de geçiştirme bir cevaptır. Sanırım bu cevap rahibin kendisini bile tatmin etmemektedir. 
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“Tevrat'ın Şıfresi”nde “Etki - Tepki Kanunu ”yla ilgili yaptığımız doğrulamadan anlaşılmaktadır ki, daha başka, daha akla yakın bir açıklama mevcuttur. 

Simdi sizden biraz hayal gücünüzü çalıştırmanızı isteyeceğim... 

Kibritle oynarken çok küçük yaşta yanarak ölen bu çocuk, diyelim ki bir zamanlar Kilise'nin kurallarını zorla uygulayan Engizisyon üyelerinden biri olarak dünyada yaşamış olsun. Bu hiç de olmayacak bir şey değil. 

— Çocuk geçmiş yaşamlarından birinde belki de, Kilise'nin emriyle cadıları takip ederek onlara işkenceyle bir şeyleri itiraf ettirdikten sonra onları kazıklara çakıp yakan engizisyon üyelerinden biriydi. Kuşkusuz ki, her kibritle oynarken yanarak ölmüş olan çocuklar için söylemiyorum. 
Bunun milyonlarca sebebi olabilir. Biz burada sadece hayal gücümüzü zorlayarak, bu olayın ana sebebinin ne olabileceğine dair bir tahminde bulunuyoruz... 

Avusturya'da, Salzburg Piskoposu'nun böyle soruşturmalar yürüttüğü, bir zamanlar Kilise'nin eski bir hisarı olan bir zindana gitmiştim. Belki de bu yüzden bu örnek şimdi aklıma gelmiş olabilir. Böyle düşündüğümüz takdirde şu sonuca ulasabiliriz: 

Yaşanan bu sevimsiz olay belki de, bir zamanlar karanlık işler yapmış çocuğun ruhuna gerekli dersi hemen almasına ve tekrar doğarak aydınlanma yoluna daha bilgece çıkmasına izin verdi. 

“The Prophet”te Halil Cibran bize "öldürülen kendi öldürülüşünden sorumsuz değildir" der. Bu, üzerinde uzun uzun durulması gereken çok önemli bir ipugudur. 

Etki - Tepki Kanunu altında masum bir insanın ölme- = si için milyonlarca neden olabilir. Tıpkı Mozart gibi dahı bir çocuğun doğmasının milyonlarca nedeni olabileceği 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gıbı... Çünkü Karma, cezalarla beraber ödüllerin de sıkı bir hesabını tutar. Kendi kişisel hayatınızı ele alın. Zengin ve gayet rahat mısınız yoksa fakirsiniz ve hayatta kalmaya mı çalışıyorsunuz?... 


“Tevrat'ın Şifresi” ne , göre, şu anki durumunuz, pekçok hayat önce dünya planına ilk girdiğiniz zamandan beri sahip olduğunuz tüm düşüncelerin ve yaptığınız işlerin toplamıdır. 

Çoğu insan içinde bulunduğu durumdan dolayı rahatsızdır. Devleti veya toplumu suçlamayı tercih ederler. 
Kendi kadersizliklerinden başkalarını sorumlu tutarlar: 

Kendilerine karşı haksızlık yapılmıştır, patronları onları sevmemiştir ya da diğerlerine sunulan fırsat onlara sunulmamıştır vs.. | 

Cocugunun nil bir bn sorumluluğunu üstlenen bir ana baba en son ne zaman duydunuz? Çocuklar bize verilen kutsal sorumluluklarımızdır. Düzgün bakılıp yetiştirilmelerinden birinci derecede biz sorumluyuzdur. Ama onları gerçekten iyi yetiştirebiliyor muyuz? 
Yoksa sadece yetiştirdiğimiz! mi zannediyoruz? Çoğu zaman çocuklarımıza karşı hırçın davrandığımız olmuyor mu?... 

Bir de Bakım Yurtları'na terkedilen çocuklar var... 

Kreşlerde, bir zamanlar kendileri de yalnız bırakılmış olan kişiler şimdi bu terkedilmiş çocukları yetiştirirler ve bütün bu sistem devlet tarafından desteklenmektedir. 
Çocuğun düzgün yetiştirilmesi, anne ve babanın büyük bir ev ya da ikinci bir araba almaktan daha çok düşünmesini gerektirir. 

“Tevrat'ın Şifresi” ne göre iyi veya kötü talih diye bir şey yoktur, sadece adalet vardır. 

Bu dünyada yaşayan herkes, uzun aydınlanma yolunda 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farklı farklı seviyelerde bulunmaktadır. Bu yol üzerinde yalnız değiliz... Yine “The Prophet”te, Halil Cibran şunları söyler: 

"Siz yol ve yolcusunuz; içinizden biri düştüğünde arkasındakıler ıçın düşer, başkalarının ayağının takılabileceği taşa karşı uyarıdır bu... Evet, bir de kendi önündekiler ıçın düşer, onlar daha hızlı ve bastıkları yerden emindirler, fakat taş hâlâ orada durmaktadır." 

Biz aslında kardeşimizin bekçisiyizdir. Bilsek de, bilmesek de... ! 

Tevrat'ın Şifresi'nde kısmetle ilgili üç tarama yaptım: 

İlki, Tekvin 38:20 - 40:8'de bulunur. (Konu: Pekçok / Gelecek) İnsanın pekçok geleceğini kendisinin seçtiğini ortaya koyar. Başka bir deyişle, yazgımız, pekçok hayatta pekçok gelecek oluşturan kendi hareketlerimiz tarafından belirlenir. (Bkz: Slayt - 16) 

Tesniye 2:22 - 3:29'daki Slayt ise çok açıktır. İnsan yazgısının, yeniden doğum kapıları vasıtasıyla bireysel tercihlerin sonucu olduğunu tasdikler. Ruhun aydınlanmasını sağlayan da bu tekrar doğumlardır. (Konu: İnsan/Yazgı) 

İnsan aslında istediği her şeye ulaşabilecek kudrete sahıptır. Yeter ki bu kudreti kullanabilme hünerini gösterebilsin. Bunu İsa Peygamber tek bir cümleyle özetlemiştir: 


"Çal, kapı sana açılacaktır." 


Bu konuyla ilgili araştırmalarımın sonuncusu dünyanın yazgısı hakkındaydı. (Konu: Ortak/İrade) Tekvin 45:24- 46:17'de bulunan bu Slayt, dünyanın yazgısının insanların ortak iradesiyle şekillendiğini gösterir. Yanı, dünyaya olacaklardan ortak hareketleri aracılığıyla gezegenimizin 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sakinleri sorumludur. (Bkz: Slayt - 17) Bu ürkütücü gerçek . bizi doğruca Yeni Ahit'in son kitabı olan Vahiy Kitabindaki Kiyamet'e götürür. Vahiy Kitabı üzerinde daha detaylı bir şekilde sonrakı bölümde duracağız. 

Böylece görünüyor ki, kader ya da yazgı gerçekten vardır ama ne yıldızlarda, ne de doğum esnasında Tanrı'nın karar verdigi bir rol olarak değil... Kaderimiz, dünyadaki yaşamlarımızın başlangıcından itibaren aldığımız Kişisel kararların sonucudur. Bu mükemmel adalet sistemi, kendi tarihimizde tam şu anda nerede olduğumuzu tespit eder. Bizim eğitimimiz içindir ve aydınlanma yolunda bizi sona ulaştırır. Bu son “Kıyamet”tir. 
Yanı aydınlanma, uyanma ve ayağa kalkmaktır. Bir başka deyişle ölgünleşen algılama yetilerimizin yeniden dirilişidir. 

Dünyadaki insanların hepsinin ortak karması her an dünyanın yazgısını belirlemektedir. Bu yazgı taşa kazınmamıştır, çünkü bizim andan ana değişen tercih- . 
lerimiz vardır ve dolayısıyla günün her dakikası yazgıya şekil vermekteyizdir. Tek bir hayatta büyük adımlar atmak da, bütün bir hayatı harcayarak hiçbir yere varamamak da mümkündür. 


KİTLELER'İN ORTAK KARMALARI 


“Tevrat'ın Şıfresi”nde bulunan aşağıdaki örnek kitlelerin ortak karmalarıyla ilgilidir. 1994 Nisanı'nda, Ruanda ve Burundi Başkanları'nı taşıyan bir uçak düşer ve iki başkan da ölür. Uçağı Hutu fanatiklerinin düşürdüğüne inanılmaktadır. Ülkede yaşayan Hutu ve Tutsi kabileleri arasındaki etnik nefreti Ruanda her zaman beslemiştir. 

Kazanın sonucunda, Hutular modern tarihin en korkunç ve kanlı vahşetlerinden birini gerçekleştirerek 800.000 ‘Tutsi sivili katleder. 

Bu felaketi haberlerde gördüğüm zaman bu olayların gerçekten meydana geldiğine inanamadım. Bir milyona yakın sivil erkek, kadın ve çocuğun bir anda böylesine büyük bir vahşetle yokedilmesine, dünya tarihinde ilk kez şahit olunmuştu. Bir toplumun dörtte üçünden fazlası yokedilmişti. Karmik telafiler açısından konuya yaklaştığımızda bu son derece sıradışı bir olaydı. Ve bunun mutlaka bir cevabı olmalıydı. Cevabı “Tevrat'ın Şıfresi”nde aramaya karar verdim. 

Arama Slaytı'mın konusunu belirledim: 

(Konu: Ruanda/Katliam) 

Tekvin 36:19-37:14'teki Slayt, 1994"teki Ruanda katliamının nedenini 2. Dünya Savaşı'ndaki Faşizm'e karışan ruhların cezasının sonucu olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bir anda her şey gözümde canlandı. O savaşta o kadar çok insan canavarlık yapmıştı kı, adaletin sağlanması için kitle ölçüsünde karmik telafı gerekmekteydi... O dönemde Faşistler kendileri kadar iyi olmadığını düşündükleri insanlardan nefret eder ve onlara zulmederdi. 
“Tevrat'ın Şifresi”nden çıkan sonuca göre bu faşistler zavallı Afrikalılar olarak yeniden doğmuşlardı. Ve kendilerinin daha önce yaptıkları zulmü anlayabilmeleri için, başkalarını katlettikleri gibi kendileri de katledilmişti. 
Öğrenmek için korkunç bir yoll... 

Ancak burada unutulmaması gereken bir başka mesele daha var. Eğer “Tevrat'ın Şıfresi”nden çıkan bu yorum doğruysa, -ki ben bunun doğru olabilme olasılığını yüksek görüyorum- bu katliamı gerçekleştiren Hutular da büyük bir karmik yük altına girmiş bulunuyorlar. Hatta sadece Hutular değil, bu katliama seyirci kalan başta ABD olmak 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üzere diğer gelişmiş ülkeleri de buna dahil etmek mümkündür. Çünkü bölgede, durumun kontrolden çıkabileceğini dünyaya bildiren bir Birleşmiş Milletler birliği vardı ama hiçbir şey yapılmadı. 

Görüldüğü kadarıyla bütün dünyanın ellerinde Tutsi kanı var ve bu, dünyanın kaderini bir kez daha riske sokmakta. Karmik dersten hepimiz kaldık ve dersi tekrar almaya mahkumuz. Yeni Ahitte Yuhannaya açıklanan Kıyamet sırasında yaşanacak büyük kozmik ve doğal afetler daha da yaklaşmakta!... 

“Tevrat'ın Şifresi”nden anlayabildiğim kadarıyla karmık yüklerimizden sadece sevgi ve bağışlama ile kurtulabilmemiz mümkün olabilmektedir. Çünkü kötülük her zaman yeni kötülüklerin nedeni olmaktadır. Çünkü hep ekilenler biçilmektedir. İster kişisel karma, ister dünyanın ortak karması olsun, bu mekanizma hep aynı şekilde çalışmaktadır. Ruanda'daki katliamın başlıca sorumluluğu, birarada yaşayıp daha iyi bir hayatı paylaşmak için beraber çalışmayı öğrenmesi gereken Hutu ve Tutsilere aittir. 
Geçmişte insanlar bunu yapmış olsaydı merhamet göreceklerdi. İkinci derecede sorumluluk, diyalog kurmayı başaramayan komşu ülkelere aittir. Görevi dünyanın yararı- na çalışmak olan ama bu olayda bunu yapamayan Birleşmiş Milletler'in de sorumluluğu vardır. Bilge insanlar tarihin tekerrür ettigini söyler; Ruanda katliamının başka yankıları da olacaktır. Belki bu destandan Filistin ve İsrail'in öğreneceği bir şeyler vardır. 


GELECEK BİLİNEBİLİR Mİ? 


Gelecekte ortaya çıkacak olan olaylar gerçekleşmeden Once bunları görme şansımız bulunmakta mıdır? Geleceğe bakarak sonucu tayın etmenin bir yolu var mıdır? 
Öngörülü ya da psişik bir kimse bize kişisel hayatımızda ya da dünyada neler olacağını doğru bir şekilde söyleyebilir mi? | | 

Bu soruyu günümüz Hrıstiyan rahiplerine soracak olursanız alacağınız cevap şu olacaktır: “Geleceği yalnızca Tanrı bılır.” 

Evet bu doğrudur... Ancak kehanet diye bir olgunun da bulunduğu doğrudur. 

İlk başta çelişkiymiş gibi görünen bu iki doğrunun ne anlama geldiğini sanırım şu örnek gayet iyi açıklayacaktır: 

İsa Peygamber'e ne zaman geri geleceği sorulduğunda “bunu sadece Baba'nın bıldığını fakat işaretleri bızım görebilecegimizi" bildirmişti. Yani işaretleri okuyarak geleceğe dair bir bilgiye ulaşabilme şansımız her zaman için vardır. 

“Tevrat'ın Şifresi” için de aynı şey söz konusudur. 

Tevrat'ın Şifresi'nden geleceğe ait olaylarla ilgili alabildiğimiz, sürekli değişmekte olan Akaşik Kayıtların bir anlık bakışıdır. Kayıtların şu ankı durumuna göre olabilecek şeylerin olasılıklarını görmekteyiz. Hep beraber bu olasılıkları iyi veya kötüye götürme ihtimali her zaman için vardır. 

Bu konuştuklarımızı (Konu: Bilgi/ Gelecek) başlığı altında “Tevrat'ın Şifresi”nde aradım: 

Sayılar 32:24-33:16'da bulunan aşağıdakı Slayt, yukarıda konuştuklarımızı sankı özetler niteliktedir. 

(Bkz: Slayt - 18) 
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7.BÖLÜM 


İSA PEYGAMBER 
VE GELECEĞİN BİLGİSİ 


Şu anda dünya nüfusunun üçte birinden fazlasını kapsayan bir din kuran, 2.000 yıl önce doğan bu sıradışı insan kimdi? Tek bir insanın çalışmalarının sonucunda bu büyüklükte bir olay olabilmesinin ihtimali nedir? İlâhi birmüdahale olmadan böyle bir ihtimalın söz konusu dahi olamayacağına herkesin katılacağına inanıyorum. Böyle bir şey asla olamazdı. İşte “Tevrat'ın Şifresi”nde İsa araştırmasına kafamdaki bu düşüncelerle başladım. | 

Kalbimin derinliklerinde, Hristiyan Kilisesi'nin yaydığı Teslis, yanı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh fikrine hiç alışamamıştım. Katolik rahipler ve Protestan papazlarla konuştum. Onlardan alabildigim en iyi cevap Teslis"n bir "gizem" olduğuydu. Ancak bu gizemin mahiyeti hakkında hiç bir din görevlisi bir şey söyleyemiyordu. Kafamın içinde yıllardır dönüp duran bu sorunun cevabını “Tevrat'ın Şifresı”nde bulup bulamayacağımı tespit etmek için yoğun bir çalışmaya giriştim. | 

Bana yıllardır ezberletilen ancak ne olduğu açıkça anlatılamadığı için bir türlü anlamakta zorlandığım Teslis kavramına, Edgar Cayce'nin öne sürdüğü şekilde, yani tüm insanlıktaki beden, zihin (ruh) ve canın bir olduğu, Tanri dan ve Tanrı'yla olduğu fikriyle yaklaşmayı tercih etmek- ` teyim. Hepimizin bu Teslis'ın bir parçası olduğuna inaniyordum. 

İsa Peygambere gelince... Onun, bizim boyutumuzda kusursuzluk örneği olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda aydınlanmaya ulaşabilen bir ruhun dünyada nasıl bir görünüm içinde olacağının da bir örneği olduğunu tahmin ediyorum. Bundan birkaç yıl önce Edgar Cayce'nin metinlerini incelerken, bayan bir medyomla ilgili Cayce'nin tuttuğu 5277 numaralı metne rastlamıştım. m 

Bayan medyom kendisine medyomsal kanallarca verilen bir mesajın anlamını Cayce”ye soruyordu. 

Bayan medyomun aldığı ruhsal mesaj şöyleydi: 

— "Ben Cebrail'im, Aden'in yüce Başı'yım; Aden in günahtan kurtulması ıçın ettiğin duayı Tanrı duydu. Senin kutsandığın gibi çok az kadın kutsanmistir." 

Okuduğum bu satırlardan çok etkilenmiştim. Çünkü kafamda kopuk kopuk olan bazı bilgiler yavaş yavaş birleşmeye başlamıştı... 

İsa Yeni Ahit'te ne zaman "Kendisi'nin Krallığı'ndan" bahsetse, onun “bu dünyadan olmadığını" daima bildirir. 
Benzer bir şekilde, Musevi Kabalası da Aden'den “bu dünyadan olmayan, ruhların yeniden doğmak ıçın bekledikleri bir yer” olarak söz eder. Bana öyle geldi ki, eğer Başmelek Cebrail, Aden'in başıysa ve İsa'nın Krallığı bu dünyadan değilse, belki de Cebrail ve İsa Peygamber tek ve aynı ruhtul... 

Önce Cebraille ilgili bir tarama yapmaya karar verdim. 


Slaytımı (Konu: Melek/Cebrail) olarak belirledim ve 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Tesniye 14:7-17:20'da Cebrail'in dünyayı yönettiği ve Adem, Rama, Buda ve İsa Peygamber'in bedenlenen öğretmenler olduğu sözleriyle karşılaştım. | 

Elde ettiğim bu sonuç beni heyecanlandırmıştı. Hemen ardından bir başka Slayt'ı hazırlayarak bilgisayarımı çalıştırdım. (Konu: Cebrail/İsa) 

Tekvin 44:1-45:10'da karşılaştığım bu Slayt “ta, aklıma gelenin doğru olabileceğini gördüm. Çünkü Cebrail ve İsa'nın aynı ruh olduğunu söylüyordu. ©) 


Daha sonra, "bu dünyadan olmayan" Aden'i bulmaya çalışmaya karar verdim. 


ADEN BAHÇESİ NEREDEYDİ? 


Tanrı Eyüp'le konuşurken birkaç takımyıldız ve yıldız- dan ve bir gezegene benzeyen "Mazzarot'tan bahseder. 
Bildiğim kadarıyla Mazzarot eğer gerçekten varsa henüz keşfedilmemiştir. Tevrat'ın — Şifresi'nde, Çoban Takımyıldızı'nda en parlak yıldız olan Arktürüs'ü araştırdım. İsa'dan da “İyi Çoban” diye bahsedilmesi enteresandır. Bu belki de krallığının nerede olduğuna dair bir ipucudur. 

Aşağıdaki Slayt Sayılar 26:36-26:59'dadır. (Konu: Arktürüs/Mazzarot) Çoban Takımyıldızı ndakı Arktürüs'ün Mazzarotu'nun Aden, yani İsa'nın Krallığı, Aydınlanmış Ruhların Evi olduğunu tasdik eder. Bence bu, Kabalistik Öğretiler”le de bir paralellik gösterir. (Bkz: Slayt - 19) 


İSA PEYGAMBER”İN VAZİFESİ ve KİMLİĞİ 


Eyüp'ün Kitabı'nın asıl anafikri sabrın gerekli olduğudur. Tanrı'nın sınırsız sabrı olmalıdır, yoksa insanoğlu çoktan yok olup giderdi. Sabır olmadan sevgi olamaz. 

Günümüzde bu kadar çok boşanma olmasının sebebinin bu olduğuna inanıyorum. Sevdiklerimizi pekçok nedenden dolayı kırıyoruz. Sabır olmadan bu kırılma tam anlamıyla iyileşemez ve böylece sevgi kaybolur. Hiçbir şeyin değerini bilmeyen, anlık zevkler peşinden koşan bir toplum olduk; bir şey işe yaramıyorsa boşveriyoruz ve gidip başka bir tane buluyoruz. Bu alışkanlık maddi şeylerle başladı. 
Şimdi ailelere kadar geldi. O kadar bencil olduk ki, çocuk sahibi olmanın bile kolay yollarını arıyoruz. Çocuğumuz kariyerimizin önüne geçtiği takdirde onları hemen bakıcılara veya kreşlere emanet ediyoruz. Hatta bazen henüz doğmadan onlardan kurtuluyoruz... Bu konuyla ilgili başka söyleyeceklerim de olacak. | 

Cebrail "dünyayı yönetmekten" ve “bilgilendirmekten” sorumluysa, O'na özel bir görev verilmiş olması gerekir. 
“Tevrat'ın Şifresi” İsa'yı Cebrail'in dünya üzerinde bedenlenmiş hali olarak tanımladığına göre, İsa'nın insanoğlu ile ilgili görevi hakkında bir araştırma yapmaya karar verdim. 

Aşağıdaki araştırma Tekvin 30:27-31:39'da bulunur. 
(Konu: Vazife/İsa) Slayt'ta ortaya çıkan cümle: İsa'nın vazifesinin, dünyada yeniden doğarak Adem'den İsa olup sonra tekrar Adem olarak Tanrı'nın kaybolmuş bütün ruhlarını kurtarmak olduğunu söyler. (Bkz: Slayt - 20) 

İncil'in Korintoslular'a Mektup Bölümü'nün 15. Bab 
45. Ayeti bunu desteklemektedir. (15:45) (10) 


“Tevrat'ın Şifresi”nin şu ana kadar ortaya koyduğu şeylerden biri de, Hristiyanlık'ta Isa hakkında birbiriyle çelişen öğretiler olduğudur; öncelikle ve en önemlisi Teslis 


doktrini hakkında... 
Matta 28'de İsa havarilerine göklerde ve dünyada tüm 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“İSA PEYGAMBER VE GELECEĞİN BİLGİSİ” 


gücün Kendisi'ne verildiğini ve onların (havarilerin) bütün ülkelere öğretiyi öğretmek için gitmeleri ve o ülkelerdeki ınsanları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftız etmeleri gerektiğini söyledi. (11) 

Kutsal demek "ahi" ya da "tanrısal" demektir, öte yandan ruh, "bedensiz ruh" olarak tanımlanmaktadır. Bana göre İsa'nın cümlesinin anlamı "Tanrı'nın adına, İnsanoğlu 

Isa ve İsa yeniden canlanan ruh"tur. 

İncil'de Yuhanna 10:30'da İsa Peygamber'in "Ben ve Babam biriz." dediği ifade edilmiştir. | 

Bunun ne anlama geldiğini anlayabilmek için Baba ve Oğul kavramlarının ezoterik açıdan ne anlama geldiğini iyi bilmek gerekir. Burada kastedilen Baba Tanrı anlamında değil, dünyanın yöneticisi (Rab) anlamındadır. 

“Oğul” kavramı çok önemli bir ezoterik semboldür. 
Dünya üzerinden gelip geçmiş yüksek potansiyallı varlıklar için söylenmiş bir söz olduğunu biliyoruz. 

Buna çok sayıda kutsal kitaplardan örnekler verebiliriz. 

Örneğin: Tevrat'ta Çıkış 4:22'de Musa'ya da “Oğul” olarak hitap edilmektedir. 

Meseller 3:13'te, havari Petrus şunu der: "İbrahim, İshak ve Yakup un Tanrısı, babalarımızın Tanrısı, oğlu İsa'yı yüceliti." 

Benim Tevrat”ın Şifresi nde bulduğum bu konuyla ilgili açıklama, İsa Peygamber'in asla Tanrı'yla özdeş tutulmadığı, buna karşın Cebrail’in bir enkarnasyonu olduğu yönündedir. 

Başmelek Cebrail, İsa olarak enkarne olduysa, İsa Peygamber zaten Tanrı olamaz. Kaldı kı, kendisi asla Tanrı olduğunu iddia etmemiştir; “Tanrı'nın Oğlu” olduğunu iddia etmiştir ve kendisinden sıklıkla “İnsan'ın Oğlu” diye 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bahsetmiştir. 

Konuya bir başka açıdan yaklaşacak olursak, şunu da söyleyebiliriz: Tanrı'nın çocukları olarak hepimiz Tanrı'nın Oğulları ve Kızlarıyız. İsa Peygamber bize dua etmemizi söyledi, ancak kendisine değil, gökteki Babamız'a. Burada İsa Peygamber bize Tanrı'nın herkesin babası olduğunu söylemektedir. Yukarıdakiler ışığında İsaya Tanrı olarak bakmak, birinci emre karşı gelmek demektir; Tanrı'ya küfretmek demektir. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse Hristiyanlik’ta böyle bir sapma gözlenmektedir. 

Bu konuyla ilgili “Tevrat'ın Şıfresı”nden çıkarttığım Slayt yukarıdaki mantığı doğrulamaktadır: 

Tekvin 15:6-19:23'te bulunan yan sayfadaki Slayt (Konu: Hristiyanlık/Yücelti), Hristiyanlık'ın Teslis'de İsa Peygamber'i Tanrıyla bir görerek Tanrının birinci kanununa uymadığını açıklar. (Bkz: Slayt - 21) 


GENETİK DEĞİŞİM 


İsa'nın eşsiz bir insan olduğu kavramını zihnimde tarttığımda, kendi kendime şu soruyu sormuştum: “Onu bu kadar özel kılan ne olabılırdı?” Meryem'de meydana gelen genetik bir değişimin de bunda çok önemli bir yeri olduğu fikri aklıma geldi. Sonra, Yusuf ve Meryem'in ailesindeki diğer çocukları düşündüm. Onlar hakkında çok fazla bilgi yoktur. Onlar da özel miydiler? Çıkış 36:17-38:5'teki (Konu: Gebe kalma/İsa) tarama, yalnız İsa'nın benzersiz olduğuna işaret etmektedir. İsa'ya Lekesiz Gebe Kalışı'nın Meryem'in genetik değişimiyle meydana geldiği görülüyor. 
Görünüşe bakılırsa, yalnız bir yumurta genetik olarak değiştirilmiştir. 

Başlangıçların mükemmelliyetinin ilk kaybedilişinden 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sonra, uzun evrim süreciyle tekrar aydınlanmak amacıyla üç boyutlu maddi yoğunluğa ruhun nasıl girdiğine dair birkaç teori vardır: Edgar Cayce, Madam Blavatsky (Secret Doctrine'nin yazarı, 1888) ve Rudolph Steiner (1861-1925) gıbi psişikler birbirine benzeyen açıklamalarda bulunurlar. 
Bununla beraber, Cayce, "kök ırk evrimlerinin" sayısı ve bizi şu anki insan ırkına ulaştıran, bizimkinden önce gelen ırklar konusunda Blavatsky ve Steiner'le aynı fikirde değildir. | 
Cayce bizim dördüncü kök ırkta olduğumuzu, diğer yandan Blavatsky ve Steiner beşincide olduğumuzu öne sürmektedir. Bu yazarların çalışmaları içerisinde bu teoriler bulunabilir. 

Ben bir psişik olmadığımdan, fikir oluşturabilmek için “Tevrat'ın Şifresı”ni ve modern bilimi temel aldım. 

Metin 900-227'de Edgar Cayce, insanın Adem (grup halinde; birey olarak değil) olarak dünyaya aynı anda beş yerden birden girdiğini söylemiştir ve buna birinci Adem denir. Metin 262-115'te Cayce, ilk tasarımın en mükemmel olduğunu ifade eder. Öyle gözüküyor ki sonraki Ademler ilk Ademe nazaran genetik ve ruhsal özelliklerinden epeyce şey kaybetmislerdi. 

Edgar Cayce'ye göre, Kutsal Kitaplar”ın sözünü ettiği Adem, bizim devremiz insanlığının dördüncü kök ırkının kökenindeydi. 

Ezoterizm'e göre Kıyamet'ten yanı genel uyanıştan sonra başlayacak olan Devre'nin genetik özellikleri de değişecektir. Bu da beşinci kök ırkı oluşturacaktır. Bunlar Altın Çağı oluşturacak olan insanlığın genetik yapıs olacaktir. 

İşte bu noktada İsa'nın beşinci kök ırkın bir örneği olarak dünyada ortaya çıkartılıp çıkartılmadığını merak 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etmeye başladım... Bir sonrakı araştırmam bu sorunun peşindeydı. Hemen “Tevrat'ın Şıfresi”ne müracaat ettim: 

o Çıkış 24:11-26:7de bulunan aşağıdakı slayt (Konu: İsa/Nasıra), Nasıralı İsa'nın beşinci kök ırkın kökeni olarak kabul edildiğini göstermektedir. (Bkz: Slayt - 22) 

İsa Peygamber'in sadece ruhsal olgunluk bakımından değil, aynı zamanda, insan ırkının günün birinde ulaşabileceği fiziksel yapıya da bir örnek olduğunu düşünmek, bu çıkan sonuca göre sanırım hiç de yanlış olmayacaktır. 

İsa'nın neden yanındakilerden hep bir adım önde gözüktüğü de bu şekilde açıklanmış olur. Muhtemelen onların zihinlerinden geçenleri telepatıyle okuyabılıyordu. 
Görünüşe bakılırsa 2.000 yıl önce dünya bir ırk değişimine hazır değildi; bu sebeple İsa'nın yeni ırkı yaymamasının sebebi anlaşılabilir. Onun görevi; kendisini insanoğlunun amaç edineceği bir ideal olarak sunmak, bir sonraki kök ırk evrimini gerçekleştirebilmemiz için çok daha yüksek bir seviyeye ulaşmamız gerektiğini bize öğretmekti. Kendimizde daha sonraları sahip ola- 


cağımız gücü bize daha ön-ceden göstermesi gerekiyordu... 

“Tevrat'ın Şifresi”ne göre yeni kök irk çok uzakta değil; daha sonraki bir bölümde bu konu üzerinde başka söyleyeceklerim olacak. 

İsa'nın yeniden dirilmesi ve yükselmesi onun farklı bir kök ırktan olduğunun kanıtı mıydı? Bir sonraki taramamın konusu buydu. Bu tarama (Konu: Yükselme/İspat) Çıkış 22:8-24:2'de bulunur ve bize İsa Peygamber'in yükselmesinin Kıyamet'ten sonra gelişecek olan ırkın sahip olacağı gücün bir ispatı olduğunu söyler. Dikkatimizi çekebilmek için, İsa Peygamber'in gücünü göstermesi gerekiyordu. 
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Tanrı, bilinçlerimize tanrısallığın özünü yerleştirmiştir ve On Emir bize bu özün yazılı bir tanımını sunar. 

Görünen o ki, gelmekte olan yeni çağda yeni genetik yapımızla hepimizi yükselme gücü bekliyor... Yeter ki bunu kabul etmeye hazır olalım. 

Yükselme, fiziksel ve ruhsal arınmayla mümkündür; bencillige karşı vericilikle ilgilidir. 

Biz şimdi dördüncü kök ırktayız. Peki bu ırkın ortaya çıkışı hangi tarihe denk gelmekteydi. Bu soruya cevap bulabilmek için “Tevrat'ın Şifresi”nde oluştaracağım en mantıklı Slayt'ın konusunun Cebrail ismiyle birlikte oluşturulması gerektiğini düşündüm. Birçok denemeden sonra Tekvin 50:4-50:18'de(Konu: Cebrail/Başlattı) Slaytı”nda ortaya çok ilginç bir tarih çıktı. 

Ortaya çıkan sonuç hem Edgar Cayce'nin metinleriyle hem de diğer Ezoterik Bilgilerle örtüşen bir tarihle beni karşı karşıya getirmişti. Bu araştırma Cebrail'in İsa olarak yeryüzüne inişinden 10.000 yıl önce Adem olarak dördüncü kök ırkı başlattığını söylüyordu ki, bu tam olarak Atlantis”in batışına denk gelen bir tarihtir. Yani Atlantis'in batışından sonra başlayan bizim devremiz insanliginin tarihi... Günümüzden 12.000 yıl önce... 
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Tevrat'ın sembolik anlatımına göre; Tanrının inaye- 
“tinin kaybedilmesi, Başmelek İblis'in Tanrı karşısında baş kaldırarak cennetten kovulmasıyla başlamıştır. İblis'i izleyen ve onunla beraber cennetten ayrılmayı seçen büyük bir sapkın müritler grubu vardı. Tanrı onları yaratmış olduğu evrendeki çeşitli boyutlara hapsederek Tanrısallığa ulaştıracak bir ıslah programına yerleştirdi. 

Üç boyutlu alandaki dünyamız bu ıslah programının bir parçasıdır. Can, ruh ve etin bir merkezde birleştirilmesi ruh üzerinde etkili bir sınırlama teşkil eder. Tıpkı bizim çocuklarımızın dikkatini çekebilmek için eğitim görmeleri amacıyla onları okul ve sınıflarla sınırlandırdığımız gibi. 
Dünyayı okul, bedenlerimizi de sınıf olarak ele almak iyi bir benzetme olacaktır. 

“Tevrat'ın Şifresi” şu anda bizim dördüncü kök ırkta olduğumuzu ve beşinciye doğru geliştiğimizi tasdiklediği- ne göre, dünyanın bu üç boyutunda geçilmesi gereken en az beş sınıf olması gerekir. Tevrat'ta tarif edildiği üzere son zamanlar, Dördüncü Sınıftan Beşinci Sınıf'a geçiş sınavı olarak gözükmektedir. Gelmekte olan “Son Zaman Sınavi^ni geçenler koşulların daha iyi ve standartların da daha yüksek olduğu beşinci kök ırka geçecekler. Geçemeyen ruhlar, büyük bir olasılıkla, daha sonra katılmak ya da dördüncü (dördüncü kök ırk) sınıfı tekrarlamak üzere başka bir yerde tekrar eğitim görmek için başka mekanlara enkarne edilecekler. (12) 

Adem 2.000 yıl önce İsa olarak geri dönüşünden 10.000 
yıl önce bugünkü kök ırkı başlattığına göre, bu dördüncü sınıf yaklaşık 12.000 yıl sürüyor olmalı. Bir önceki slaytta bu ortaya konmuştur. 

Eski Hindu Geleneği’ nde de 12.000 yılın Tanrının bir Yaşına denk geliyor olması son derece ilginçtir. 

Görünüşe göre Beşinci Sınıf (beşinci kök ırk) 1.000 yıl sürecektir; Tevrat'ın Şifresi'nde buna Alhn Çağ” denir ve Yuhanna'nın Vahiy Kitabı'nda sözü edilen aynı 1000 yıllık dönemi kapsar. 

Levililer 8:20-11:19'daki Slayt (Konu: İblis/Havari), İblis'in hapsedilen havari meleklerinin insan olduğunu teyit eder. Tekvin 12:2-14:8'deki bir sonraki araştırma (Konu: Tanrı'nın/Planı), kaybolmuş ruhlar için "Tanrının kurtarma planının insan aydınlanana kadar devam edecek sürekli bir dünyasal bedenlenme olduğunu ifade eder. 
Aydınlanana dek bedenlenecek olmamız gerçeği pekçok ömre işaret etmektedir. 

Neden dördüncü kök ırkın 12.000 yıl, beşincininse yalnız 1.000 yıl sürdüğünü merak ettim. Sayılar 7:70-8:3'teki tarama (Konu: On iki/Altın), insan ruhuna aydınlanmayı öğretecek her biri 1.000 yıldan oluşan on iki Altın Zaman tanımlar. Vahiy Kitabı 1.000 yıldan meydana gelen ve sonunda Şeytan'ın kısa süreliğine yine serbest bırakıldığı bir test olan Altın Dönem'den bahseder. | 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Yine, Vahiy Kitabı 20:5'te “ölülerin gen kalanının bin - yıl bitene kadar tekrar yaşamadığından” sözeder. Bu tanımlamaların ne anlama geldiği kuşkusuz ki, kolay kolay anlaşılamayacak kadar kapalıdır. Ancak orantısal olarak bakıldığında Altın Çağ'ın bir önceki çağdan daha kısa sürdüğü sonucuna ulaşmak mümkün gibi görünmektedir. 
Tabi bunlar son derece kapalı bilgiler... 

Tevrat'ın Şifresi’ nden çıkan her biri 1.000'er yıldan 12 
Altın Devir ise muhtemelen dünya üzerinde periyodik olarak birbirini takıp eden devreleri (siklusları) ifade etmektedir. 

Dünya üzerindeki bu devreleri birer sınıf olarak gördüğümüzde her şey çok daha netlik kazanmaktadır. Böylelikle herbir “Alın Çağ”ın mezuniyet günleri olduğu sonucuna ulaşabilmekteyiz. 

Öte yandan yirmi dört bin yıl, tamamlanmış bir kozmik döngü içerir ve sonrasında sınıfı tekrarlaması gereken öğrenciler için okul en baştan başlar... 

Ruhların evrimleşmesi gelişmesi, uyanıp aydınlanması dinsel üslupla anlatıldığında ruhların kurtuluş günleri olarak ele alındığını görüyoruz. Yani bizim bugün evrim dediğimize, o gün dinsel öğretide “Kurtuluş Günü” adı verılmış. 

Bu yorumumuzu “Tevrat'ın Şifresi” de teyit etmektedır. Zaten bu sonuca ulaşmamı sağlayan da “Tevrat'ın Şifresi “nden çıkan bu sonuç olmuştur. 

Dünyanın mükemmelleşmesi için ruhların evrimleşmesi gerektiğini ve bunun evrensel bir plan olduğunu söyleyen Tekvin 19:34-20:17'deki (Konu: Dünya/Evrim) Slayta göre; evrim kurtarma planıdır. Bu planı uygulamak ıçın başlıca iki kural olduğu görülmektedir. Biri “Sarmal Kanunu”, diğeri “Etki - Tepki Kanunu “dur. 
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Sarmal Kanunu iniş ve çıkışları içinde barındıran ve bir spiral gibi dönerek hareket eden kozmik yükseliş prensibidir. Bu kozmik prensibin evrenin her noktasında yansimaları bulunmaktadır. 

Tıpkı bir sarmaşığın kıvrıla kıvrıla güneşe doğru yükselmesi gibi ruhlar da ışığa - aydınlanmaya ulaşabilmek için fizik mekanlara inip çıkarak bu sürece dahil olurlar. 

Bir üyesi olduğumuz Samanyolu Galaksimiz de spiral şekliyle bu kozmik prensibi içinde barındırır. İnsanoğlu da bu sürecin bir parçasıdır. Kanun bizt tanrısallığa doğru yükseltir, ta ki başlamış olduğumuz kusursuzluk çemberine gelene dek. Levililer 17:4-17:9'da bulunan tarama (Konu: Sarmal/Tanrısallık), dünyayı tanrisallik yolunda sürekli geliştiren kanunun “Sarmal Kanunu” olduğunu söyler. 

Dahil olduğumuz okulu başarıyla tamamlayana kadar bizi üç boyutlu dünyaya geri getiren ve bu dünyada çeşitli olaylarla karşılaşmamıza neden olan “Etki - Tepki Kanunu”nu önceden ele almıştık. Burada tekrar buna değinmeyeceğim. 


KORUYUCU MELEĞİNİZ HEP YANINIZDA 


Nasıl ki, çocuklarımızı yolladığımız okullarda onlar tek başına bırakılmamış; öğretmen ve müdürlerinin gözetiminde eğitime tutulmaktaysalar, aynı şekilde biz insanoğlu da bu “Dünya Okulu "nda tek başımıza terkedilmiş durumda bulunmamaktayız. Bu “Ruhsal Eğitim Okulu” nun da öğretmen ve müdürleri bulunmaktadır. Bunlar bazen bir lider, bazen bir filozof, bazen ise bir peygamber gibi sahneye çıkar ve vazifelerini yaparlar. Bazılarını ise hiç görmeyiz. 
Bunlar görünmeyen ruhsal rehberler olarak her zaman bizi 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görüp gözetirler ve bizler bunun farkında bile olmayız. 

Öncelikle şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, mükemmellik genetik şifremize yerlestirilmistir. Bu sayede vicdanımız ve duygularımız bize yaşamak için doğru ve yanlış yolu söyleyebilmektedir. Yol boyunca bize yardımcı olacak dua aracılığıyla doğrudan bir iletişim hattımız vardır. Bu hattın ucundaki rehberlerimiz bizi her an duymakta ve bizleri dinlemektedirler. Dini Öğretim Sistemleri bu varlıklara “melek” ismini vermiştir. Siz ne isim verirseniz verin onlar hep oradadırlar. 

Bizler zor bir dünyadaki kırılgan varlıklarız ve biraz yardım ve korunma almadan doğumumuzdan sonra çok az yaşayabılırdık. Hayatımda en az altı kere ölümden döndügümü biliyorum, her seferinde tanımlayamadığım bir şey beni olabilecek felaketten kurtarmıştır. Tanımlayamasam da, o koruyucu gücü o büyük felaket anlarında öylesine güçlü bir şekilde hissetmiştim ki, bunu anlatamam. 

“Tevrat'ın Sifresi"nde de “Koruyucu Meleklenmiz”- den açık bir şekilde bahsedilmektedir: 

Sayılar 17:25-18:9'daki (Konu: Koruyucu/Melek) Slayt, her bedenli ruha onu koruması için koruyucu bir melek verildiğini söylemektedir. Yukarıda anlatılan yardım herkese sunulmuştur; "Tanrıya inansak da inanmasak da, hatta pozitif davranışlarda bulunsak da bulunmasak da... 
Ama bazen vicdanlarımızı o kadar bastırabiliriz kı, sonunda bu meleklerin sesini duyamaz onların enerjisini alamaz hale gelebiliriz. Kendimizle onlar arasında engeller örerek Onların sevgi, merhamet ve bağışlama en bize ulasmasini Onleyebiliriz. 

Bundan dolayı bizlere bu dünyada yaşarken kitaplar ve öğretmenler verilmiştir. Peki biz bunun karşılığında ne yaparız? Öğretmenlerimize ya eziyet ederiz, ya da onlara | 


115 


“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


tanrı diye taparız -bazen her ikisini de yaparız- ve bize verdikleri öğretilerin içeriğini yozlaştırırız. Diğer yandan, bize doğru yolu gösterecek olan “Etki - Tepki Kanunu "muz vardır. Bu Kanunu asla yozlaştıramayız çünkü bize bunu yapma fırsatı sunulmaz. Dünyevi enkarnasyon süreçlerimiz tamamlandığında daha az hata olacaktır - fakat öğrenmenin kolay veya zor olması tamamen bize kalmıştır. 

Dünyevi öğretmenlerimizin başlıca dinlerin kurucuları ve tarihin büyük filozofları olduklarını biliriz. Ama bu kişiler gerçekten kimdir? “Tevrat'ın Sifresi’ne göre onlar - Tanrı'nın Kurtarma Planı'nı idare etmekten sorumlu bedenlenmiş Başmeleklerdir. Şimdiye kadar yedi başmelek içinde sadece dördünün enkarnasyonlarını keşfettim. 
Tahmin ediyorum ki aydınlanmaya giden yolda bize rehberlik etmek adına hepsi zaman zaman bedenlenmiştir. 

Biz tekrar Cennet'ten Düşüş ve kök ırklar konusuna geri dönelim... 


CENNETTEN KOVULUŞ VE SONRASI 


Tevrat'ın Şifresi, "Tekvin de anlatılan Adem ile Havva hikayesinin aslında çok kapsamlı bilgiler içerdiğini ancak bu bilgilerin mitolojik bir üslupla hikayemsi bir tarz kullanılarak sembollerle anlatılmış olduğuna işaret eder. 

Ancak şurası bir gerçek ki, “Tevrat'ın Şıfresi”nden benim gikartabiligim Adem ve Havva'nın cennetten kovuluşları ile ilgili anlatımlar da, son derece kapalı ve anlasilması son derece zor bir görünüm sergilemektedir. Şimdi bunları sizlerle paylaşmak ve yorumu sizlere bırakmak istiyorum: 

Levililer 7:9 - 8:6'daki (Konu: Günah/Havva) Slayt, Adem ile Havva'nın günahının üçüncü kök ırkla zina etmeleri ve bunun sonucunda Kain ve Luluva adlı ikizlerin doğması olduğunu söylemektedir. Görünüşe bakılırsa hiçbir şey değişmiyor!... 

Peki ama üçüncü kök ırktan olanlar kimlerdi? Sayılar 4:2-11:28'de bulunan başka bir slayt (Konu: Cro-Magnon/Üçüncü), Cro-Magnon insanının Adem ve Havva'dan önce var olan üçüncü kök insan ırkı olduğunu söyler. Tekvin 24:5-24:54"teki (Konu: Cro-Magnon/Kain) bir sonraki slayt, üçüncü bir ırkın, yanı Cro-Magnon insanının Kain ve Luluva'nın babası olduğunu ortaya çıkarır. 

Nasıl?... Anlaşılması son derece zor değil mi?... Devam edelim... Bundan sonrası daha da karışık... 


Luluwa kimdi? Şimdi bundan bahsedeceğim. 

Aralık 2000'de, “Tevrat'ın Kayıp Kitapları ve Adenin Unutulmuş Kitabları” isimli bir kitaba rastladım. Cilt, ne zaman ya da kim tarafından yazıldıkları tespit edilemediği için Tevrat'a dahil edilmeyen birkaç eski kitaptan oluşuyordu. Bu koleksiyonda Adem ve Havva'ya adanan iki kitap çok ilgimi çekmişti. İkisi toplam 80 sayfa ediyordu ve sadece Aden Bahçesi'ndeki Adem ve Havva hakkında değil, oradan başka bir mekâna kovulmalarıyla ilgili de oldukça detay içeriyordu. 

"Aden'in Unutulmuş Kitapları"na göre: 

Kain ve Habil'in ikiz kızkardeşleri vardı. Kain'in kardeşinin adı Luluva, Habil'in kardeşinin adı da Aklia'ydı. 

Habilin Kain'in kardeşi Luluva'yla ve Kain'in Habilin kardeşi Aklia'yla evlenmesi gerekiyordu. Kain kendi kızkardeşini daha çok seviyordu ve Luluva'yla evlenmesini engellemek için Habil" öldürmeye karar verdi. Cinayetten sonra Adem ailenin yaşadığı dağdan Kain ve Luluvayı 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kovdu. Aklia kocasız kaldı ama Set 15. Adem olduğunda onunla evlendi. Set, ailesinin Kain'in ailesiyle biraraya gelmesini yasakladı ve bu emre uyulmadığı takdirde büyük bir selin hepsini yok edeceği kehanetinde bulundu. | 

Setin ailesine "Tanrının ailesi denirdi; Kain inkine İblis'in. Böyle olması normaldi çünkü Kain'in ailesi üçüncü ve dördüncü kök ırkın bir karışımıydı. (Bir önceki slayt bize Kain'in, babası üçüncü ırktan olan gayri meşru bir oğul olduğunu göstermişti.) Aileler pek çok nesil boyunca ayrı kaldı fakat yaklaşık 5.000 yıl sonra Set'in ailesi dağın aşağısındakı vadide Kain'in ailesiyle birleşti. Birleşmeyerek kutsal dağın bayırlarında kalanlar Metuşelah, Lamech ve Nuh ailelertydi. | 


Kain ve Habil'in kizkardesleriyle ilgili hikayeyi incelemeye karar verdim. Ve yaptığım araştırmalar sonucunda “Tevrat'ın Şifresı”nde de bu anlatılanların doğrulandığını gördüm. 

Levililer 27:26-27:32'de bulunan ilk tarama (Konu: Kain/Caiz Olmayan), Kain ve ikiz kızkardeşi Luluva'nın doğumunun, Havva nın zina içeren bir ilişkisi sonucunda olduğunu doğrular. 

Levililer 21:2-22:15'teki (Konu: Habıl/Aklia) Slaytla, Adem ile Havva'nın ilk meşru çocukları olarak Habil ve Aklia'nın kutsanmış olduklarını Şifre teyit eder. 

Tekvin 34:24-35:22'de bulunan sonrakı slayt (Konu: Aklia/Karı), Aklia'nın, erkek kardeşi Set'in karısı olduğunu tasdık eder. 

Toparlayacak olursak: 

Cennet'ten ilk düşüş, üç boyutlu evren yaratılmadan önce meydana geldi. Meleklerin düşüşünden önce, ruhları üç boyutlu bedenler içine hapsetmenin gereği yoktu. 
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Görünüşe bakılırsa İblis, ölümlü olduğumuz için Tanrıya ihtiyacımız olmadığına bizleri ikna etti. Ona inanmamız, bedelini hâlâ ödediğimiz büyük bir hataydı. Kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi unutarak kaybolduk. 
İlk düşüş, kurtarma planını gerekli kıldı. Binlerce yıl sonra, hâlâ geriye dönüş yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. 
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VAHİY KİTABI: 
TANRININ UYARISI 


Tevrat'ın Şifresi, dünyaya büyük bir bela gelmeden önce Tanrı'nın bizi dalma uyardığını açıkça ortaya koyar. 
Çok az kişi O'nun uyarısını dikkate alır ve bu yüzden çoğumuz gereğinden fazla acı çekeriz. Tanrısal davranışları tercıh etmeye ıkna olmamız için uyarılırız ve bu bize merhamet görmek için bir şans tanır. Tanrı'nın merhameti, pek çok nesille oluşan ortak karmayı azaltabilir, hatta silebilir. 
Sorun şudur ki biz buna inanmayız. 

Gelecek olan Tufan o kadar büyük olacaktır ki, Yeni Ahit'in son kitabının tamamı, yani Yuhanna'nın Vahiy Kitabı bu konuda bizi uyarmak içindir. İsa'nın Öğretisi'ni kuvvetli bir şekilde savunduğu için M.S. Birinci Yüzyıl'da kayalık bir Yunan Adası olan Batnaz'a sürülen Yuhanna, (13) orada bir gün kendisini insan ırkının büyük bir kısmını yok edecek bir katliamın çalkantılı, zihni altüst eden vahiysel görüntüsü içine çekilmiş bulur. Yuhanna'ya bu görüntü; havarisini bunu yazması için zorlayan İsa Peygamber tarafından getirilmistir. 
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Dehşete düşmüş olan Yuhanna, yardımcısıyla paylaştığı gizli bir mağarada bunları yazdırarak söyleneni yapmıştır. | 

Bize ulaştığı haliyle Vahiy Kitabı'nın metni beş bölüme ayrılır: İlk görüntü, Anadolu'daki yedi Hristiyan toplumuna mektuplar şeklindedir; Yuhanna, doğru inançtan uzaklaştıkları için bu toplumları azarlamaktadır. İkincisinde yedi borunun arka arkaya çalınmasıyla yedi mühürün açılışları anlatılır. Üçüncüsü, günahkar Babil Kenti'nin yargılanmasından, İsa'nın ikinci gelişi, kendisine karşı olanlarla savaşı, Şeytan ve Ölüm'ün nihai yok edilişi ve Yeni Yaradılış'a kadardır. Dördüncü görüntü ilahi Kudüs'ündür. 

Aziz Yuhanna'nın Vahiy Kitabı ezoterik içerikli sembolizmle doludur, çoğu bugün bile bizim için muammadır. 
Bu da, son zamanların gerçekten nasıl olacağını anlamamızı zorlaştırır. Bu sembolizmin bir kısmını “Tevrat'ın Şıfresı”ndeki araştırmalarla çözüp çözemeyeceğime bakmaya karar verdim. 


KIYAMET”TE MEYDANA GELECEK 
KOZMİK VE DOĞAL AFETLER 


Anlatacağım olası olayların sürekliliğini sağlayabilmek için bazı sonuçları burada, bazılarını daha sonra ele alacağım. 

İlk araştırmam yedi mühürün açılışı üzerinde yoğunlaştı. Mühür ve boruların Kryamet'in gelmekte olan felaketine -son kurtuluşa götürecek olan bir dizi korkunç olaya- işaret ettiğini düşündüm. Tekvin 43:24-44:3'te bulunan Slayt (Konu: Gösterilen/Mühür), Yuhanna'ya gösterilen mühürlerin, 2005-2012 döneminde meydana gelecek bir dızı afet- le dünyanın karmik yükünün ortadan kaldırılışıyla ilgili olduğunu bildirmektedir. (Bkz: Slayt - 23) 


Slayta başka tarihler de yerleştirilmiştir fakat açıkladıklarım bana en doğru gelenlerdir. Bu son derece önemli zamanlarla ilgili emin olunabilmesi için Toranin diğer bölümlerinde derin inceleme yapılması gerekecektir. Çok çeşitli, genellikle korkunç içerikleri olan açılacak bu kadar mührün varlığı, Adem döneminde gelişmeye başlayan dördüncü kök ırktan bu yana insanoğlunun inşa ettiği muazzam mıktardaki negatif karmaya işaret etmektedir. 

Altıncı mührün açılma zamanı geldiğinde, (Vahiy Kitabı7) Yuhanna "dünyanın dört köşesinde duran", kanatlarını geride tutan ama onları açmaya hazırlanan ve açtıklarında anlatılmayacak zarara neden olabilecek dört melek görüntüsü görür. "Tanrı'nın mührüne sahip olan ve Doğu'dan çıkan" başka bir melek, mühürleme işlemi güvenli bir şekilde gerçekleştirilmeden Dünyaya zarar vermemeye bu melekleri teşvik eder. Görünüşe göre 'mühürlenmek' demek, kutsananların alınlarına tanımlayıcı işaretinin konması demektir. Yine anlatılanlardan anladığımız kadarıyla "hayvanın işareti" tam tersi sebeplerden dolayı başkalarının alınlarına yerleştirilecektir. 

Yuhanna, olması yakın felaketlerden 144.000 kışının korunacağını bildirir: "Ve onların mühürlü olan sayılarını duydum: İsrail'in çocuklarının bütün kabilelerinin içinden 144.0001 vardı." 

Levililer 27:2-1:24'teki (Konu: Sözleşme/144.000) tarama, Musa'nın 144.000'lik asıl cemaatinin bütün ırklar- dan 1975'ten bu yana enkarne olan ruhlar olduğunu ortaya koyar. Reenkarne olan bu kişiler, Tanrıyı gerçekten seven ve iradesini O'nun iradesi emrine veren dünya üzerinde herhangi birileri olabilir. Bu ruhlar, binlerce yıl önce Musayla Sina'da yolculuk eden ve Tanrı'nın sözleşmesini 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23. ( Gösterilen/Mühür): Yuhanna(ya) gösterilen mühürtler), 2005'ten 2012(ye kadar) dünya karmasi(nin) ortadan kaldırılış(ının) ihtimaller(idir). 
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kabul eden ruhlardır. 


Yedinci mühür açıldığında yarım saatlik bir sessizlik olduğu söylenir. Bu mühür ilgimi çok çekti... Sembolik olan bu tarıfın ne anlama gelebileceği konusunda kimsenin bir açıklaması, hatta teorisi bile yoktu. 

İçinde bir kehaneti barındırdığı her halinden belli olan bu tanımlamayı “Tevrat'ın Şıfresi”nde araştırmaya karar verdim. 

Sayılar 17:27-18:19'da bulunan Slayt (Konu: Vahiy Kitabı/Zaman), Yuhanna'nın Vahiy Kitabı'nda geçen bir saatlık zaman diliminin bir nesle denk geldiğini gösterdi. 
Şu anda bir nesil ortalama yetmiş yıldır. Yedinci mühür yarım saatten söz eder; bu da 35 yıllık bir olay aramamız gerektiği anlamına gelmektedir. Yedinci mühür bilmecesi- nın cevabını daha sonra vereceğim. 

Yedi mühürden sonra yedi boru gelir. Tevrat zamanın- da, yaklaşan olayları bildirmek ya da uyarıda bulunmak için borular kullanılırdı. Tekvin 28:12-29:27'deki (Konu: Boru/Gösterdi) Slayt, yedi borunun dünyaya ve gelen felaketlere işaret ettiğini doğruladı. Sonra, yedi tasin dünya üzerine boşaltıldığı anlatılır. Tasların içinde felaketler olduğu açıktır. Tesniye 18:9-18:22'de bulunan tarama (Konu: Yedi/Ias), yedi tas içinde dünyada biriken karmik yükler olduğunu teyit eder. 

Bu dönemde dünyayı kasıp kavuran dört hayvandan bahseder Vahiy Kitabı, Kırmızı bir ejderha, kuyruğuyla cennetlerin yıldızlarının üçte birini sürükleyerek aşağıya devirir; bu ejderhanın yedi başı, yedi tacı ve on boynuzu vardır. Sonra, denizden yedi başlı, on boynuzlu ve on taçlı bir hayvan yükselir. Topraktan çıkan üçüncü bir hayvan ejderha gibidir ama iki boynuzlu bir kuzuyu da andirmaktadır. Son hayvanın rengi kırmızıdır. Yedi başı ve on boynuzu vardır; ejderin sırtına altın ve değerli taşlarla örtülü mor ve kırmızılar giymiş, elinde "içinde iğrenç şeyler ve pislik dolu" altın bardak tutan bir fahişe binmiştir. Kadının alnında "yazılmış bır isim vardır", şöyle der: 

"Gizem, Büyük Babil, Harlotlar'ın Annesi ve Dünya'- nın İğrenç Şeyi." | 

Bu hayvanlari cevreleyen sembolizmin “asılan 0 
kadar güçtür ki, hemen her şey anlamına gelebilir. Vahiy Kitabı'nın bu bölümü hakkında saygın dini liderler tarafından yazılmış bazı çok ilginç yorumlar okudum. Bu satırların belirsizliğinin kaynağı, onları zamanı gelene kadar anlamamamız gerektiğidir. Bilmemiz gereken tek şey; çok zor bir zamanın geliyor olduğu ve bu olayları en az zararla atlatabilmek için mümkün olan en pozitif şekilde yaşamamız gerektiğidir. 

Öte yandan, şu anda “Tevrat'ın Şifresi”ne ulaşılabildisine göre bu bilmecelerin bazılarından anlam çıkarabiliriz, çünkü ne de olsa bugünün dünyasıyla ilgililer. 

İlk iki hayvan belirli felaketler hakkındadır; Kıyamet'le ilgili olan bir sonraki bölümde onlardan söz edeceğim. 
Üçüncü hayvanın anlamı oldukça açıktır: İsa, Tanrı'nın Kuzusu ve gerçek peygamber olarak sembolize edildiği için iki boynuzlu kuzu Şeytan'ın kuzusunu veya sahte peygamberi simgeleyecektir. 

Sayılar 29:9-30:8'deki (Konu: İki/Boynuz) Slayt, iki . 
boynuzlu kuzunun Tanri'siz aydınlanmayı öğreten sahte peygamber olduğunu teyit eder. Vahiy Kitabı 10:9'da bir melek Yuhanna'ya elinde açık tuttuğu küçük bir kitabı yemesini söyler. Melek ona şöyle der: ‘Al onu ve ye, karnını acı yapacaktır ama ağzında bal gıbi tatlı olacaktır." Bu kitaptan biraz anlam çıkarabilmek için Tevrat'ın Şifresi'ne başvurdum: Levililer 9:13-11:5'te yürüttüğüm bir sonraki 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araştırma (Konu: Küçük/Kitap), Yuhanna tarafından yenen kıtabın Kıyamet'te ortaya çıkacak bilgilerin sembolü olduğunu gösterdi. 

Burada, her birimizin potansıyal olarak ilahi güçlerle donatılmış olduğumuzu ve doğru eğitimle kendimizi yetiştirip aydınlanabileceğimizi öğretecek olan bir Kıyamet Çağı anlayışına doğru ilerlediğimizi görmekteyiz. Buna karşı şımdiden uyarılıyoruz... Bu felsefe kulağa hoş geliyor çünkü aydınlanmış varlıklar olurken aynı zamanda kibirli ve bencil olmamamıza izin veriyor. 

Dördüncü hayvan Gizem Babili'dir. Vahiy Kitabı 17'de, İsa Gizem Babili bilmecesinin cevabıyla ilgili ipuçları vermektedir. Ayet 7, hayvanın yedi başı ve on boynuzu olduğunu ifade eder. Ayet 8, bütün dünyanın olmuş olan ve olmayan fakat şimdi olan hayvanı görünce şaşıracağını söyler. Ayet 9, yedi başın yedi dağ (ülke?) olduğunu açıklar. 
Ayet 11, hayvanın sekizinci veya yedinciden de olsa olmuş olduğunu ve şimdi olmadığını söyler. Ayet 12, on boynuzun hiçbir krallık alamamış ama hayvanla kral olarak bir saatlık güç elde eden on kral olduğunu söyler. Ayet 13, onların (krallıkları olmayan kralların) bir aklı olduğunu ve güçlerini hayvana vereceklerini söyler. Ayet 15, oturduğu yerde insanlar, kalabalıklar, ülkeler ve diller olduğunu söyler. 

İçinde bulundurduğu Birleşmiş Milletler'le New York, Vahiy Kitabindaki Gizem Babili tarifine uyan dünyadaki tek şehirdir. New York şehri paranın gücü ticaret ve B.M. 
askeri gücüyle dünyayı yönetmektedir ama hangı çıkarlar doğrultusunda?... 

Çıkış 40:16-Levililer 2:10'da bulunan Slayt (Konu: Fahise/Din), hayvanın üstündeki fahişenin New York şehri, yanı Kıyamet Çağı'nın sahte güç ve zenginlik dini olduğunu belirtir. (Bkz: Slay - 24) 
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Bu aynı zamanda Kıyamet Çağı'nda sahte güç ve zengınlığın de sona ereceği anlamına gelir. 

Sayılar 7:36-8:7'deki (Konu: Gizem/Babıl) sonraki Slayt, Yuhanna'ya gösterilen Gizem Babili hayvanının Birleşmiş Milletler olduğunu söylemektedir. 

Ortaya çıkan bu sonuç aslında Yuhanna'nın Vahyı'nde yapılan tanımlamalarla tam bir paralellik gösterir. 
Birleşmiş Milletler gerçekten de tam tarıf edildiği gibi “krallığı olmayan fakat gücünü dünyanın diğer krallıklarından alan” bir özellik göstermekte değil midir? 

1919'dan 1939'a kadar adı “Milletler Birliği"ydi, İkinci Dünya Savaşı sırasında "değildi" ve 1945'ten beri "şimdi var", Vahiy Kitabı 17'de aynen belirtildiği gibi. Dünya Bankası'nı, Dünya Ticaret Birliği'ni, Dünya Mahkemesi ve Güvenlik Konseyi'ni B.M. kontrol etmektedir ve dünyanın çoğu askeri kuvvetini de dolaylı olarak kontrol edebilir. 

Çıkış 16:23-17:16'da bulunan sonraki araştırma (Konu: Yedi/Baş), Yeni Babil hayvanının yedi başının Birleşmiş Milletler WTO. (Dünya Ticaret Örgütü)'sunun G-7'si (Grup 7, şimdi Grup 8) artı sekizinci Rusya olduğunu açığa çıkarır. 

Tekvin 15:9-16:2'deki (Konu: Boynuz/Hayvan) ek bir tarama, Yeni Babil hayvanının boynuzlarının dünyayı gizlice yöneten on olduğunu ortaya çıkartmaktadır. (Bkz: Slayt - 25) 

Bu "on", gücünü ikinci hayvandan temin eder ki, bundan sonrakı bir bölümde bahsedeceğim. Gizli dünya gücü komplo teorilerine rağmen "dünyayı gizlice yöneten on" kınayesi bana hâlâ gizemli gelmektedir. 

Trilateral Komisyonu ve Bilderburger Grubu, ünlü yazar ve gazeteci Jim Marrs'ın “Gigli Yönetim” adlı kitabin- da uzun uzun ele aldığı pek çok güç grubundan sadece ikisidir. 
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“Tevrat'ın Sifresi^ne göre, Kıyamet sırasında Birleşmiş Milletler'in çok tehlikeli ve kötü bir organizasyona dönüşebilme ihtimali vardır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya terörizmi o kadar ciddi boyutlara ulasabilir ki, gelişmiş dünya, güvenliği için pek çok özgürlüğünden ödün verebilir. Ya da böyle gösterilmeye çalışılarak, dünya özgürlüğü tamamen belirli grupların ellerine geçebilir. Tabu hâlâ geçmemişse... 

Bu olursa kim kabahatli olacak? Gerçek şu ki, suçu hepimiz paylaşacağız, çünkü olayları dıkkatle ve sorumlu bir şekilde gözlemlemiş olmayacağız ve dolayısıyla gönüllü olarak (farkında olmasak da) özgürlük ve gücümüzü teslim etmiş olacağız. Çıkış 14:9-15:3'te bulunan tarama (Konu: Dünya/Düzen), Birleşmiş Milletler'in Kıyamet esnasında inananlara zulmettiğini gözler önüne serer. 


KEHANET GERÇEKLEŞİYOR!... 
ALTIN ÇAĞI”DA İSA GERİ DÖNÜYOR 


Vahiy Kitabı 9'da, Kıyamet sırasında ortaya çıkan, Tanrı'nın mühürlemediklerinin bedenlerinin her yerinde çıban çıkaran korkunç bir hastalıktan söz edilir. Bu hastalığın tamamlanması yaklaşık beş ay sürer ve bu süre zarfında o kadar acı verir ki yakalananlar ölmek ister. 
Tekvin 1:26-38:2'deki (Konu: Biyolojik/Savaş) aşağıdaki araştırma, Yuhanna'ya gösterilen Kıyamet çıban salgınını 2010'un başlarında biyolojik savaşın getireceğini ifade eder. 

Vahiy Kitabı 11'de, Kıyamet'in ilk yarısında ortaya çıkarak gelen felaketlere karşı insanları uyaran iki kişiden bahsedilir. Bu iki vazifeli kişi tebliğlerini verene kadar bütün kötülüklerden korunurlar; sonra, Şeytan tarafından 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öldürülürler. Tanrı onları yeniden diriltene kadar bedenleri üç gün Kudüs'te bir caddede gömülmeden yatar. 

Levililer 5:10-6:14'te bulunan tarama (Konu: Zadkiel/Samuel), Yuhannaya da açıklandığı gibi, 2008'de Kudüs'te öldürülecek olan iki vazifeli ruhun Zadkiel ve Samuel olduğunu söyler. 

Vahiy Kitabı 12, cennetteki bir diğer harikadan bahseder: Kendisi güneşi giymiş ve ayaklarının altında ay olan, başında on iki yıldızlı taç olan bir kadın. Metinde şöyle der: "Ve karnındakı bebekle doğum sancısı çekiyordu." 
Tekvin 25:25-34:28'de bulunan aşağıdaki araştırma (Konu: Vahiy Kitabı/On İki), Vahiy Kitabı 12'de, kadının tacındaki on iki yıldızın Adem ve Havva'nın Aden'deki evi olan Çoban Takımyıldızı'nın sembolü olduğunu tasdikler. Bütün yo- o rumlarında, ‘Arktiiriis gezegen sistemini, dünyaya dönen ınsan ruhları açısından büyük önem taşıyan bır kapı olarak tanımlayan” Edgar Cayce'nin ifadeleri de bu şekilde doğrulanmış olmaktadır. 

Yukarıda aktardığım ayetlerin ardından Yuhanna bize çocuğu doğar doğmaz yiyip bitirmek için kadının önünde bekleyen büyük kırmızı bir ejderha durduğunu anlatır. 
Doğacak olan bu çocuk kimdir? Vahiy Kıtabı bize onun bütün ülkeleri demirden bir değnekle yönetecek olan “adam-çocuk ” olduğunu söyler. 

Tekvin 39:4-41:14'teki (Konu: Phobos/Ejderha) tarama, Phobos'un, yani Kıyamet'in Kırmızı Ejderhası'nın yeni çocuk kral olan Adem'in yeniden doğuşunu tehlikeye sokacağını teyit eder. Sonraki bir bölümde, bu "Phobos"un özünde var olan tehlikeyi araştıracağım; buradaki asıl mesaj İsa'nın ruhunun Kıyamet' sırasında Adem olarak yeniden doğacağıdır. 

Tekvin 30:37-31:21'de bulunan bir sonrakı slayt (Konu: 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Altın/Çağ), 2010'da Adem'in ikinci kez doğmasıyla Altın Çağ'ın başlayacak olma ihtimalini ortaya çıkarır. İsa'nın Yuhanna'ya öğrettiği son şey şuydu: "Alfa ve Omega Benim, başlangıç ve son, ilk ve son." (Vahiy Kitabı 22:13) 

Bu sözler kök ırkın Adem'le başladığını ve Adem'le sona ereceğini beyan eder. Şu an yaşadığımız çağın Adem'le bitmesi için Kıyamet'in sonundan önce onun tekrar doğması gerekmektedir. Eldeki tüm veriler ve binlerce yıl önceki kehanetler bunu gösteriyor... (Bkz: Slayt - 26) 

Kıyamet döneminde İsa Peygamber'in geri döneceği ile ilgili kehanet sanırım dünya üzerinde en fazla bilinen kehanetler arasında en baş sırayı alır. Bu kehaneti duy-X mayanımız sanırım yoktur. Sadece Hristiyan Geleneği nde değil, İslâm Geleneği”nde de bu kehanet yer alır. 

Bu kehanet aynısıyla “Tevrat'ın Şıfresi”nde de yer almaktadır. 

Tekvin 32:30-34:3'teki (Konu: İsa/Geri Dönüyor) aşağıdakı slayt, Altın Çağ'ın bir son olduğunu ve bu zaman diliminde İsa'nın bir ışık bedeninde geri döneceğini çok açık bir şekilde ifade eder. (Bkz: Slayt - 27) 


— VAZİFELİLER HER YERDE 


Adem doğal yolla doğacağından dolayı, o çocukken — dünyayı kimin yöneteceğini merak ettim, özellikle her şey bir kaos halindeyken. Levililer 27:18-1:24'te bulunan tarama (Konu: Sözleşme/144.000), Adem çocukken Tanrı'nın sözleştiği 144.000 kişinin dünyayı yöneteceğini tasdikler. 
Önceki bir slayt bize onların bütün ırklarda doğduğunu söylediğine göre, tahminimce şu an olmaları gereken yerdeler, kım olduklarından belki çoğu habersizler fakat çağrıldıklarında vazıfelerini üstlenmeye hazırlar. 
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27. (İsa/Geri Dönüyor): Altın Çağ son. İsa ışık beden(inde) geri dönüyor. 
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11.BÖLÜM 


KIYAMET ÇAĞI 


GELECEĞİMİZ ÜZERİNE OLASILIKLAR 
2005 VE SONRASI 


Aziz Yuhanna'nın Vahiy Kitabı'nda açıklanan kehanetler 2.000 yıl boyunca insanları dehşete düşürmüştür, üstelik geçerli bir sebepten dolayı... Yaklaşmakta olan Kıyameti o kadar korkunç tahminlerde bulunarak anlatırlar kı, eğer işe "Tanrı karışmayacak olsa, dünya üzerinde kimsenin kalmayacağını sanırsınız. Bu Kıyamet gece gelen hırsız gibi olacak... (14) 

Metindeki kehanetler: Dünya'nın kutupsal ekseninde değişimler, gezegenimize çarpan asteroitler, depremler, seller, kıtlık, salgınlar, tsunamiler ve dünya savaşları olarak anlaşılmaktadır. 

İşaya, Danyal, Markos ve Matta'nın Kitapları'nı ve Vahiy Kitabi ndaki bütün ürkütücü detayları inceledim ve 6zellik- le Markos'un Markos 13'te İsa'ya atfettiği son zamanların felaketinin canlı tarifini farkettim. 

Modern dünyayla ilgili bütün bunların anlamı bence şudur: Büyük bir değişime doğru ilerlemekteyiz. Bu hem ruhsal hem de fiziksel bir değişim olarak karşımıza çıkacak... Ve Kıyamet'in ilk işaretleri aynı anda dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan insanlar tarafından algilanabilecek. 

Bu gerekliydi çünkü insanlar kendilerini buna hazırlamaları gerekmekteydi. Bu yüzden de bu önemli olay kutsal kitaplardaki kehanetlerle insanlara binlerce yıl öncesinden üstü kapalı bir şekilde duyurulmuştur. Bu kehanet niteliğindeki uyarıların en önemlisi Yuhanna'nın Vahiy Kitabı'nda anlatılanlardır. 

Vahiy Kitabı son zamanların nesli için bir uyarı içermektedir. Peki ama Kıyamet ne zaman kopacak?... Kimse bilmiyor, hatta İsa Peygamber bile... Çünkü “bunu yalnız Baba bılır” demişti. 

Ancak bize söylediğine göre, bunun işaretlerini görebileceğiz. Konuyla ilgili küçük ama önemli bir ayrıntı daha var: Elimizdeki dini metinlere göre İsa, Kıyamet'in hangi kuşak mevcutken olacağını bilmekteydı. 

Matta 24:32-34'te, incir ağacı meselini anlatır: 

"Dalları hâlâ yumuşaksa ve yaprakları filiz verdiyse yazın yakın olduğunu bilirsiniz: İşte bunun gibi, bütün bunları göreceğiniz zaman onun yakın, hatta kapıda olduğunu bileceksiniz. Size derim kı bu nesil geçmeyecek, tüm 57 | tamamlanana kadar." | 

İncir ağacının İsrail'i temsil ettiğini düşünüyorum. 
Filiz verdiği ya da hayata başladığı mevsim 1948'de İsrail'in bir ülke olarak yeniden kurulduğu zamandır. 

Çıkış 37:25-38:24'te bulunan aşağıdaki slayt (Konu: 1948/Nesil), Kıyamet Devri'nin 1948 kuşağıyla başladığını gösterir. İsa'nın Matta 24'te yapmış olduğu bir betimlemedir bu. Bir öncekinin devamı olan yine Çıkış 38:15- 
38:24'teki (Konu: 1948/Nesil) bir slayt, 1948 kuşağının 70 
yıl olduğunu söylemektedir. Tevrat'ın Şifresi bir nesli 70 yıl saydığına göre, Kıyamet Devri 2018'e kadar bitmiş ya da 


138 


“KIYAMET ÇAĞI - 2005 VE SONRASI” 


başlamış olacaktır. (Bkz: Slayt - 28,29) (15) Vahiy Kitabı'ndan anladığım kadarıyla, asıl Kıyamet 


dönemi yedi yıl sürecek gibi gözüküyor. Muhtemelen, dünya ekonomisinin çöküşüyle ve Orta Doğuyla sınırlı bir savaşla başlayacak. (16) Metinde Babil'den göz ardı edilmeyecek kadar çok bahsedilir. Kıyamet'in başlangıcında İsraille sahte bir barış antlaşması imzalanacağa benziyor ve bundan sonraki üç yıl içinde Süleyman'ın Mabedi yeniden inşa edilecek, Bu dönemde, artan sıklık ve yoğunlukta doğal afetler yaşanacak. Dünya ekonomisinin çöküşü dünya çapında kıtlığa ve ardından salgın hastalıklara yol açacak. 
Suç oranlarında, pornografide ve uyuşturucu kullanımında anı bir yükselme görülecek. Bu devirde, normalde kötü diyeceğimiz şeylere iyi diyeceğiz. Üç buçuk yıl sonra, İsrail'le yapılan barış antlaşması bozulacak; bundan kısa bir süre sonra savaş çıkacak. 200 milyonluk bir askeri kuvvetten söz edilmekte; İsrail ve dünyanın geri kalanına karşı kurulan bir Orta Doğu/Asya müttefikliği olacağa benziyor. 
Büyük bır ihtimalle nükleer silahların da kullanılacağı savaş öyle tehlikeli boyutlara ulaşacak ki, Dünya gezegeninin bütünlüğünü sağlamakla yükümlü ilahı güçler muazzam boyutlarda doğal afetlerle devreye girerek savaşı ve toptan yokoluş tehdidini durduracaklar. 


Çok büyük boyutlardaki bu doğal afetler, gezegenimizin kutuplarının konumunda değişime sebep olacak, asterolt veya meteor çarpmalarını da kapsayacak büyük kozmık afetler de yaşanacak. Her şey bittiğinde, dünyada 

dört milyar insan hayatını kaybedebilir. 


ZOR GÜNLER YAKLAŞIYOR!... 


Bu bölümü yazarken, yukarıdaki varsayımların yerleri- 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ni saptayıp saptayamayacağımı görmek için “Tevrat'ın Sifres. nde: çeşitli taramalar yaptım. "Taslağını çizmiş oldugum senaryoyu geliştirebilmek için, Eski ve Yeni Ahitler'- deki kehanetleri kullandım. Çünkü Şifre araştırmalarının doğru olması için, Tevrat'ta yazılanlar açısından anlamlı olmaları gerekliydi. Bir kez daha hatırlatılmalıdır ki, benim bulduklarım kehanet değil, gelecek üzerine olasılıklardır. 
Sonun ne olacağını yalnız Tanrı bilir. Eğer dünya değişir ve bencilliğin yerini tanrisalik alırsa Kıyamet'te beklenen bazı olayların bir kısmı belki de hiç olmayacak. Yonatan ve Ninova hikayesi bize bu ihtimalin var olduğunu hatırlatır. 

Şurasını kesinlikle söylemek gerekir ki, en kötü senaryo bile, dünyanın ve sakinlerinin tamamiyle yok olacağına dair işaret taşımaz. Yeni kök ırkı doğurmak üzere hayatta kalanlar olmalıdır. Kıyamet'in doruk noktası dünya nüfusunu gezegenimizde yaklaşık iki milyar insanın olduğu 1930'dakine geri götürecektir. Bazı ülkeler kıyametten diğerlerine nazaran daha ciddi etkilenecekler ama muhtemelen bütün ülkeler önemli sorunlar yaşayacaktır. 
Kıyı bölgeleri ve adalar korkunç tsunamilere maruz kalacaktır. Artık süper güçler olmayacak; aslında bir süre için bütün devletler karışıklık içinde olacaktır. Teknolojimizin bazı yönlerini kaybetmeyecek olsak da, yaklaşık 40 yıl boyunca toplum altüst olmuş olacaktır. Belki bir dönem kendi yiyeceğimizi kendimiz yetiştireceğiz ve modern konfora güle güle diyeceğiz. Ancak hayatta kalmak adına insanlar birbirine yardım etmek zorunda kalacaktır. 

Gelmekte olan mücadele iyi ve kötü arasında olacak. 
Her şey sona erdiğinde, savaşa, acıya ve felakete neden olan bencillik, hırs ve şehvet güçleri 1.000 yıl boyunca dünyada eksik olacak. Böylece, vaat edilen Altın Çağ'a girmiş olacağız. Daha önceki Şifre araştırmalarında belirttiğim 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gibi, bizler beşinci kök ırka doğru ilerlerken dünya daha önce hiç görmediği bir refah yaşayacak. Felaketin pozitif yönlerinden biri, dünyanın gelecek nesiller için kendisini iyileştirme fırsatı bulmasıdır. Nükleer, kimyasal ve diğer endüstriyel atıklarla kirletilmiş olan topraklar muhtemelen binlerce yıl boyunca sular altında kalacak. 
Dünyanın ekolojik dengesini korumak ve uygun hava koşullarını sağlamak için denizden yeni topraklar yükselecek. Her şey arasından seçme özgürlüğümüz olacak, hatta kendimizi yok etme özgürlüğümüz bile... Fakat dünyayı sadece "Tanrı yok edebilir. Ama onunla henüz işi bitmedi!... 

Yukarıdaki senaryoya odaklanan ilk araştırmam global ekonomik çöküşle ilgiliydi. 

Sayılar 4:8-4:15'te bulunan Slayt (Konu: Ekonomik/İflas), 2002 ve/veya 2005'te başlama ihtimali olan dünyanın ekonomik iflasını gösterir. Bu slayt çok kısadır. 
Ancak çok nettir. Buradan tek bir sonuç çıkmaktadır: Akallica tasarruf etme ve yatırımda bulunma zamanımız gelmiştir.” | 

Kıyamet başlangıcının ilk işaretinin kıtlık olduğunu düşündüğüm için bir sonraki araştırmam kıtlık üzerineydi. 
Tekvin 14:16-15:18'deki (Konu: Yıl/Kıtlık) bu Slayt, kıtlığın 2001'le 2012 yılları arasında olma olasılığını ortaya çıkardı. 
Kıyamet'in süresi yedi yıl olduğuna göre, 2012'den yedi yıl geriye gelerek 2005'e geldim. Bu ikinci tarih, ekonomik çöküşün ikinci tarihiyle ve bir önceki bölümün "Mühür/Açıldı" Slaytında bulunan Kıyamet tarihi ihtimaliyle de örtüşmektedir. 

Çıkış 22:18-23:11'de bulunan aşağıdaki tarama (Konu: | Kıyamet/Zaman), Kıyamet'in kopacağı dönemin, Yuhannaya göre 2005-2012 arası olma ihtimalini doğrular. Ortaya çıkan Slayt gayet kısaydı ve doğruluğun her kanıtını taşıyor- 


143 


“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


du. (Bkz: Slayt - 30) 

Emin olmak için konuyu "Toranın başka bir yerinde aramaya karar verdim ve bu sefer Danyal'ın kehanetiyle birleştirdim. Tesniye 20:10-21:14'teki (Konu: Kıyamet/2005) Slayt, Danyala göre Kıyamet'in başlama zamanı olan 2005'i tasdık etti. Bu slayt da oldukça doğru gözükmektedir. 
Araştırılan altı kelimenin dördü 356'lik aynı atlama oranına sahıptır!... Bu araştırmalardan biri Vahiy Kitabı'nda Yuhanna'ya göre, diğeri Danyal peygambere göredir. Bu tarihi tartışılmaz bulmaktayım. Bu tarih Kıyamet senaryosu- nun zaman çerçevesini oluşturmak için kritik olduğundan, onunla ilgili Tora'nın bir bölümünde daha inceleme yapmaya karar verdim. 

Levililer 14:6-14:37'de bulunan araştırma (Konu: 
Kıyamet/Devir), Kıyamet devrinin başlama tarihinin 2005 
olma olasılığını bir kez daha teyit etti. 

Kıyamet dönemini tarıhlendirmekte bu kadar zorlanmamın nedeni bu araştırmaların çoğunda 1995'ten 2002'ye kadar başka yılların da ortaya çıkmasıydı. Bunun dışında, Edgar Cayce, kutupların yer değiştirmesinin 2000-2001 yılları arasında olacağını ileri sürmüştü. Nostradamus da, 1999'da "korkunun büyük kralının gökten düşeceğini" söylemişti. Bu karışıklık sonunda aşağıdaki iki taramayla çözüldü: 

Tesniye 17:2-18:5'teki (Konu: 1995/2002) bir sonraki slayt, Kiyametin 1995-2002 arasında olması yerine, 2005- 2012'ye ertelendiğini gösterdi. (19 Bunun sebebini merak ettim. Sonraki slayt cevabı verdi: Sayılar 21:11-30:16'da bulunan slayt (Konu: Kiyamet/Ertelemek), - 1991'de 5.5.C.B.'deki yön değişikliği nedeniyle Kıyamet'in geciktirildigini ortaya koyar. Öyleyse, Sovyetler Birliği'ne fazladan - bir on yıl için teşekkür edebiliriz. Bu bizim uyanmamız, bir 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30. (Kıyamet/Zaman): Yuhannal'ya göre) Kıyamet zamanı olasılığı, 2005'ten 2012 (ye) 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araya gelmemiz ve dünyada meydana gelecek en büyük felaketin etkilerini aza indirmemiz için belki de paha biçilmez bir fırsat olacak. 

İnsanoğlunun ortak iradesi bu değişime gerçekten karar verirse, yaşanacak acılar çok daha az şiddette olabilir. 
Hatta 2011-2018 yıllarına ertelenebilir. Yine de 1948 kuşagıyla başlayan zaman aralığına denk gelecektir. Bu irade ıçın çalışıp değişeceğiz. Umarım bunu yaparız!... 


İSRAİL SORUNU 


Vahiy Kitabı'na göre, Kıyamet döneminin başında sahte bir barış imzalanacağından dolayı, İsrail'in o süreye kadar anlaşmazlık içinde olacağı anlaşılıyor. Ki şu anda da zaten öyle... Tekvin 46:31-49:7'deki (Konu: Arap/Israil) sonraki araştırmam, 2001 veya 2002'de başlayan bölgesel bir Arap/Israil silahlı çatışması ifade eder. (17) Manalı bir şekilde, "başlama" ve "2002" kelimeleri üzerinde durulmuştur. 

Sonra, sahte barış antlaşması hakkında tarama yapmaya karar verdim. Tekvin 39:12-41:1'de bulunan aşağıdaki Slayt (Konu: Arap/İsrail), 2005'te imzalanma ihtimali olan sahte bir Arap/İsrail barış antlaşmasından bahseder. 
(Bkz: Slayt - 32) 

Filistin/İsrail barışıyla ilgili girişimler şu anda durmuş durumdadır ve İsrail caddelerinde sık sık tekrarlanan bir kaos ortamı hakımdır. 

M.Ö. 70'de Romalıların yıktığı Süleyman'ın Mabedi'- nin tekrar inşası, yeni İsrail hükümetinin önceliği olabilir. 
- İsrail'deki düzenin çöküşü, Savunma Bakanı Sharon'un 2000'de Kudüs "Tapınağı"ı ziyaret etmesiyle başlamıştır. 

Mabet sorununun çözülmesi İsrail'deki barışın sağlanması açısından hayatı olduğu için, bu konu üzerine bir Şifre taraması yapmaya karar verdim. 

İbrani dini geleneği, İsrail Tapınağı'nın, yani Kudüs Tapınağı'nın yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyler. İki kutsal İslâmi yapı şu anda orada bulunmakta, Kubbetüssahra ve El Aksa Camu. Fakat bu ikisinin arasında, Ağlama Duvarı'nın hemen üstünde hâlâ yer vardır. Yuhanna'nın Vahiy Kitabı'nda, Bölüm 11: 1-2'de şöyle denir: 

"Ve bana bir kamış çubuğu verildi ve melek bana Tanrı'nın tapınağını, sunağı ve içeride tapınanları ölçmemi söyledi. Ama tapınağı olmayan avluyu bırak ve onu ölçme, çünkü o Musevi olmayanlara verildi." 

Yukarıdakı bu ayet şu anki durumu anlatan başlı başına bir kehanettir. 

Yuhanna'nın Vahiy Kitabı'nda, İsa, gelişinden yüzlerce yıl önce İslâm'ın bu yerler üstünde hak iddia edeceğini ve onlara karşı gelinmemesini söylemiştir. Başka bir deyimle İsrail'e Kudüs Tapınağı'nı paylaşmaları gerektiği söylenmiştir. Umarım bu mesajı anlayabilirler... 

Sayılar 2:1-3:10'daki (Konu: "Tapınak/ Kudüs) Slayt, Salem'in (Kudüs'ün eski adı) Kudüs Tapınağı'nın İsrail ve Araplar için bir sınav olduğunu, "hepsinin bunu ya paylaşacağını, ya da yok olacağını" söyler. Bundan daha açık olunamaz... Bu sorun çözülmediği takdirde savaş kacinilmazdır ve kazanan olmayacaktır. Bir sonraki araştırmama göre, tapınağın yeniden inşa edileceğine dair kuvvetli bir olasılık mevcuttur. Bunun anlamı, İsrail ve Filistinliler arasında Kudüs Tapınağı konusunda bir uzlaşma sağlanacağı olabilir. 

Tekvin 46:4-47:31'de bulunan sonraki Slayt (Konu: Tapınak/İsrail), İsrail Tapınağı'nın yeniden inşasının 2006'ya kadar ya da bu yıl içerisinde tamamlanacağına 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işaret eder. "Tapınak" ve "yıl" kelimelerinin atlama oranları çok yakındır, "tamamlanma" kelimesinin bir harfi "2006"yla bir harf paylaşmaktadır. Bu da, ortaya çıkan ihtimalin çok güçlü olduğunu göstermektedir. 

Eğer Arap ve İsrailliler, İsrail topraklarını ve Kudüs Tapınağı'nı paylaşırlarsa, dünyada beklenen değişimlerin şiddeti en aza indirgenebilir. Ancak doğrusunu söylemem gerekirse ben, bunun olmasını beklemeyecek kadar gerçekçiyim. Maalesef, Arap ve İsrailliler ve dünyanın geri kalanı için İsrail'de barış muhtemelen Kıyamet'in sonrası- na kadar sağlanamayacak!... Eğer geride bir şey kalmış olursa... Orta Doğu'da çok fazla bencillik ve nefret vardır. Bu çok ironiktir çünkü Etki - Tepki Kanunu'na göre, savaşanlar intikam almak uğruna kendilerinin yeniden doğmuş baba veya dedelerini öldürüyor olabilirler. Düşmanları, diğer tarafta olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemek ve öğrenmek üzere geri gelen kendi aile üyelerinin ruhları olabilir!... | 

Tekvin 18:8-19:25'teki (Konu: Lanet/Ümitsizlik) Slayt, sahte peygamber olarak lanet ve ümitsizlik getiren bir papazın, "Tanrının Roma Tapinagina 2006'da saygısızlık etme ihtimalini ifade eder. 

İsrail 'Tapınağı'na yapılan saygısızlıkla ilgili daha fazla inceleme yapmaya karar verdim. Çıkış 35:22-36:29"da bulunan aşağıdaki Slayt (Konu: Kudüs/2008), Tanrının Kudüs Tapınağında küfür olasılığını, yani Şeytan'ın 2008'deki ığrençlığını ortaya koyar. (Bkz: Slayt - 32) 


SAVAŞLAR ENGELLENEBİLECEK Mİ? 


Vahiy Kitabı, sahte barış antlaşması imzalandıktan ve bozulduktan sonra büyük bir dünya savaşı başlayacağını 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söyler. Antlaşma, "zamanın yarısında" yanı Kıyamet başladıktan üç buçuk yıl sonra bozulacak. Üçüncü Dünya Savaşı büyük bir ihtimalle Birleşmiş Milletler'e karşı bir Arap/Asya müttefikliğinden oluşacak. B.M. İttifakı, Vahiy Kitabında bildirildiği gibi 200 milyonluk bir güçle karşı karşıya gelirse nükleer silahların kullanılacağı açıktır. 

Vahiy Kitabı 13'te tarif edilen Kıyamet'in ikinci hayvanının yedi başı, on boynuzu ve on tacı vardır. Başlardan birinde iyileşmiş olan ölümcül bir yara mevcuttur. 
Hayvanın gücü gelecek üç buçuk yıl için tutulmuştur. 
Kıyamet'in 2005'te başladığı farzedilirse, dünyaya 2008'in ortasında çıkacaktır. Tekvin 16:9-18:18'deki (Konu: Arap/Yedi) aşağıdaki slayt, Yuhanna'ya gösterilen hayvanın yedi Arap kralı ve Asya'nın üç kralının ittifakının başı olduğunu söyler. İyileşmiş olan ölümcül kafa yarası ölümü ve yeniden canlanmayı simgeler. (Bkz: Slayt - 33) 

Tesniye 32:10-32:28'de bulunan bir sonraki slayt (Konu: Arap/Asya), 2006'da bir Arap-Asya askeri ittifakı beklendiğini ortaya koyar. 

Çıkış 5:10-6:12'deki (Konu: Üçüncü/Savaş) aşağıdaki slayt, Üçüncü Dünya Savaşı'nda hidrojen bombaları da dahil olmak üzere korkunç ölüm silahları kullanılacağı ıhtımalini ifade eder. Unutmayın ki Arap-Asya ittifakının 200 
milyon askeri vardır! Aynı konu üzerine Tesniye 29:4- 30:8'de bulunan bir sonraki Slayt (Konu: Üçüncü/Savaş), 2010'da Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlama olasılığını açıklar. (Bkz: Slayt - 34) 

Aynı araştırmayı Tora nın başka bir bölümünde de yaptım: Tekvin 17:12-18:26'daki Slayt (Konu: Birleşmiş/Mil- letler), 2010'da muhtemel bir silahlı dünya çatışması ortaya çıkardı: Birleşmiş Milletler/Arap-Asya Müttefikliği. 
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BEKLENEN KOZMİK VE DOĞAL AFETLER 


Daha önce ele aldığımız gibi, dünyaya boşaltılan yedi tasın içindekiler Yuhanna'ya gösterilmiştir. Bunlar, Kıyamet'in ikinci kısmında meydana gelen felaketleri sembolize etmektedir. Bu vahyi, Üçüncü Dünya Savaşı'yla ilgili elde ettiğim tarıhlerle birleştirip birleştiremeyeceğimi görmek istedim. Çıkış 8:2-8:22'de oluşturduğum Slayt (Konu: Yedi/Tas), 2010-2012'de başlayan silahlı dünya çatışmasının ardından gelecek büyük doğal felaketleri açıkça gösterdi. 

Tevrat'ın Şifresi'nden çıkarttığım sonuçlara göre, bu tarihlerde muazzam büyüklükte doğal afetlerin olma ihtimalı bulunmaktadır. Dünyanın manyetik kutuplarının tersine çevrilmesine neden olacak ve kutupların yer değiştirmesi gibi son derece önemli doğal olayların da yaşanma olasılıkları bulunmaktadır. Ortaya çıkan manyetik nabzın büyüklüğü, otomobiller de dahıl olmak üzere dünyadakı çoğu elektronık aleti işlevsiz kılacaktır. Dünyaya çarpan büyük kütlelere sahip asteroitler de kutupların yer değiştirmesini tetikleyebilir. Vahiy Kitabı gökten yıldızlar düştüğünü ve ayın siyahlaştığını anlatır. Ancak Dünya'ya çarpan asteroitler ve Kutuplar'ın değişimi böyle bir görüntüyü ortaya çıkarabılır. 

Vahiy Kitabı'nda belirtildiği gibi felakete yol açan depremler, fırtınalar, seller, kan renginde su, balıkların üçte birinin ölmesi ve ayın kırmızıya dönmesi asteroit çarpmalarının sonradan görülen etkileri olabılır. Bu anlatılanlar eğer gerçekleşirse bütün gezegen tamamen karışıklık içinde olacaktır. Hala var olan devletlerin öncelik verdiği tek şey sivilleri kurtarma operasyonları olacaktır. Böylelikle savaşlar da unutulacak çünkü herkes kendi derdine düşecektir. (18) 


Kıyamet'in yedi tasının sırlarından biri asteroitler olabilir mi? Şifre'de bunu denemeye karar verdim. Bir sonraki araştırmamın amacı, Yuhanna'nın Vahiy Kitabı'nda tarif edilen olayların asteroit çarpmalarının sonuçları olup olmadığını tespit etmekti: 


Çıkış 10:29-12:28'deki (Konu: Asteroit/Sebep Olmak) aşağıdaki Slayt, asteroit çarpmalarının 2010'da başlayarak dünya ekseninde üç aşamalı kaymaya sebep olacağını söylemektedir. (Bkz: Slayt - 35) 

Merak ettiğim bir başka şeyde dünyaya kaç edet asteroitin çarpacağı ve nereye çarpacağıydı. Tekvin 20:2-21:2'de bulunan aşağıdaki slayt (Konu: Asteroit/Dünya), 2010'da başlayıp 2012'de son bulacak şekilde dünyaya yedi asteroidin çarpma olasılığını belirtir. 

Sonraki araştırmam, ilk kutup değişimiyle ilgili önceki bir Slaytı teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda kaymanın büyüklüğünü ve yönünü de ortaya koydu: Çıkış 29:9- 31:2'deki (Konu: Kutup/Yer Değiştirmek) Slayt, 2010'da başlayan kutup kaymasının Güney-Batı'ya beş derecelik bir kayma olması ihtimalini göstermiştir. Levililer 8:25-9:21'de bulunan bu konuyla ilgili sonraki taramam (Konu: Kutup/Yer Değiştirmek), dünya kutuplarının üçüncü ve son kaymasının 2012'de beklendiğini tasdikler. Bu yıl Kiyamet'in sonu olarak ifade edildiğine göre bundan sonra dünyanın Vahiy Kitabı'nda söz edilen 1.000 yıllık Altın Çağı'ın başlaması için doğru konumda olacağını tahmin ediyorum. (Bkz: Slayt - 36) 

Bu asteroitlerin nereye çarpacağını bulmanın mümkün olup olmadığını hâlâ merak ediyordum. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ni denedim. Çıkış 5:22-9:16'daki (Konu: Asteroit/ABD) ilk Slayt, 2010'da bir asteroidin ABD'yı Utah, 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“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


Batı Nevada ve Kaliforniya'dan vuracağı olasılığını söylemekteydi. Sonraki araştırmayı yaptıktan sonra bu taramaya "ic parça" kelimesini ekledim. Sayılar 24:12-25:5'te bulunan aşağıdaki slayt (Konu: Asteroit/Nevada), 2010'da bir asteroit parçasının Batı Nevada'ya çarparak ABD'nin Batısında bir deprem felaketine neden olabileceği “olasılığını gösterdi. Bu durum bir süreliğine kafamı karıştırdı çünkü başlangıçta üç çarpışma noktası ve yalnız bir asteroit bulmuştum. Sonra düşündüm ve asteroitin Dünya'ya çarpmadan önce küçük parçalara ayrılabileceğini farkettim. Nevada, Utah ve Kaliforniya birbirine yakın olduğundan, aynı asteroidin üçe ayrılan parçalarının buralara çarptığını düşünmek mümkün görünmektedir. 

“Tevrat'ın Şifresi” isimli kitabında, Michael Drosnin aşağıdakı hikayeyi anlatır: | 

“Talmud'da anlatılan eski bir hikaye vardır, bir 

kralın oğluna kızarak ona kocaman bır taş fırlatacağına yemin etmesi hakkında... Sonra buna pişman olur ama yemininden gerı dönemez. Böylece, taşın küçük çakıllara bölünüp oğluna birer birer atılması emrini verir. Bu sayede kral kendisine yakışan bir şekilde sözünü tutmuş ve aynı zamanda sevgılı oğlunun canını bağışlamış olur.” 

Yazar Drosnin bu hikayeyi 1994'te Jupiter gezegenine çarparak inanılmaz bir hasara yol açan Shoemaker-Levy kuyrukluyıldızıyla bağlantılı olarak anlatır. Asterolt gezegenin yüzeyine çarpmadan önce 20 parçaya bölünmüş olmasaydı çok daha büyük bir hasara sebep olacaktı. 
(Drosnin, Tevrat'ın Şifresi'nin bu tehlikeyi önceden bildirdiğini söyler.) 

Benim “Tevrat'ın Şifresi” araştırmam dünyaya çarpacak asteroitin birkaç parçaya bölüneceğini gösterdiğinde 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Drosninin Talmud'dan aktardığı hikayesini hatırladım. 
Belki de, bizler ne kadar egolarımızı küçültebilirsek, asteroitler de o kadar küçülecek. Ya da tam tersi... 


KIZIL EJDERHA DÜNYAYA GELİYOR!... 


“Kosmos'dan Notlar”, isimli kitabında Gordon Michael Scallion, Mars'ın iki ayından biri olan Phobos'la Dünya'nın çarpıştığını gördüğü, beden dışı bir deneyim anlatır. 
Scallion, belirli kozmik güçlerin Phobos'u Mars'ın çevresindeki yörüngesinden çıkartarak dünyayla çarpışmasına neden olduğuna inanmakta. Phobos, 12.4, ve 17.4 mil ebatlarında oblong bir asteroittir. Halimizi değiştirmediğimiz takdirde, acaba gerçekten de Tanrı'nın bize atacağı bir taş olabilir mi Phobos? 

Vahiy Kitabı 12:3-4"te, yedi başlı, on boynuzlu ve başlarında yedi taç olan kızıl bir ejderha görülür... Ejderha dünyaya doğru düşerken kuyruğuyla yıldızların üçte birini de sürüklemektedir. Ejderhanın kızıl olması onun kızıl gezegen Mars'la bir bağlantısı olabileceğini düşündürdü bana. Baş, taç ve boynuzların sayısının gezegenimize çarpacak olan asteroitlerin sayısıyla bir ilişkisi olup olmadığını merak ettim. 

© Yaptığım araştırma gerçekten de böyle bir riskin “Tevrat'ın Şifresi'nde dile getirildiğini gösterdi... Hem de sadece tek bir Slayt”ta değil birkaç yerde bu şifrelenmişti... 

Şifre'de bunu denemeye karar verdikten sonra; ilk sonuç Sayılar 1:36-3:2'deki (Konu: Phobos/Ay) Slayt'ta karşıma çıktı. Slayt: Mars'ın ayı olan Phobos'un yediye bölünerek 2010-2012 arasında dünyaya çarpacağını söylüyordu.. 


Çıkış 23:2-23:16'da bulunan bir diğer tarama (Konu: 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Phobos/Parça), Phobos'un bir parçasının ABD füzesiyle yok edileceğini ve dört kayadan üçünün 2010'da ABD'ye düşeceğini göstermişti. Ortaya çıkan bu sonuç, ABD'ye çarpacak asteroitlerle ilgili önceki araştırmalarımı da desteklemişti. 

Aşağıdakı taramalar da, bu asteroit çarpmalarını kızıl ejderhaya bağlar: | 

Tekvin 38:23-41:3'te (Konu: Phobos/Ejderha) ortaya çıkan Şifre, İsa'nın Yuhanna'ya anlattığı gibi, Phobos'un kızıl ejderha hayvanının, Kiyametin bir göstergesi olduğunu ifade eder. (Bkz: Slayt - 37) 

Tekvin 39:1-41:3'te bulunan bir diğer araştırma (Konu: Phobos/Ejderha), Phobos'un, yani kızıl ejderhanın on parçaya bölünen yedi kayadan oluştuğunu ifade eder. Bu, yedi baş ve on boynuz eder... 

Sayılar 1:41-3:1'deki (Konu: Phobos/Ay) Slayt, Mars'ın ayı Phobos'un 2010'da bir hidrojen bombasıyla parçalanması ve on parçasının sonradan dünyaya çarpma olasılığından bahseder. 

Öyleyse, olası senaryo, bir sebepten Phobos'un Mars'taki yörüngesinden çıkarak dünyayla çarpışma güzergahına girdiğine işaret etmektedir. Görünüşe göre önce yedi parçaya ayrılacaktır. Bu arada ABD'nin de bu gökcismini füzelerle etkisiz hale getirmek için çaba göstereceği anlaşılıyor. 

Büyük yer kaplayan okyanusları, kıtaları ve ülkeleri denedikten sonra geriye kalan altı asteroidin Çin ve Rusya üzerine düşme ihtimallerinin şifrede yazılı olduğunu buldum. 

Sayılar 31:3-31:21'deki Slayt (Konu: Asteroit/Rusya), 2011'de üç asteroidin Rusya'ya çarparak dünya ekseninde değişime sebebiyet vereceğini söylemekteydi. Slayt kenarının üstünde de olsa, "on derece" kelimesini "dünya" ve "öbür tarafa dönmek" kelimelerine yakın buldum. Yine benzer bir şekilde Levililer 23:30-25:1'deki (Konu: Asteroit/Çın) bir sonraki slayt, 2012'de Çin'e üç asteroidin çarparak on derecelik eksen değişimine ve Çin'de felakete yol açma olasılığından söz eder. 

Bu durumda bir asteroit parçası hâlâ açıkta kalmaktaydı... Birkaç tane araştırma yaptım. En sonunda, Levililer 2:2-4:25'te bulduğum bir Slaytin (Konu: Phobos/Kıya- met), Kıyamet'te Pelin olarak bilinen Phobos'un bir parçasının Arabistan Körfezi'ne düşme ihtimalini açıkladığını gördüm. Bu sırada orada bir dünya savaşı oluyorsa 


demek oluyor ki, bu savaş kısa bir zaman içinde sona erecek! 


KUTUP KAYMASI'NDAN SONRA... 


Her şeyden önemlisi yukarıdaki araştırmalar en azından 25 derecelik bir kutup kayması olacağına işaret eder. 
Bunu başka bir taramada kontrol etmek istedim. Tesniye 10:15-11:9'daki (Konu: Yirmi/Beş) Slayt, 2012'ye kadar dünya ekseninin 25 derecelik bir değişime uğrama olasılığını doğruladı. 

Böylesine bir Kutup kaymasının dünyada hiç görülmemiş bir felakete yol açacağını anlamak için dahi olmak gerekmez. (19) Bu, İsa'nın Markos 13:19'da aktardıklarıyla uyum sergilemektedir: "O günlerde yaradılışın başlangıcından beri görülmemiş ve bir daha görülmeyecek dertler olacak." Başka bir deyimle, daha kötüsü olmadı, en azından insanoğlu icin! | 

Bu bölümde ele alınan diğer “Tevratin Şifresi” taramaları hasarı tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Ortaya çıkarttığım sonuçlar Vahiy Kitabı'nı büyük ölçüde teyit etmektedir. Çıkış 10:8-12:6'da bulunan bir Slayt (Konu: Dört/Milyar), yedi yıllık Kıyamet süresi sonucunda dört mılyar ınsanın hayatını kaybetmesi ıhtimalını ortaya çıkartmıştır. Bu, dünyanın günümüzdeki nüfusunun — ikisi demektir!... (Bkz: Slayt - 38) 

Eğer ortaya çıkan bu sonuçlar panes ve hiç bir değişiklik olmadan bütün bunlar gerçekleşecekse, -ki her an bu değişikliklerin olabilmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorum -, İlâhi Güçler”e dua edip beklemekten başka bir şansımızın kalmadığı görülüyor. Umarım en az zararla bunları atlatabiliriz. 


ABD'DE BÜYÜK KARIŞIKLIKLAR 


Daha sonraki araştırmalarımda ABD için tedirgin edici bir uyarı buldum. ABD'de son zamanlarda ırksal kargaşa görüldüğünden, Tora'da bu problemle ilgili şifrelenmiş bir şey olup olmadığına bakmaya karar verdim. 

Levililer 22:22-23:42'deki (Konu: Irk/Savas) ilk slayt, ABD'de ırksal savaş çıkma olasılığı olarak 1861 ve 20051 göstermektedir. (Bkz: Slayt - 39) 

Elbette, 1861 Amerikan İç Savaşı'nın başladığı yıldır. 
"1861" ve "2005" yıllarındaki rakamların "war" (savaş) kelimesine temas ettiğine dikkat edin. Bu konu hakkında hata yapmadığımdan emin olmak istedim. Bu yüzden farklı bir yerde de cevap aradım. Sayılar 9:20-11:15'te bulunan bir sonraki tarama (Konu: ABD/Irksal), 1861'de ve büyük ihtimalle 2005'te ırksal silahlı çatışma olacağını söyler. 
Levililer 14:52-16:15'teki bu serinin son araştırması (Konu: Siyah/Irk), ABD'de 2006'da büyük bir siyah ırk kat-İlamı yaşanması olasılığı konusunda haber vermektedir. Bu 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“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


Slayt'ta, "holocaust" (katliam) kelimesi "2006"yı caprazlayarak geçer ve "ereat" (büyük) ve "race" (ırk) kelimelerinin harflerine dokunur. Maalesef, bu Slayt gayet hatasız gözükmektedir. Komşumuzu, hangı ırktan olursa olsun sevmeyi öğrenmemizin zamanı gelmiştir. Geçmişte olanı affetmeyi öğrenmezsek, onu tekrar etmeye mahkumuz... Tarihin öğrettiği bir derstir bu... Mükemmel olmadığımız için, . 
bağışlama olmadan dünyada sevgi var olamaz. 


2010 - 2012 YILLARI 


Aşağıdaki taramalar 2010-2012 dönemini kapsamaktadır, yanı beklenen asteroit çarpmalarının sonrasını... 

Sayılar 31:16-32:14'teki ilki (Konu: Batı/Kıyı), ABD Batı Kıyısı'nın kaybedilerek sular altında kalacağını belirtir. 
Bunun sebebi 2010'da meydana gelen büyük bir sarsıntı olabilir. 

Sonraki araştırmalar, ABD'deki hayatta kalma ihtimallerini sunar. Tekvin 24:14-24:45'te bulunan birincisi (Konu: Hayatta Kalma/Katliam), ABD'nin yarısının dürüstlük ve gerçekten "İanrıyı seçerek 2010-2012 katliamını atlattabilme imkanının olduğunu açıklar. 

(Bkz: Slayt - 40) 

O zamana kadar değişmezsek, şansımız % 50'den daha çok değildir. Hayatta kalacak olanlar büyük bir ihtimalle içlerinde bir yerde bunu hissediyorlardır. Eğer böyle hissetmiyorsanız davranışlarınızı değiştirme zamanınız belki de gelmiştir. | 

Son taramanın doğru olduğundan emin olmak için ters bakış açısına göre bir araştırma daha yaptım. Tarama, Tevrat'ın tam başında, Tekvin 1:16-3:6'da bulundu. 
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(Hayatta Kalmasi/Katliam): ABD'nin yarisinin erdemlilik ve Tanrı'yı seçerek 2010 
2012 arasındaki katliamda hayatta kalması olasılığı. 
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Erdemliliği reddeden ABD nüfusunun yarısının 2010 
ve 2012 yılları arasında yokolacağını ortaya koydu!... 

Tevrat'ın Şifresi'nin bir uyarısıdır bu: “Ne kadar egolarımızı küçültebilirsek, hayatta kalma şansımız o kadar büyüyecektir...” 


Tüm dünyayı içeren iki araştırma daha yaptım. 
Kıyamet sırasında adalar tehlikeli bir konumda olacaklar, dolayısıyla iki tanesine bakmaya karar verdim. 

Sayılar 1:44-2:27'deki ilki (Konu: Japonya/Kaybedildi), Japonya'nın 2010-2012'de deprem ve sellerle yok olacağı olasılığından bahseder. Bu konuyla ilgili Çıkış 18:12-20:5'te bulunan son tarama (Konu: Filipinler/Kaybedildi), Filipinler'in de 2010-2012'de deprem ve sellerle kaybedileceği ihtimalini açığa vurur. 
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SON SINAV 


Kutsal kitaplarımız yakında bizi bir yargılanmanın beklediğini söyler. Yargılanma bir sınav gibidir; derslerimizi öğrenip öğrenmediğimize bağlı olarak ya geçer ya da kalırız. “Tanrı'nın Çocukları” olduğumuz için bizden buna yakışır bir karakter geliştirmemiz beklenir. Bu amaç, doğru kararlar vermemize yardımcı olmak için genlerimize işlenmiştir. Bu, Tanrı'nın iradesidir. Fakat bizim seçme özgürlüğümüz de vardır. Nasıl bir karakter geliştireceğimizi kendimiz saptayabiliriz. Kendi irademiz uğruna Tanrı'nınkini reddedebiliriz. 82. Mezmur'u başka sözcüklerle anlatacak olursak, bizler en “Yüksek'in Çocuklarıyız”, (20) bundan dolayı bizim ‘Tanrisallik mirasımız vardır ama bu, doğumla gelen otomatık bir hak değildir. Bu anlaşılana dek ölümlüler gibi ölmeye devam edeceğiz. 

Sorun şudur ki, biz kaybolduk; böyle bir fırsatımız olduğunun ve bu fırsatın ne kadar değerli olduğunun farkı- na varamıyoruz. Uzun zaman önce İlâhilikle olan irtibatımız bir şekilde kesildi. Dini öğretiler bunu insanın Şeytan'a uymasıyla sembollik bir şekilde anlatır. Bunun anlamı insanın negatıf enerjilerle daha fazla beslenme ihtiyacı 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içine girmesidir. Böylelikle en büyük yalana kapıldık... Bunun sonucu olarak da kendi egolarımıza tapmaya başladık... 
Sanırım sonumuzu hazırlayan da bu oldu... 


“Tevrat'ın Şifresi”, şu anki kök ırkın son sınavından sonra yeni bir çağa gireceğimizi doğrular. Bu yüzden dünyada şimdi bu kadar çok ruh bulunmaktadır. Gelişme potansiyelini sergileyenlere doğru ölçülere uymaları için bir fırsat verilmektedir. Başarılı olanlar Altın Çağ'a girerek yeni bir devreye yükselirken, başarısız olanlar dünyadan en azından 1.000 yıl için uzaklaştırılacaklardır. Bu uzaklaştırma devresi; 2005'te, yani birkaç yıl sonra başlama ihtimali olan Kıyamet'tir. | 

Dünya haberlerini takip ediyorsanız, uyarı işaretlerinin her yerde olduğunu farketmiş olmalısınız. 


Bu işaretler içinde şunlar vardır: 


Global ısınma, sert fırtınalar, bölgesel kuraklık ve seller, şiddetli depremler, yanardağ patlamaları, sosyal hoşnutsuzlukla beraber sayısız bölgesel savaşlar, dini ve ırksal hoşgörüsüzlük, ahlâksızlık, uyuşturucu kullanımı, AIDS gibi tedavisi olmayan hastalıklar, az gelişmiş ülkelerde açlık, kitle ımha sılahlarının hızlı bir şekilde yaygınlaşması, aşırı dünya nüfusu, bölgesel taze su kıtlığı ve dünya ekonomisinin çökme sınyalleri. 


Tevrattaki kehanetler, yaklaşmakta olan Kıyamet'e karşı önceden uyarılmamız için bu tür olayların aynı zamanlarda olması gerektiğini söyler. Görünüşe göre simdi bütün işaretler bellidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri insanoğlu bilinen tarihte ilk defa dünyayı yok etme kapasitesine ulaşmıştır. Uçurumdan düşmeye tehlikeli bir biçimde yakınız. 

Tevrat'ın Şifresi bunların çoğunun önlenebileceğini de söyler, fakat bunun olabilmesi için öyle görünüyor kı, davranışlarımızda büyük bir değişim olması gerekmektedir. 

Öyleyse hangi konuda hata yaptığımıza dair Tevrat'ın Şifresi'ni araştırmaya karar verdim. Yaptığımız yanlışların büyük bir kısmını çoğumuz biliriz, ama yine de bunu yapmaktan çoğu kez kendimizi ala koyamayız... Kendi ülkemizden örnek vermek gerekirse; Biz, ABD'de ve dünyanın bir çok yerinde lastikli sözler söyleme ve yasal dolaplar çevirme tuzağına düşmüşüzdür. 

Gelişmekte olan bir cenini öldürmeye şimdi "kadının seçme hakkı" denmektedir. Çoğu ülkede kürtaj yasallaştı; Çin'de nüfus kontrolü maksadıyla uygulanmaktadır. Yalnız 1996'da ABD'de 1.3 milyondan fazla cenin kürtajla alındı. 

Eşcinselliğe şimdi "cznsel tercıh" denmektedir. AIDS dünya çapında bir salgın olmuştur. Pornografi "konuşma özgürlüğü" kisvesi altında ABD Anayasası tarafından korunmaktadır. Ve İnternet aracılığıyla pornografi bütün dünyaya ihraç edilmektedir. Gerçekten de, yapılan son araştırmalar İnternet aramalarının yüzde 60'dan fazlasının o ya da bu şekilde pornografi içerdiğini ve İnternet'te arama yapan çocukların % 24'ünün buna maruz kaldığını göstermektedir. 

Çocukların kreşlere verilmesi günümüzde kabul edilmektedir çünkü annelerin kendi kariyerlerini sürdürme hakları vardır. Babalar ailelerini tarıhte olmadığı kadar çok bırakıp gidiyorlar ve yalnız yaşayanların sayısı olağanüstü bir şekilde artıyor. Artık evlilik sözleşmelerini bozmak bir eşya ya da hizmetle ilgili sözleşmeyi bozmaktan daha kolaydır. Evlilikdişi cinsel ilişki buna razı olan yetişkinler için 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artık yasadışı değildir ve bunun sonucunda ABD'de bekar annelerin doğurduğu çocuk sayısında müthiş bir artış vardır. Zina cinsellik içerse dahi zina sayılmıyor. Çocuklarımız bunu ABD hükümetinin en yüksek yerlerinden öğrendiler. Ancak bütün bunlar, ne kutsal kitaplarımızda sunulan, ne de ülkemizin üzerine kurulu olduğu ideallerdır. 

“Kıyamet Sınavı”nın karakterlerimizin ilahilikle olan bağlantısını ölçeceği konusunda uyarıldığımıza göre, bu sınavı geçmek için nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini Tevrat'ın Şifresinde araştırmaya karar verdim. 

Tekvin 19:14-20:6'da bulunan ilk tarama (Konu: Insan/Tercih), 2010'daki katliamı engellemek için insanların tercihlerinde büyük bir değişim olması gerektiğini teyit eder. Neyi yanlış yapıyoruz, sorusuna ise; Tekvin 26:28-27:16'daki (Konu: Ölümcül/Günahlar) Slayt: Şehvet, kıskançlık, öfke, başkalarını yargılamak, taşkınlık, bencillik, tembellik, oburluk, kibir ve açgözlülük gıbı cevaplar vermektedir. Bütün bunlar zaten tüm kutsal metinlerde apaçık insanlara söylenmiş sözlerdir. Şımdı de şifreli olarak söyleniyor. Bilmiyorum ama daha başka nasıl sóylensin? 

İnsan doğasının şu anki haliyle bütün bu gidişatı önleyebileceğimize inanmıyorum. Öyleyse bunu azaltmak için ne yapabiliriz? | 

İncil'in mesajını yaymaya çalışanlar içinde, “kurtuluş” için tek ihtiyacımız olan şeyin “anc” olduğunu söyleyenler duydum. Ve Şifre'nin bunu tasdik edip etmediğini görmeye karar verdim. Tekvin 29:26-30:3'te bulunan aşağı- 
— daki Slayt (Konu: İnanç/Eylem), iyi işler ya da eylemler olmadan, inancın nafile olduğunu ortaya koyar. 

(Bkz: Slayt - 41) | 
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41. (İnanç/Eylem): İyi is(ler) (veya) eylem(ler) olmadan inanç nafile(dir). 
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Sonrakı iki araştırmada bunun nedenini ortaya çıkar- ` dım: 

Tekvin 24:18-24:31'deki birinci Slayt (Konu: Hayatta Kalma/Katliam), 2010-2012 arasında olması beklenen doğal afetlerde hayatta kalmak için irademizi Tanrı'nın İradesine bırakmamızı öğütler. İsa'nın bize söylemiş olduğu bu dua böylece tekrarlanır: "Senin her şeyin hazırdır." Bu sadece "Tanrının İradesi'ni kabul etmemiz anlamına gelmez. Tavirlarimiz ve karakterimiz de Tanri'nin İradesiyle uyumlu olmalıdır. Tekvin 24:16-24:50'de bulunan ikinci Slayt ise, (Konu: Hayatta Kalma/Katliam) hayatta kalmamız için, bütün ruhları kendimiz gibi sevmemiz gerektiğini ifade eder. “Son Sınav”dan başarıyla geçebilmemiz için, bunun gerçek anlamıyla uygulanması gerektiğini düşünüyorum. 

Bu, On Emir ve İsa'nın öğretileriyle beraber asırlar boyunca Tanrı'nın verdiği bütün tebliğlerin bir özetidir. 


KURTULUŞ HAYALLERİ'NİN YIKILISI... 


Hıristiyanlar'ın çoğu sadece inançlı olmakla "Vecd Halı"ne ulaşabileceklerine ve "Vecd Halı"ne ulaşabilenlerin ise Kıyamet başlamadan önce dünyadan alınacaklarına inanır. Yehova Şahitleri gibi UFO'larla gelinip Kıyamet te kendilerinin alınacaklarını düşünen Hristiyan ‘Tarikatlari bile mevcuttur. Ümitsizliğe dayanan bu düşüncenin doğru olup olamayacağını bir kez de “Tevrat'ın Şıfresı”nde kontrol etmeye karar verdim. Ortaya çıkan sonuç çok açıktı: 

Sayılar 30:7-32:40'taki (Konu: Vecd Hali/Kilise) tarama, 2005-2012 yılları arasında olması beklenen "İnançlı Kilise'nin Vecd Halı'nın" bir efsane olduğunu söylemektedir. "Myth" (efsane) kelimesinin "rapture" (vecd hali) kelimesini nasıl doğrudan çaprazladığına dikkat edin. (Bkz: Slayt - 42) 

Levililer 13:59-15:3'teki (Konu: Kıyamet/Devir) Slayt, Başmelek Mikail'in Kıyamet Devri'nde "Tanrının dünyaki tüm inananlarını koruyacağını söyler. Sadece belirli bir | bölümün değil... Korintoslular 1, 15:51-52'deki inananların nasıl değişeceğine dair ifadeler, yeni kök ırka geçişi anlatıyor olabılır. 


ALTIN ÇAĞ'da YENİDEN DİRİLİŞ 


Daha önce gördük ki, Altın Çağ sırasında insanoğlu beşinci kök ırka, yani İsa Peygamber'in başlattığı ırka yükselecek... Tabii yaşanacak Tufan'dan geri kalabilenler... 

Tekvin 21:13-22:5'te bulunan aşağıdaki slayt (Konu: Altın/Yükseliş), 1.000 yıllık Altın Devir sonunda inananların yükselme olasılığının gerçek olduğunu söylemektedir. 
Yani binlerce yıl önce vaadedilen cennet hayatı bu dünyada kurulabilecektir. Bir başka deyişle, ilâhilikle olan irtibatını kaybeden insanoğlu, bu birleşmeyi yeniden sağlayabilecektir. İşte bu gerçek anlamda yeniden dırılıştır. (Bkz: Slayt - 43) 

Yeniden diriliş Vahiy Kitabı 20:6'da anlatılmıştır ve şöyle der: "118 dirilişi yaşayanlar kutsanmış ve mukaddestir; böyleleri üzerinde ikinci ölümün gücü yoktur, onlar Tanrı'nın ve İsa'nın papazları olacaklar ve 1.000 yıl onunla beraber hüküm süreceklerdir." 

Levililer 23:16-25:6'daki (Konu: İlk/Diriliş) aşağıdaki araştırma, yeniden dirilişin Altın Çağ'da doğan ruhları içerdığını açığa çıkarır. Bunlar, Kıyamet döneminden önce ölmüş ve Altın Çağ'da reenkarne olmayı hak eden insanların ruhlarıdır. 
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Kelime | Tercüme  İBab-Ayet | | Konum | Atlama | - absolute (kesin) Tekvin 21:13. | 25892 


mn | factual (gerçeklere dayanan) | Tekvin 21:15 26010 | ascension (yükselme) Tekvin 21:18 26207 


nu fm [prospect folk) Tİ האס‎ 21:32 | 26878 | 198 | 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43. (Altın/Yükseliş): Bin yıllık Altın Çağ son(unda) inananlar(in) yükseliş olasılığ(ı) gerçeklere dayanır (ve) kesin(dir). 
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BEBEK ALDIRMA 


Kadının kürtaj yaptırma hakkına sahip olduğunu düşünüyorsanız, bu tercihin yankılarını da göz önünde bulundurmalısınız. Tevrat'ın Şifresi, ruhların dünyayı terkederek hayatlarını değerlendirmek ve bir sonrakini planlamak için Aden'e geri döndükleri konusunda Kabalayı destekler. Bu planlama süreci oldukça karışıktır, çünkü sonrakı hayatınızı önceki hayatlarınızda yapmış olduğunuz hatalar ışığında bir öğrenme deneyimi olarak düzenlemeniz gerekir. Diyelim ki, önceki bir hayatınızda başka birinin hayatını acı bir şekilde mahvettiniz. Olayları Etki - Tepki Kanunu'nun yaptırımı ile çözmek için yeni bir hayata, o ruhla beraber geri gelmeniz gerekebilir. Önceden planlanan misyonunuzda başarısız olursanız, sizi cezalandıracak bir adalet aracı olarak acı veren öldürücü bir hastalığın genlerini önceden hazırlamak zorunda da da kalabilirsiniz. Bütün bunların hepsi ihtimal dahilindedir. Bu demek oluyor kı, kendi anne ve babanızı bizzat kendiniz seçeceksiniz. Bunun dışında, normalde beraber enkarne olduğumuz ruh eşlerimiz konusunda da çoğumuzun yapacak çok işi vardır. Bu ruhların hepsi bizimle hemen hemen aynı zamanda enkarne olacaklardır. Bu öğrenme sürecini sağlamak için bu ruhların bazıları birbirlerine yardım etmeyi planlar, genellikle eşler, aile üyeleri ya da yakın arkadaşlar olarak... Anne ve babasının ruhsal gelişimlerine yardımcı olmak için bir ruh, anormal bir şekilde dünyaya gelerek yeni hayatını feda etmeyi planlamış olabilir. | 

Enkarne olan bu ruhlar dünyada yapilan tercihlerle planlarinin birbirlerini nasil etkileyeceklerini bilmezler. Bir anne ve babayla bir araya gelmek için karışık ve sevgi dolu 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bir planı olan ve dünyevi misyonunu gerçekleştirmek için onlara bağlı olan bir çocuğu anne ve babanın aldırdığını düşünün. Bundan kötü etkilenecek diğer bütün ruhları da göz önünde bulundurursanız, yankılarının çok daha şoke edici olduğunu görürsünüz. Sonuç olarak kürtajın ruhların gelişimini aksatacak bir olgu olduğunu düşünmek sanırım hiç de yanlış olmaz. 

Kürtaj konusunda bulduğum tarama beni şaşırtmadı. 
Çıkış 8:24-9:13'te bulunan aşağıdaki Slayt (Konu: Bebek/Kürtaj), her bebek aldırma için suçlunun, Karma Kanunu'na göre cinayetle aynı cezayı göreceğini ortaya koymaktadır. (Bkz: Slayt - 44) 


GENETİK BİLİMİ 


Son zamanlarda, bazı bilimsel grupların insan klonlama planları yaptığını televizyon ve gazetelerde yayınlanan haberlerden hepimiz duymuşuzdur. | 

Şurası bir gerçek ki, bütün bilimler iyi veya kötüye kullanılabilecek iki kenarlı bir bıçaktır. Edgar Cayce'nin Atlantis le ilgili metinlerinde, 0 dönemde genetik biliminde yapılan bazı negatıf çalışmalardan bahsettiğini okumuştum. Bu metinlerde -ki bunları başka ezoterik metinler de doğrulamaktadır- insan/hayvan karışımı ucubeler ortaya çıkartıldığı anlatılır. Atlantıs'ın yok oluş sebeplerinden birinin de bu olduğu söylenir. (20) 

Tevrat'ın Şifresi'nin, insan genleri üzerine yapılan deneylerle ilgili bir uyarısı vardır. Sayılar 24:12-24:23'te bulunan aşağıdaki Slayt (Konu: İnsan/Genler), insan genleri üzerine çalışan bilimdeki kötü niyetin, 2010'da ölüm, kaos ve hastalığa yol açacağı konusunda uyarıda bulunmaktadır. (Bkz: Slayt - 45) 


179 


“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


כ מ ב מ ד ב ר ר 


b 


= 


וה עת רת י א 


3 x au 


— 


ao au N N XJ 
— 


4 
3 טש ₪ 4 + 0 ש ש שר 
ב 


3 3 - 3 
ב‎ D 
3 x 


3 
=a 
ב‎ 


2 3 2 x x 
3 x4 Yy d a Uu 
1. 
zx E 3 dau 3 J a a LI a 
- 
- 3 - zu 
% Z% 3 x wv 
3 53 
- 


- 
J Y 3 ci a D שש‎ 


m - ₪ 

ב 

mo sv 
PMID vu 4 5 ₪ ~ 


=a 
- 
3 k 3 x I nu - J 


mu d yj uu 8 x 
3 ux $£ uş 


xou J vs 


-ı a 


4 ב‎ 3 Di ~J 3 =a 
aad ww w z 8 
b ti 
TO. ORO 
=3 - ad 
= 
3 dd - 
=) - 
= wu -4 w 


4 


5 x 2 EB 8 un 
- 
4 
3 bob ₪ 
4 
ב‎ mur s Uu Kw ga > 


a 
3 3 ci V 3 ב‎ 
3 c 


ב aA‏ 


Uu a 


- a coke 4 vw x 2 ₪ eflüulə ₪ 


- 
ב edo.‏ ש ש צ ש ש v ₪ 3 ₪02 3 B‏ ₪ 


JJ 3 UW ₪ bo ₪‏ שש me =s U x‏ 
d A 2% - uc d ik‏ 3 3 
a‏ 


n 
? 
7 
ה ר‎ 
4 
n n 


3 x 
Nu 2 5 wo uc 
= ¢ wa 
4 
a e -— 3 IJ Z ay xo 2% La € x uw 
3 J בש 4 בש‎ ₪ xox 
a3 VN LEO J ₪ k u 
- 
ש‎ bw — 
- à Wwe = 
רש 2 רש‎ ULU Zz 3 ₪ ₪ 


1 


m 


2 
ל 
ב 


שש 


ה י N‏ 


ge ₪ ₪ ₪ ₪ a ₪ y vf- 3 כ‎ u 
57 


H J 2 u, ₪ x ux N > 
Yy ₪ 


ורג וי כב ה 


ה ל ג ו ~ 
Atlama‏ 


n ר‎ 


konum | 
mp Çıkış 8:24 167 
i ) 
? 


[rn [baby ebe RTA punishment (ceza 


[line ap? 
La 

קנ 


“SON SINAV” 


א ג מ 
229578 ב ית 
229621 | 170 
229664 עצב n 229707‏ רג א 
0 רונ ה ג םש ת מ ה ע י TDT‏ 
m) 229793‏ ד יי ח ז ) 9 17101 ת ה א 
14229836 2 77 1270702313939 פאת 
99 ל ב ני ש ת ו ה י ה א ז ו מ ר א י ב י ו וי 
2 הי “nn‏ ל ו יר ד מ י ע ק ב ו ר א א ת ע מ ל ק 
5 ל ו N^ I‏ מ ד ר א ש ית ג ו י א ב ז ו יר א 
8 י ו י ש א מ ש ל ו ורי א מ ר 8221717 
1 ב ער TJ ^ p‏ ם ה א ש ור מ :קייר go‏ ו 
230094 ו א 17 צ י םמ מ י ז ככ ת י מ ורג מ ה וא עד 
7 י p‏ מ ב ל ע מ ורי ל כ ורי ש ב זר ככ ו וי ש ב 
0 ש ? ^ 1n‏ י ח ל ה ע מ ל ז 1 ראנ ל ע מ ל ז 
3 י ה נוי א כ ל ה ע מ ורי ש I‏ י ש ר א ל ל ב 
6 רויתראפיהוהבישר ל ה ק ח א ת כ ל ר 
מ ו ה ו ק ע א הרת מ לי ה ו ה T‏ 3 אפיהוהמי 
י א מ ר מ ש ה א ל ש 5 ט יי ש ר ei Qian?‏ יפ)(0ש יוה נ צפז vor‏ ATI‏ נה אי ש םמ ב ני יש ר א ל ב א ורי ק ר ב א ל א ה י ו א ת ה מ ד י נ ז ת ב ( י י ש ר א ל ו ה מ ה ב כ י מ פ ת ח א ה ל ר ב נ א ה ר נה ככ ה נ ורי ק מ מ ת ו כב ה ע ד ה ו ₪ י שר א n‏ ה ו י ד ק ר א ת ש ני ה 
ק בת ה n‏ 
$ : 


Sayılar 24:12 | 229553 death (ölüm) Sayılar 24:13 229598 


m 
0 İm EEE EEE | 8 
bl m prospect (olasılık) 
EE | 229056 | 172 
Mm EN EEE | 22007 [20 
9 İn cen esli | Soyle 2421 | 250026 | 299 
Dee eren neo 


45. (Insan/Genler): İnsan gen bilimi(ndeki) kötülük 2010 (yılında) ölüm, kaos ve hastalık ihtimali(ne) yol açıyor. 
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13.BÖLÜM 
ALTIN ÇAĞ'A GEÇİŞ 


Niçin yaşlanıp öldüğümüzü modern bilim tam olarak açıklayamaz. Uzun yıllar boyunca vücut hücrelerimiz kendilerini mükemmel bir şekilde yeniler ama bir süre sonra bu hücre yenileme işlemi aksamaya başlar. Çok geçmeden, gittikçe artan kusurlu hücreler kusursuz olanların yerini alır ve beden yaşlanması başlar. Bedenimiz ne kadar iyı bakarsak bakalım, dengemiz bozulur ve sonunda ölürüz. Bazı bilim adamları, genlerimizde programlanmış bir biyolojik saat olduğuna inanır. 

Tora, Adem'den Nuh'a kadar olan devrede ömür miiddetinin neredeyse 1.000 yıl olduğunu aile aile, derin bir detayla gösterir. Sonra, büyük selin (Nuh Tufan'ın) ardından gelen nesil için garip bir fenomen başlar: İnsan ömrünün süresi, selden öncekinin önce yedide birine düşmüştürl... | Daha sonra süre daha da kısaltılarak ortalama 70 yıla sabitlenmiştir. 

Tevrat bu konuya özel bir yer ayırmıştır. Tevrat böyle bir konu üzerinde duruyorsa, buradan öğrenilecek bir ders olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu garip konuyu “Tevrat'ın Şifresi”nde incelemeye karar verdim. (22) 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Tip bilimi tarafından öne sürülen varsayimlardan biri aslında gelişimimiz, hastalıklarla savaşma yeteneğimiz ve hayat süremizin, iç salgı bezleri denen vücudumuzdaki bezler tarafından düzenlendiğidir. Ergenlik çağından sonra, bu salgı bezlerinden bazıları hareketsizleşerek normal hayat dediğimiz şeyin sağlanması için gereken hormonal verimi asgarı bir şekilde verirler. Bilim adamlarının kitaplarında bu konu hakkında bulamadığım şey, bu salgı bezlerinin vücudun elektrik frekansları tarafından düzenlenme olasılığı olup olmadığıdır. Bedenimizin çalışmasını sağlayan elektrik enerjisinden - frekansından söz ediyorum... 

Sayılar 5:27-6:23'te bulunan aşağıdaki Slayt (Konu: İç/Salgı Bezi), beden frekansının iç salgı bezlerini düzenlediğini ortaya koymaktadır. (Bkz: Slayt - 46) | 

Sayılar 34:4-36:5'teki (Konu: İnsan/Hayat) bir sonraki Slayt ise, insan hayatının süresinin vücut frekansı tarafından ayarlandığını gösterir. 

O halde ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor: 

Frekansımızı değiştirebilsek, belki de ömrümüzü uzatabiliriz. Nuh zamanındaki büyük selden sonra, insan ömrünün dramatik bir şekilde kısalmasına sebep olarak, bedenimizin frekansını değiştirecek bir şey olmuş olmalı. 

Vahiy Kitabı'nda Kıyamet'ten sonra 1.000 yıl İsa'yla yaşadıkları belirtilir. Bu kuşkusuz kı, sembolik bir ifadedir ama insan ömrünün Nuh Tufa’nindan önceki dönemlerde olduğu gibi şimdi geçireceğimiz Tufan'dan sonra uzaya- 
- cağına dair, birçok ayet bulunmaktadır. Bu demek oluyor ki, Altın Çağ'da vücut frekansımız değişecektir. 

Mesele gittikçe ilginçleşmeye başlamıştı... Konuyu daha derin araştırmaya karar verdim. Araştırdıkça konu daha da enteresan bir hale bürünüyordu. | 


184 


4 


- Z Z-A 


3J V d XV) w 


a — 


a 
Zz 8 8 3 ₪ J ₪ 65354 o a He 


ר 


DEC y J tX d vu - B 
ב‎ 


Hart | Kelime | שהסאטד‎ — — İlisb- Ayer ] Konum | Allama s 
ON [esa mem | 
D | m [eni inei [ona [rre EZ 
DT] m esten C [mem [emer [26 
BUT” REM 


(İç/Salgı Bezi): Vücut frekansı, iç salgı bez(ler)ini düzenler. 


xU Nu v1. ₪ zi 


2 E E 


J ₪ 


a 3 dada 


3 IJ 6 4 


ב 


z 5 3-4 2 ₪ mkm 


a כב‎ B J J N U N 


491339 V,9V) NINIV, 


A 


“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


Sayılar 7:71-8:4"teki (Konu: Altın/Devir) Slayt”ın, Altın Çağ'da insan ömrünün 300 yıl olacağını söylediğini görünce önemli bir şeyler keşfettiğimi anlamıştım... 

24 Şubat 1987'de, Dünyamız'ın Güneş Sistemi'nden 
160.000 ışık yılı uzakta, Samanyolu Galaksimiz'in uydu galaksısı olan Büyük Macellan Bulutu'nda bir süpernova patladı. Temel olarak süpernova, patlayarak Pulsar denen oldukça yoğun nötronlu bir yıldızın içine şiddetle çöken çok sıcak bir yıldızdır. (Genellikle bir "Kırmızı Dev" ama burada Mavi Dev'dir.) Yıldız pulsarsa, belirli aralıklarla radyo dalgaları yayar. Bu süpernovaya "SN 19874" adı verildi ve o kadar alışılmamış özellikler göstermeye devam etti ki, şu anda dünya astronomi çevrelerinin dikkatli incelemesi altındadır. Süpernova farkedildiğinde ABD, Japonya ve Rusya, derin yeraltı detektörlerinde nötrino patlamaları kaydettiler. Nötrinolar, ışık hızında hareket eden kütlesiz nötr partiküllerdir. Nadiren süpernova gördüğümüzden, bu süpernovadan gelen radyasyonun bizim vücut frekansımız üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek için, Tevrat'ın Şifresi'nde bu konuyu araştırmaya karar verdim. 

Bu konu üzerine Sayılar 34:14-35:20'de bulunan ilk taramam (Konu: İnsan/Hayat), insan ömrünün Altın Çağ'- da “Mav: Nova Kozmik İşimi”yla uzayacağını ortaya çıkardı. 
Tekvin 28:28-31:25'teki takip eden araştırma, (Konu: Mavı/Yıldız) “7987 Mavi Yıldız Süpernovasi"ndan gelen kozmik ışınların 2011'de yeni bir ırk başlatacağını söylemekteydi... (Bkz: Slayt - 47) 

“1987 Süpernovası”nın 24 yıl sonra nasıl yeni bir irk başlatabileceğini daha açık olarak ortaya çıkartabılıp çıkartamayacağımı görmek için araştırmalarımı sürdürmek istedim. 

Tevrat'ta “yedi” rakkamından bir "zaman" olarak bah- 
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“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


sedilir. Danyal 12:7'de, Kıyamet'le ilgili yedinin katsayıları olabilecek "zamanların" döneminden bahsedilir. Belki de bu Süpernova her yedi yılda bir çok güçlü radyasyon dalgaları yayıyor olabilirdi!... 

Bu bağlantıyı yapıp yapamayacağımı görmek için “yed? 
yıllık aralıklar” kullanarak, Tevrat'ın Şifresi'ni taramaya başladım... İlk bağlantıyı 2001 yılıyla, yani patlama gözlemlendikten 14 yıl sonra ya da yedi yıllık ıki ara sonra kurdum. 
Levililer 25:55-27:18"de ortaya çıkan tarama, (Konu: Beşinci/Kök), beşinci kök ırkın 26/02/2001'de, 144.000 
insanın “Mav: Yıldızın JIşınları”na tutulduğunda başladığını söylemekteydi... Uluslararası gündeğişme çizgisi (bir gün * veya -) ve artıkgünler de hesaba katıldığın- da, o güne kadar tam olarak yedi yıllık iki aralık olduğu gözükmektedir! Ortaya çıkan bir diğer şaşırtıcı bulgu ise olayın 144.000 kişiyi içerdiğinin söylenmesiydi. 

Çünkü 144.000 kişi ile ilgili olarak may Kitabı 7:3-4'te bir melek sóyle der: 


"Biz Tanrı'nın hızmetkarlarını alınlarından mühürlemeden toprağa, denize ya da ağaçlara zarar vermeyiniz. Ve miihiirlenenlerin sayısını duydum: Ve İsrail'in çocuklarının bütün aşıretlerinden yüz kırk dört bini mühürlendi." 


Kıyamet başlamadan bunun ön dair İncil'de söz verilmiştir... Sadece ırk geçişinin mekanizmasını bulmakla kalmayıp, aynı zamanda inananların alınlarındaki "Tanrının mührünün “Mavi Yıldız Sübernovası”nın radyasyonu olabileceği sonucuna ulaşmış bulunuyordum. 

Tekvin 21:29-24:32'deki (Konu: Geçiş/Beşinci) Slayt da, bulgumu teyit etmekteydi. Bu Slayt”ta beşinci kök ırka 


188 


“ALTIN ÇAĞ'A GEÇİŞ” 


geçişin, inananların alınlarındakı Tanrı'nın mührüne bağlı olduğunu söylüyordu. Yani İncil'de Yuhanna'ya bildirildiği gıbi... | 

Beşinci Kök Irk'a geçişin, İsa Peygamber'in anlattığı ruhsal aydınlanmayla da bir ilişkisinin olabileceğinin farkındaydım. 

Vücut frekansimizin aniden değişmesi insanın fiziksel sisteminde muhtemelen felakete neden olacaktır. Bu nedenle bir geçiş zamanı aramaya karar verdim. Tekvin 11:10-12:3'te bulduğum Slayt (Konu: Kök/Geçiş), tam bir kök ırk geçişi için üç yıl gerektiğini söylemekteydi. Eğer öyleyse, İncil'deki sembolik ifadeyle söylemek gerekirse; Tanrı'nın 144.000 inananı 2004'e kadar tamamen mühürlenmiş olmalıdır. Böylece bu, 2005'te başlama ihtimali olan Kıyamet'ten daha önce olmuş olacak, aynen Vahiy Kitabı'nda dendiği gibi. 

Tekvin 1:5-13:14'teki (Konu: 144.000/Tanr1) araştırma, 144.000 kişinin Tanrı tarafından işaretlenerek 28/2/2004'e 


kadar yüce bir nitelik kazanacağını doğrular. 
O MEŞHUR YIL YİNE SAHNEDE: 2011 


2001'den sonraki yedi yıllık aralık bizi 2008' götürür. 
Buna üç yıllık bir geçiş dönemi ekleyecek olursanız 2011'e geliriz, yanı bu konudaki Slaytlar'ın ilkinde ortaya çıkan, beşinci ırkın başlangıcını gösteren tarihe... 

Levililer 15:19-16:34te bulunan bir sonraki tarama (Konu: 29 Şubat/2008) , 29 Şubat 2008'in Tanrı'nın kurtuluş mührünü alabilmemiz için son şans olduğunu ifade eder. 
Öyleyse, ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır: 2001'de bu ımkandan yararlanamayanlara yeni bir şans tanınmaktadır. 


144.0001 2001'de, geri kalanı 2008'de... (Bkz: Slayt - 48) 
| 189 


“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


a‏ ב 
4a Gg gd‏ a 3 ə‏ 
E y: x‏ a GE xı‏ 


3a ₪ = 

+ 

Ln‏ ב 

3 x xm 
Non 


mo 3 x 
- 


m bob bw ow = 
2 x BH 
a «s & e d əş II X% vm n 
3 ₪ 
x e שש‎ 


eu‏ — ש 
- 
x‏ 3 
G k u‏ 2 
a 3 a‏ 


3 
3 
w 


a d x 3 8 cu. x uu B 
ב‎ 


G o2 u‏ ₪ שש ש 


4 
₪: a 
- 


N Aa 
ב‎ = 

3 c3 d E 
di 


4 
Ja CE ot mx w= a 
Ww 23 ULU ux 


[m 
ב‎ gu cou B iz E 3 3 Uu 


uw eG x Lu 

— - 
Have zx u x 

a <2 Z2 x 

ex xin 4 kx U x 


4 
4 


mo 

+ uU LL Z2 x23 ox ₪ FD a -— + e uğ 

da a8 3 


4 


₪ mus ua xo xa J x J su mömos x 


a ca I w J N € ₪ 


4 


LU HB Es D X ” 3‏ רש ל 


+ ב ם‎ 4 8-0 ax v2 ₪ 


2 az Ww 
44 
3 SU 4 x 
x 
EJ 
+ Q a O əx 
- Iı BE 4 G U x 
3 oo שוש‎ u 4 2a x a 4 xz uu Ew 
a3 d x 3a x 
- (₪ 


You X 
“ ] 
Æw J € ob 
רש‎ J שש‎ 4 ₪ SE a SB € = 
- 


4 


n v 
מ‎ 
ב‎ 
N n 
1 
3 
n 


n 

n 

J יע‎ 
? 1 ? 


m mə 4 רע‎ 4 zx ש צר‎ 4 4 mx Jw vv 2 6 2 3 9 gw cE 8 YH 


xo xu? B ₪ ou 
xz רש‎ Gg x ov 3 
zı 


"Feb, 29" 
kelimesinin bir harfı 
Slayt 


kenarının 


salvation (kurtuluş) 
2/29 (29/2) 


“ALTIN ÇAĞ'A GEÇİŞ” 


HAYVAN”IN İŞARETİNİ ALANLAR 


Böylece "Tanrının işaretini bulduk. Peki ya hayvanın igareti?... Aşağıdaki iki araştırmanın konusu bu ikinciyle ilgilidir. Tekvin 6:16-7:8"deki (Konu: İşaret/Hayvan) ilk tarama, dördüncü kök ırkın bütün artıklarının hayvanın işaretini aldığını belirtir. 


Burada hayvandan kasıt, duygu ve düşüncelerine hakim olamayan, içgüdülerinin esareti altında yaşayan bencil ve çıkarcı ınsan tipidir. 

Öyle anlaşılıyor ki, Tanrı'nın mührünü ya alacağız ya da almayacağız. İkisinin ortasında bir hal söz konusu değildir. 
Mühürlenmemişsek, dördüncü ırkın kalıntıları arasında olacağız. Yine Tekvin 6:19-7:4'te bulunan bir başka Slayt'a göre (Konu: İşaret/Hayvan), hayvanın alın ve/veya eldeki işareti, tanrısal olmayan zihin ve/veya faaliyetler anlamına gelmektedir. Tanrı tarafından mühürlenmek için inançtan fazlası gerekmektedir; mecazi olarak söylemek gerekirse: Tanrısal işler yapan Tanrısal bir karakter gerekmektedir. 
(Bkz: Slayt - 49) 

Geride kalanlara ne olacağını merak ettim. Vahiy Kitabı 20:5'te şöyle ifade edilir: "Ölülerin geri kalanı 1.000 yıl bitene dek tekrar yaşamadılar." 

Çıkış 27:9-27:18'de bulunan aşağıdakı slayt (Konu: Artik/Irk), dördüncü ırk artıklarının 1.000 yıllığına Aden'e ve başka yerlere döneceğini gösterdi. | 

Gerek ayetlerde anlatılanlardan gerekse de şifreden çıkan cümlelerden, Altın Çağ'da sadece bu sınavdan geçebilenlere ya da bir başka deyişle, yeni çağa uyum sağlayabilenlerin enkarnasyonuna müsade edilecek. Geriye kalanların bu çağda dünyaya gelmeleri sanırım pek mümkün olamayacak. 
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Konum Atlama 
Tekvin 6:19 7776 -254 
א‎ Tekvin 7:1 7940 104 
1 פשר‎ meaning (anlamında) Tekvin 7:1 7972 216 
1 Tekvin 7:2 7988 106 
nun deed (eylem) Tekvin 7:2 7990 -56 nn beast (hayvan) Tekvin 7:2 7992 -104 hand (el) Tekvin 7:4 8104 -148 
mind (zihin) Tekvin 7:4 8135 55 
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forehead (alin) 


49. (isaret/Hayvan): Hayvan(in) alın (ve/veya) el(deki) işaretli) tanrısal olmayan zihin (ve/veya) eylemller) anlamında. 
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“ALTIN ÇAĞ'A GEÇİŞ” 


AURAMIZIN RENGİ SONUCU BELİRLEYECEKTİR!... 


Tanrı'nın mührü veya hayvanın işaretine ilişkin; Tanrısal olanın Tanrısal olmayandan nasıl ayırt edileceği . 
üzerinde çok düşündüm. Sonunda bunun son derece basit bir yolunun bulunduğunu fark ettim... 

Bır hastalıktan şikayet ettiğinizde doktor size hiç herhangı bir şeyden dolayı suçluluk duyup duymadığınızı sordu mu? Mutlaka buna şahit olanlarınız vardır. Bundan eminim. Çünkü hastalıkların büyük bir bölümünün psikosomatık kökenli olduğu günümüzde gayet iyi bilinmektedir. 
Bizleri mutlu, sağlıklı ve eşsiz kılan şey uyumlu bütünlüktür. zihinsel ve fiziksel olarak bir uyum içinde değilsek, bu öncelikle bizim auramıza yansır. Biyomanyetik enerji alanımızda bunun olumsuz etkileri derhal kendisini gösterir. 

Tesniye 22:21-23:16'daki (Konu: Mühür/Alıcı) aşağıdaki araştırma, Tanrı'nın mührünün alıcısının insan aurasındakı mavı renk olduğunu ortaya koymuştur. (Bkz: Slayt - 50) 

İnsan bedenini bizler için görünmez olan bir auranın çevrelediğini binlerce yıldır bilmekteyiz. Eski ressamlar auraları meleklerin ya da kutsal insanların etrafındaki haleler şeklinde çizmişlerdir. Edgar Cayce gibi bazı yetenekli psişikler (medyomlar) aurayı görebilir. Cayce aurayı; halımizi, sağlığımızı ve ruhsallığımızı gösteren bir renkler tonu olarak tarif etmişitir. Biz değiştikçe auramız da değişir... 
Ruhumuzun karakterini kaydeden ve sürekli değişen bir barkod gibidir. Ölüm sırasında aura insan bedeninden kaybolur, öyleyse aura ruhumuzun bir uzantısı ya da ruhsal enerjimizin fizik bedende yarattığı bir enerji alanı olmalıdır. Biz buna biyomanyetik enerji alanı ismini veriyoruz. | 
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Işık spektrumu bir frekanslar yığınıdır. Mavi aura frekansının, mavi yıldız radyasyon dalga uzunluğunun geçmesi için gerekli olan filtre işlevini görmesi ve bu sayede dalga boyunun iç salgı bezlerimize enerji vermesi mümkündür. Radyo alıcısını belirli bir istasyona ayarlamak için filtreyi kontrol eden kadranı çevirmekle aynı şey değildir bu. Filtre, sinyalın dalga uzunluğuna düzgün bir şekilde ayarlandığında frekansın geçmesine izin verir ve böylece istediğiniz istasyonu duyarsınız. 

Tevrat'ın ve İncil'in terminolojisiyle konuyu özetleyecek olursak: “Tanrısal olmayan bir insanın aurasındakı mavinin eksikliği, Tanrı'nın mührünün o kişiyi atlayıp geçmesi sonucunu doğucaktır” diyebiliriz. 

Tevrat'ın Şifresi'nden çıkan sonuçlara baktığımızda: Kiyametin en zorlu bölümünün 2010'da başlayacağı görülmektedir. 

İnsanlar Şubat 2008'de ışına tutulacağına ve Şubat 2011'e kadar tam anlamıyla mühürleneceğine göre, filtrenin 2010'da nasıl bir koruma sağlayacağını merak ettim. 
Bu konuyla ilgili yaptığım araştırmalarda Tekvin 21:29- 24:14'te bulduğum slayt (Konu: Beşinci/Geçiş), beşinci irk değişiminin yarısının geçiş döneminin ilk yılında olduğunu anlatır. Geçiş dönemi böylece 112667 olmamış olur. Şubat 2010'a kadar, geçiş dónemmnin yüzde 85'ini tamamlamış oluruz, ki bu da bize bu zaman için gerekli olan korumayı sağlar. | 

Daha sonra, yeni kök ırkı başlatmak için bedenin vibrasyonel frekansında ne kadar değişiklik olması gerektığını belirleyip belirleyemeyeceğime bakmak istedim. 
Tekvin 22:13-24:9'daki (Konu: İki Katına Çıkartmak/Vib- rasyon) Slayt, vibrasyonel beden frekansımızın yeni devirde iki katına çıkarılarak ömrümüzün dört buçuk katına uzatıldığını söylemektedir. Şimdiki 70 yıllık ömrümüzün dört buçuk katı 315 yıl eder ve bu da Altın Çağ'da ömrün 300 yıl olduğunu ifade eden önceki Slaytı teyit eder. 

Araştırdığım konu gittikçe birbirine bağlanmaya başlamıştı. Örneğin; Çıkış 22:25-23:8'de bulduğum bir sonrakı Slayt (Konu: Virüs/Bakteri), hastalığa yol açan virüs ve bakterilerin daha yüksek vücut frekansında öldüğünü gösterdi. Vahiy Kitabı, Kıyamet'te salıverilecek (ortaya çıkacak) pekçok salgından bahseder. Vücudumuzdaki hayatta kalmamıza yardımcı olan bakteriler muhtemelen bizimle değişime uğrayacak ve yeni beden frekansımıza uyum sağlayacaklar. Diğer yandan, yabancı virüs ve bakterilerin şımdıkı fizyolojik sistemimize uyum sağlaması binlerce yıllık bir evrimle oldu ve yeniden alışmaları büyük bir ihtimalle yine binlerce yıl gerektirecek. 


1000 YILLIK HUZUR ORTAMI 


Aklıma takılan son soru, Vahiy Kitabı 20:4'te olan ve 20:6'da tekrar edilen İsa'nın bir kehanetidir. Bu kehanette inananların İsa'yla 1.000 yıl yaşayacağı bildirilmiştir. 

İşte bu kehanetin de Tevrat'ın Şifresi'nde yer alıp almadığını görmek istedim. Sonunda bu sorumun cevabını da Tekvin 30:31-31:2'de bulunan aşağıdakı Slayt'ta (Konu: Dünya/Barış), buldum. Slayt son derece açık bir şekilde Kıyamet'ten sonra 1.000 yıl boyunca dünyada barış olacağını göstermekteydi. (Bkz: Slayt - 51) 

İsa'nın bütün kehanetlerinin Tevrat'ın Sifresi'nde tasdikleneceğine inanmak için mantıklı nedenlerim mevcuttur. Örneğin bu Slayt, Vahiy Kitabı 20:4-20:6'yı desteklemektedir. 
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(Dünya/Barış): Kıyamet'ten (sonra) bin yıl (için) dünya barışı. 
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KORUYUCU MELEĞİNİZ SİZİ KORUSUN 


“Tanrı'nın Mavi Yıldız Mührü”nün Kıyamet'te biyomanyetik enerji alanları (auraları) müsait olan insanları koruyacağını gördük. 

. Bu dönemde olması beklenen diğer trajik olayları düşündüm: Asteroit çarpmaları, korkunç fırtınalar, depremler, yangınlar, tsunamiler, kıtlık ve savaşlar!... 

Bütün bunlar Kıyamet esnasında bizi bekliyor!... 
Durum böyle olunca sadece auralarımızın bizi korumasının yeterli olamayacağı gibi bir sonuç ister istemez gündeme geliyor... Önceki bir slayt, Başmelek Mikail'in Kıyamet sırasında inançlıları koruduğunu söylemekteydi. 
Sayılar 18:7-18:31"de bulunan bir diğer Slayt ise (Konu: Koruyucu/Melek), Kıyamet sırasında koruyucu meleklerin inananları koruyacağını ifade etmektedir. Bu çıkan sonuçtan da anlaşılabileceği gibi, dört bir taraftan görüp gözetilmekte ve korunma altına alınmış durumdayız. 

Kendi koruyucu meleğimin hayatımı en az altı kere ve belki de farkında olmadığım pekçok kez daha kurtardigin- . 
dan daha önce söz etmiştim. Bir keresinde bir uçak kaçırmıştım ki, bu başıma nadiren gelebilecek bir şeydi. 
Kanatlarında buz toplanması sebebiyle uçak düştü. İçinde- ki insanların neredeyse yarısı maalesef öldü. 

“Etki - Tepki Kanunu”na dayanarak, kazalar ve ciddi hastalıklar gibi karmik olaylar bir şeyler öğrenmemiz için planlanmışlarsa meydana gelmelerine izin verilir. Planlanmamışlarsa, koruyucu melekler bizi koruyacaktır. 

. Her gün dünyada uçakla yolculuk eden milyonlarca insan olmalıdır. Bu uçaklardan niçin çok azının düştüğünü merak ettiniz mi? Harika teknolojimiz sayesinde olduğundan şüpheliyim. Karmik kanuna göre, uçaktaki herkesin 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tam olarak aynı anda meydana gelecek bir telakete programlanmış olmaları gerekir! Çünkü böyle durumlarda herkesin kaderi birbirine bağlıdır. 'Tanrı'nın evreninde hiç bir kaza olmadığı söylenir. Bu bence çok doğru bir sözdür... 
İnanıyorum ki, Kıyamet'te ölmemesi gerekenler, hayatta kalmaları için olmaları gereken yerde olacaklar. snk onlara Altın Çağ'da ihtiyaç olacak... 


YEDİ ŞEHİR 


Bu bölümde sizlere son olarak Dünya'nın Spiritüel Coğrafyası ile ilgili bulduğum bir veriyi de aktarmak istiyorum. Bunu tamamen tesadüfen bulduğumu da ilave etmeliyim. 

Levililer 13:2-14:9'da bulunan bir tarama (Konu: Altın/Gençleştirme), Altın Çağ'da, kesişen yatay ve dikey hatlardaki yedi şehirde yedi yıllık aralıklarla inananların ihtiyaç duyuldukça gençleştirildiğini belirtir. 

Bu, ezoterizmde gayet iyi bilinen Dünya'nın Spiritüel Coğrafyası ile ilgili bir bulgudur. 

Bu Slayt, kesişen yeni spiritüel hatlarda şehirler inşa edileceğini söyler. Dünyanın bu bölgeleri kozmik ışınımın en kuvvetli olduğu bölgelerdir. Örneğin Büyük Piramit ve Sfenks, Mısır'daki böyle bir bölgeye inşa edilmişti. Elbette, eğer kutuplar yer değiştirecekse şu anki bütün bu bölgeler de değişecektir. Slayttaki "cities" (şehirler) kelimesi "seven" (yedi) kelimesine dokunduğu için, bu bölgelerin yedi tanesinde, gençleştirme merkezleri olarak kullanılacak şehirler kurulacağı sonucuna ulaştım. (23) 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Tevrat'a göre önümüzde korkutucu zamanlar bizleri bekliyor. Ruhumuzun varoluş müddetlerindeki her hayat tecrübesi gibi bu da bir öğrenme süreci olacak. Bu korkutucu zamanlar sona erdiğinde sınavı geçenler buna değdiğine inanacaklar. Hayatta kalanlar bir sevgi dünyasına yükselecekler çünkü hepsi de kendisini tanrısallığa adamış olacak. İnsanlar artık kapılarını kilitlemek zorunda kalmayacak çünkü herkes komşusuna kendisine davranılmasını istediği şekilde davranacak. Herkes için fırsat olacak çünkü yapacak çok şey olacak. Herkes birbirine güvenip yardım edecek; dolayısıyla, bütün insanlar sosyal çıtayı beraber yükselterek evsizliği ve yoksul semtleri geçmişte bırakacaklar. 


Evet... Vaadedilen Altın Çağ geliyor... 


Ancak Atlantis'ten farklı olarak yeni daha önce yaşanılan Tufan da olduğu gibi bu sefer modern teknoloji muhtemelen kaybedilmeyecek. Çabucak toparlanan yeni ırk bugünkü yaşam koşullarını fazlasıyla geçecek. Kocaman 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savaş makineleri için büyük kaynaklar ayrılmayacak çünkü artık savaş tehdidi var olmayacak. Bu kaynaklar araştırmalar, eğitim, sağlık ve hertürlü toplum hizmetlerine harcanacak. Ev ve otomobillere temiz enerji kaynakları güç verecek. "Toplu taşıma tercih edilen ulaşım şekli olacak; hızlı, güvenli ve lüks olacak. 

Toz dağıldıktan sonra hava temizleşecek ve dünya iklimi daha önce olmadığı kadar sağlıklı olacak. Çiftlikler büyük miktarda organik gıda üretecek ve bir daha kimse aç kalmayacak. Nüfus çok daha sağlıklı olacak ve insan ömrü yüzlerce yıl uzayacak. Çoğu ağır işçılığın yerini makineler alacak. Dünya şimdiye dek görmediği ekonomik büyümeyi görecek... 

Çızdığımız bu senaryo, şu anda siz bu satırları okurken ulaşılması mümkün olmayan bir ütopya gibi geliyor değil mi? 

İnanılması son derece güç olsa da Vahiy Kitabı'nın bildirdiği budur. Bakalım Tevrat'ın Şifresinde bunu teyit edebilecek miyiz? 


İlk araştırmam dünya barışıyla ilgiliydi. Bir önceki bölümde dile getirdiğim Tekvin 30:31-31:2'de bulunan Slayt (Konu: Dünya/Barış), Kıyamet'ten sonra 1.000 yıl boyunca dünyada barış olacağını göstermekteydi. Böylece, önceden askeriyeye ayrılan bütçenin devletler yeniden kurulduğunda bilim, tıp, eğitim ve sosyal hizmetlere verileceği fikri de desteklenmiş olur. | 

Levililer 4:29-5:18"deki (Konu: Hapishane/Kapalı) bir sonraki Slayt, Kıyamet'ten sonra dünyadakı bütün hapıshanelerin 1.000 yıllığına kapanacağını belirtir. Hukuk için kullanılan büyük kaynaklar huzurlu bir toplum oluşturmaya yönlendirilecektir. 
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Sonraki iki araştırma temiz ve bol enerji hakkındadır. 
Yakıtların kirletilerek sömürülmesi de bir bakıma Kıyameti getirmektedir. Dünyanın 100 yıldan fazla bir sürede kaybetmiş olduğu ekolojik dengesinin yerine gelmesi için beklenmekte olan bir takım dünyasal değişimler gereklidir. 
Hiç bir şey değişmeyecek olsa, birkaç kuşak sonra insanligin nesli tükenmiş olacaktır, öyleyse Kıyamet kılık değiştirmiş bir nimet olabilir. Tesniye 32:51-33:14'te bulunan ilk tarama (Konu: Isıtma/Soğutma), yeni çağda evlerin ısıtılması ve soğutulmasının hidrojen yakıtıyla sağlanacağını ortaya koyar. Bu büyük bir ihtimalle hidrojen yakıt pilleri kullanılarak elde edilecektir. Böyle bir teknoloji su anda geliştirilmektedir. Bu konu üzerine Tekvin 47:15-47:25'teki (Konu: Otomobil/Güç Verildi) bir sonraki araştırma, yeni çağda otomobile hidrojen yakıtı motoruyla güç verildiğini anlatır. Bunun da, tekerleklere güç veren elektrik motoru için elektrik üreten bir hidrojen yakıt pili olacağını tahmin ediyorum. Otomobiller için bu teknoloji de günümüzde geliştiriliyor. Ağırlıklı olarak yakıt pili teknolojisine yatırım yapmanın akıllıca olacağını düşünüyorum çünkü Kıyamet'in son yarısında elektrik, gaz ve petrol dağıtım sistemlerimiz büyük bir oranda yok olmuş olacak. 

Yeni ırka yükselen ya da doğan her inananin tamamiyle karmık yüksüz olacağını düşünemiyorum. Bu yüzden bence kaza ve hastalıklar bir süre daha problem olmaya devam edecekler. Öte yandan bu sorun gittikçe azalacaktır çünkü ciddi boyutta yeni karmik yükler gelişmeyecektir. Eskiler telafi edilince sorun kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. 

Tekvin 2:18-4:8'de bulunan tarama (Konu: Hastalık/A- zalmak), hastalığın yeni çağda 1.000 yıl boyunca azalacağını açığa vurur. Tıp araştırmalarına adanan paralar büyük olasılıkla insanoğlunu bugün uğraştıran hastalıklara çare bulacaktır. 

Açgözlülük ve kıskançlık geçmişte kalacağından Altın Çağ'da sınıf ayrımı olmayacaktır. Çıkış 26:5-26:19"daki (Konu: Eşit/Refah) bir sonrakı araştırma, 1.000 yıllık yeni çağda herkes için eşit ve bolluk içinde refah bir yaşam süreceğini söyler. 

Erkeklik egosunun çoğu erkeği iradesini Tanrı'nınkine teslim etmekten alıkoyduğuna daima inanmışımdır. Erkekler kadınlardan daha bencil olma eğilimindedirler ve çoğu zaman Zenginlik ve güç tanrılarının peşinde kendilerini kaybederler. Bu nedenle Altın Çağa geçişte erkeklerin kadınlara oranla daha fazla zorlanacaklarını tahmin ediyorum. 


CENNETTEKİ SESSİZLİK... 


Yuhanna"nın Vahiy Kitabı'nda tarif edilen yedinci mühür açık bir şekilde şunu ifade eder: "Cennette yarım saathk bir sessizlik oldu." 

Acaba bu ne anlama gelmekteydi?... 

Onuncu Bölüm'de, Vahiy Kitabı'nda bir saatin 70 yıllık bir ömrü simgelediğini keşfetmiştik. Buradan yola çıkarsak "yarım saatlik" deyimi, cennette 35 yıllık bir zaman sürecine işaret ettigini varsayabiliriz. Bu, üzerinde uzun bir süre düşündüğüm bir gizemdi. Kıyamet sırasında dünyadakı değişikliklerin nasıl kapsamlı olabileceğini ortaya çıkardıktan sonra, uygarlığın yeniden kurulması için zamana ihtiyaç olduğunu farkettim. İşte o zaman cennetin niçin 35 yıl sessiz olacağını anladım. 

Bu arada, mantıksal bir çıkarımla ulaştığım 35 yıllık 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süreyi Şifre”nin bir başka bölümünde daha buldum... 

Tekvin 39:19-41:3'teki (Konu: Cennet/Sessiz) aşağıda- 
_ki Slayt, cennetin yarım saatliğine sessiz kalmasıyla ilgili 2010'dan 2045'e kadar yeniden doğuma ara verildiğini söyler. (Bkz: Slayt - 52) = 

Açıkça görülüyor ki, dünya istikrarlı olmadan ve uygarlık tekrar kurulmadan önce yeni çağa katılmayı bekleyen ruhların reenkarne olmalarına izin verilmeyecektir. 

İşin içinde yedi mühürden biri olduğu için dünya karmasının bir tarifi olmalı bu. Anladığım kadarıyla burada yalnız yedi yıllık Kıyamet döneminden sonraya uzanan Kıyamet karmasından bahsediyoruz. Taşınacak en zor karma olabilir bu. 

Peki ama doğumlar nasıl duracaktır? Pratık olarak bu nasıl mümkün olacaktır? İlk başta bunu anlamakta bir hayli zorlandığımı söyleyeyim. 


Bunun mümkün olabilmesi için sadece tek bir yol vardı. O da ya erkek spermlerinin ya da kadın yumurtalarının işlevini yapamayacak bir hale gelmesiydi. Yanı geçici kısırlık... 

Sonunda kadınların yumurtlamasının belki de 35 yıl için duracağını veya erkeklerin geçici olarak kısırlaşacağını düşünmüştüm. Bazı tıbbi belgelere göre bizim kuşağımızın sperm sayısı tehlikeli bir biçimde düşüktür. Gelecekle ilgili olası senaryonun çok daha kötü olduğu ortaya çıktı. 
Tekvin 20:9-21:3'teki (Konu: Çocuklar/Doğmak) Slayt, 2010'dan 2045'e kadar bir yarım nesil için bütün çocukların ölü doğacağını ifade eder, yani “Aden hareketsizken." 

Görünüşe göre bu dönemde ruhlar enkarne olamayacaklar. Belki de kozmik etkiler böyle bir sonuca neden olabilirler. Nedenini şimdiden kestirmek zor. Ama sıradışı bir şeylerin bizi beklediğini söyleyebilirim. (21) 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“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


Bu slaytlar serisinin son araştırması, bir bakıma diğerlerini doğrulamaktadır: Levililer 22:6-23:6'da bulunan yukarıdaki Slayt (Konu: Son/Çocuk), 2010'da Kıyamet sırasında doğan son çocuğun Adem olduğunu söylemektedir. 
(Bkz: Slayt - 53) | 

Bu şekilde, İsa'nın Vahiy Kitabı 20:13'te söyledikleri yeniden tasdık edilmiş olur: 

"Alfa ve omega Benim, başlangıç ve son, ilk ve son." 
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15.BÖLÜM 
GENEL BİR BAKIŞ 


Geçtiğimiz 100 yıl içinde bilim ve din arasında gittikçe büyüyen bir ayrım olmuştur. Kutsal kitapların yorumlarıyla ilgili dini liderler modası geçmiş fikirler ileri sürdüklerinde mantıklı insanların kafası karışmaktadır. Dünyada eğitim seviyesi yükseldikçe, insanlar din konusunda daha da hayal kırıklığına uğramışlardır çünkü kendilerine din artık mantıklı gelmemeye başlamıştır. 

Bu yüzyıl içinde Hıristiyanlık'ın önünü kesen en büyük zorluklardan biri “Evrim Teorisi” olmuştur. Kilise, Tekvinde bildirildiği gibi evrenin harfi harfine altı günde yaratıldığını savundu durdu. Bunun sembolik bir ifade olabileceğini aklına bile getirmedi. Ya da bunu kabul edemedi. Öte yandan bilim adamları, Bing Bang (Büyük Patlama) Teorisini destekleyerek Evren'in 7 ila 20 milyar yaşında olduğunu hesapladılar. 

Eğer Kutsal Kitaplar'daki anlatılanların sembolik bir üslup sergilediği gözönüne alınsaydı, dinle bilim belki de . hiç çekişme içine girmeyecekti. Buna en canlı örneği yine Tevrat'ın Şifresi”nden çıkan bir sonuçla size aktarmak istiyorum: | 
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Aşağıdakı Tevrat'ın Şifresi nden çıkan sonuçla yukarıda . dile getirdiğimiz bilimsel buluşun tamamiyle birbiriyle 
| örtüştüğü görülmektedir. | 

Tekvin 27:24-27:41'de bulunan bu tarama (Konu: Tekvin/Milyar), Tekvin'in başlangıcında bir günün bir milyar yıla eşit olduğunu belirtir. Bu da evreni yedi milyar yaşında yapar. (Bkz: Slayt - 54) | 

Tekvin 1:16-19'da, Tanrı'nın daha çok olanın gündüzü, daha az olanın geceyi yöneteceği iki büyük ışığı nasıl yaptığının bir tarifi vardır: "Ve akşam ve sabah dördüncü gündü." Bu, dördüncü gün - ya da Tevrat'ın Şifresi'ne göre dört milyar yılın sonunda Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesine ve Ay”ın Dünya”nın çevresindeki yörüngesine yerleştirilmesinin betimlemesidir. Ki hemen belirtmeliyım: Şu anda bilim, Dünya”nın yaşını 4-4.6 milyar yıl olarak hesaplamaktadır. Bu da elde ettiğimiz sonucun bilimsel verilerle ne denli örtüştüğünün güzel bir göstergesidir. 

Yaradılışın Tekvin de anlatılan halinin mecaz olduğunu dini liderlerin kabul etmemeleri geçtiğimiz yüzyıl yapılan büyük bir hataydı. 

Dinin bilimle ilgili birbiriyle çelişen görüşleri, ınsanların büyük bir boşluğa itilmesine neden olmuştur. İlahilik- le olan irtibatı kesilen insanlardan oluşan toplumlar da, görüşlerinde gereğinden fazla liberal ve bencil oldular. 
Dini, modası geçmiş ve kısıtlayıcı bir kurum olarak gördüler. Çünkü dini liderler, dini kendilerine böyle tanıtmak- ta sanki ısrar etmekteydiler. Sonunda dine inanan neye inandığını bilmeden, inanmayan da neyı inkar ettiğinin farkında olmadan yaşamaya başladı. 

Bu çelişkili durumun toplumumuz üzerinde harap edici bir etkisi olmuştur. Aile kurumu da bundan olumsuz yönde etkilenmiştir. Yetişkinlerin kendi rızalarıyla evlilikdışı ilişkiye girmeleri kabul edilir oldu. Hatta bırakın yetişkinleri, çocuk denecek yaşta gençlerimizin bile... 
Günümüzde Amerika'daki ailelerin üçte birinin tek ebeveynli olmasının nedenlerinden biri budur. Genç annelerin yüzde 76'sının evli olmamasının ve ABD'de 1960-1997 arasında ulusal boşanma oranının ikiye katlanmasının sebeplerinden biridir de yine bununla ilgilidir. 

ABD Yargıtayı'nın 1973'de aldığı kararla kürtaj yasallaşmıştır; o zamandan beri bu ülkede 35 milyondan fazla kürtaj yapılmıştır. Bütün dünyada meydana gelmekte olan yukarıda sayılan bu ve benzeri sosyal davranışlar, büyük bir karmik yük yarattılar... Bu karmik yük mutlaka temizlenecektir, ama isteyerek ama istemeyerek. Biz istemesek de, işimize gelmese de, bunun bize bir geri dönüşünün olacağı “Etki - Tepki Kanunu”nun bir zaruretidir. Ve bu, bugün olmazsa Kıyamette topluca olacak gibi görünmektedir. 


2005 - 2012 YILLARI'NA DİKKAT... 


Sevgili okurlar, Tevrat'ın Şifresi pekçok konuda bize gızlı mesajlar ulaştırmaktadır. 

Bunların büyük bir kısmını bu kitapta sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ancak bence en önemli gizli mesajı, Kıyametle ilgili olanıdır. Bence bunun üzerinde ciddiyetle durulmalıdırl... Şifre'den çıkan Kıyametle ilgili göstergeler son derece açıktır. Ben bunu bir anlamda bir uyarı olarak da değerlendiriyorum. 

Niçin bundan 10 yıl önce değil de, şimdi bu şifre çözülmüştür? Bunun kanımca tek bir cevabı var: Kutsal Kitaplar”da sözü edilen Kiyamet’le ilgili kehanetin zamanı yaklaştırmıştır da ondan!... 
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| Bu kitaptaki şifre araştırmaları Kıyamet'in büyük bir 
olasılıkla 2005 ve 2012 yılları arasında başlayacağına işaret eder. (25) 

Başlayacak bu yeni süreçte bize davranışlarımızı değiştirmemiz için yeteri kadar zaman verileceğine inanıyorum. Ve yıne inanıyorum ki, şimdiye kadar oluşturduğumuz karmik yüklerimizden bu süreç içinde arınmamız mümkün olabilecektir. Fakat her şeyi düzeltmek için insan davranışında muazzam bir değişim olması gereklidir. İnsanların kendi çıkarlarını düşünmeden, dini ve ırksal müsamaha göstermeleri bu zamanlarda kesinlikle zaruridir. 

Umarım en kısa zamanda hepimizin Tanrı gözünde bir olduğumuz farkedilir. Hıristiyan, Musevi, Müslüman, Hındu ya da Budist olmamızın hiç bir farkı yoktur. 
Hepimiz bütünün parçasıyız. İsa'nın dünyaya verdiği mesaj "Bizim Baba'miz" diye çoğul kişiyle başlar, tekil "Benim Baba'm"la değil. Yalnızken dua ederken dahi "Baba'miz" deriz. Bu selâmlama bize ilâhi yaradılışın bir parçası olduğumuzu hatırlatmak içindir. | 

Bizler erkek kardesler ve kizkardesler olmaktan fazlasıyız; insanlığın bütününün bir parçasıyız, tıpkı parmaklarımızın ellerimizin parçası olduğu gibi... Parmaklarımızdan birini incitirsek elimizin tamamı acır. Hatta bundan tüm bedenimiz zarar görür. Kozmik varoluş kanunları insanlığın ortak doğasına dayanmaktadır, yani ortak bilincimiz ortak bir karmaya yol açar. İnsanoğlunun yaptığı iyi ve kötü seçimleri hepimiz paylaşırız. 

Elizabeth dönemi şair-vaizlerinden John Donne onyedinci Devotion'unu yazarken bunu çok güzel dile getirmiştir: "Hiçbir insan tamamen kendisinden oluşan bir ada değildir... herhangı bır adamın ölümü beni azaltır çünkü ben insanlığa karışmışım; Canin kim ıçın çaldığını bildiğini sanma; Senin icin çalar." 

İnsanoğlunun herhangi bir problemini incelediğimiz- de, kökeninde yalnızca “bencillik” yattığını bulabiliriz. On Emir bencilliği yasaklar. Bir suç işlediğinizde neden genellikle bencilcedir? Bir şeyi başka bir insan pahasına arzu ettiğinizden. “Ben”cilliğin karşıtı “biz” cilliktir; sevgidir, özgeciliktir. İyi ve kötü arasındaki farktır. Kaybetmiş olduğumuz aydınlanmış hale geri dönerken, özgecil yolu seçmeyı öğrenmek amacıyla insan bedenlerimize hapsedildik. Bu, bütün insanlığı kapsayan evrimsel bir süreçtir fakat her varlık kendi hızında ilerler. Birinin hızı bir diğerinden farklıdır. | 


KUR'AN-I KERİM”DEKİ TARIK SURESİ 


Öyle görünüyor ki, şimdi hangi yolu seçeceğimize dair sınanacağımız bir yol ayrımına geliyoruz... 

Şimdi dilerseniz, “Tevrafın Şifresi”nde sunulduğu . şekliyle bu “Karar Zamanı Senaryosu "nu bir gözden geçirelim: 

2008'de insanoğlu periyodik olarak sinyal yayan “7987 Mavi Yıldız Sübernovası”nın ışınlarına maruz kalacak. 
Tevrat'ın Şifresi bu yıldızın ışınımından Tanrı'nın Mührü diye bahseder ve belki de bu, Kur'an-ı Kerim'deki 86. Sure olan Tarık'ta anlatılan yıldızın anlamıdır. Çıkış 29:3- 29:13'te bulunan aşağıdaki araştırma (Konu: Tarık/Mavi), Kur'an-ı Kerim'de geçen ve “ışığıyla karanlığı delen yıldız” olduğu söylenilen Tarık Yıldızı'nın Mavı Yıldız ışını, yani 27/2/2001 ve 2008'de inananlar için Tanrı'nın kurtuluş mührü olduğunu söylemektedir. (Bkz: Slayt - 55) 

İnançlı ruhların auralarındaki mavi renk, bedensel değişimi başlatan sinyalin geçmesini sağlamak üzere bir filtre 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işlevi görecektir. Bu emisyondan sonraki üç yıl içinde bu ınsanlar beşinci kök ırka geçeceklerdir. Vahiy Kitabı'nın 20. 
Bölümü'nde belirtildiği gibi, talih onları dünyanın yaklaşan Altın Çağı'na girmeye yöneltir. Altın Çağ 1000 yıl sürecektir. Altın Çağ'ın sonunda, insanlık varoluşun daha yüksek bir alemine yükselecektir. 

Evet... Önümüzdeki günlerin çok kısa özeti bu... 

Vahiy Kitabı 20:4-6 bu olayı ilk diriliş olarak tarif eder: 


"İlk dirilenler kutsanmış ve mukaddestir; böyleleri üzerinde ikinci ölümün gücü yoktur ama onlar Tanrı ve İsa'nın Papazları olacaktır ve onunla beraber 1000 yıl hüküm süreceklerdir." 


Şimdi veya sonra mezun olabiliriz, ya da asla olamayız. 
Seçim yalnız bizimdir. 
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İNCİL”DEKİ 
YUHANNA”NIN VAHİY KİTABI 


Yuhanna”nın Vahyi önümüzdeki günlerle ilgili çok önemli ipuçlarını içermesi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Yuhanna'nın 
Vahyi, çok kapalı bir üslupla Kıyamet ve Tufan'la ilgili beklenen olayları dile getirmektedir. Tevratın Şifresi nden ve Kur'an-ı 
Kerim'in Şifresi”nden çıkan sonuçların anlaşılması bakımından 
Yuhanna'nın Vahyi'nin ayrı bir önemi vardır. 

Yazar bu nedenle kitabının sonu- na bu bölümü ilave etmiştir. Biz de olduğu gibi size aktarıyoruz. 
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“YUHANNA'NIN VAHİY KİTABI” 


| BAB 1 

1 Tanrı, kısa sürede olacak şeyleri usaklarina góstermesi için bu Vahyi İsa Mesih'e verdi. Ve o da meleği aracılı-Sıyla bunu uşağı Yuhanna'ya gönderdi. 

2 Yuhanna, Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in ifadesine 
ve gördüğü her şeye tanıklık etti. 

3 Bu Peygamber sözlerini okuyanlar, duyanlar ve tutanlar kutsanmıştır; Çünkü zaman yakındır. 

4 Yuhanna'dan Asya'daki yedi kiliseye: Şimdi var olandan, geçmişte var olandan, gelecekte var olandan ve onun tahtının önündeki yedi Ruh'tan size esenlik gelsin; 

5 Sadık tanık, ölülerin ilk doğanı ve dünyanın krallarının prensi olan İsa Mesih'den. Bizleri seven, günahlarımızı kendi kanıyla temizleyen; 

6 Ve Tanrı ve Babası için bizi kral ve rahip yapan; sonsuza dek görkemli ve egemen olsun. Amen. 

7 İşte! Bulutlarla geliyor; ve her göz onu görecek, onu 
deşenler de görecek: Dünyanın bütün soyları onun için feryat edecek. Amen. | | 

8 Alfa ve Omega yim, başlangıç ve sonum der Rab, 
simdi var olan, geçmişte var olan ve gelecekte var olan, Her Şeye Gücü Yeten. 

9 Sizin kardeşiniz, kıyamette ve İsa Mesih'in krallığın- 
da ve sabrında yoldaşınız olan ben Yuhanna, Batnaz denen adadaydım, Tanrı'nın sözü için, İsa Mesih'in tanıklığı için. 

10 Rabbin gününde Ruh"taydım ve arkamdan boru 
sesi gibi güçlü bir ses duydum, 

11 Şöyle diyordu, Ben Alfa ve Omega yım, başlangıç ve 
son: Ve gördüklerini bir kitaba yaz ve onu Asya daki yedi 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kiliseye gönder; Efes'e, İzmir'e, Bergama'ya, Tiyatira'ya, Sardis'e, Filadelfiya'ya ve Laodikya'ya. 

12 Benimle konuşanın kim olduğunu görmek için 
arkamı döndüm. Ve döndüğümde yedi altın şamdan gördüm; | 

13 Ve yedi şamdanın ortasında, topuklarına kadar bir 
giysi giymiş ve göğsünde altın bir kuşak olan İnsanoğlu'na benzeyen biri vardı. | 

14 Başı ve saçları yün gibi beyazdı, kar gibi beyaz; 
gözleri ateşten alev gibiydi; 

15 Ayakları ocakta ısıtılmış saf pirinç gibiydi; sesi suların sesi gibiydi. 

16 Ve sağ elinde yedi yıldız vardı. Ağzından iki ağızlı 
keskin bir kılıç çıkıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. 

17 Ve onu gördüğümde ölü gibi ayaklarına serildim. Ve 
o, sağ elini üzerime koyarak bana şöyle dedi: Korkma; Ben ılk ve sonum; 

18 Ben yaşayanım ve ölüydüm; ve işte, ebediyete 
kadar yaşayanım, Amen; ve ölüler diyarının ve ölümün anahtarları bendedir. 

19 Gördüklerini yaz ve olan şeyleri ve bundan sonra 
olacakları; 

20 Sağ elimde gördüğün yedi yıldızın ve yedi altın 
şamdanın gizemi: Yedi yıldız yedi kilisenin melekleridir; gördüğün yedi şamdan yedi kilisedir. 


1 Efes kilisesinin meleğine şöyle yaz; Bunları, sağ elinde yedi yıldız tutan ve yedi altın şamdanın ortasında 


yürüyen söyler: 
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2 İşlerini, emeğini ve sabrını ve kötülüklere katlanamayışını bilirim: Haberci olduklarını söyleyenleri deneyerek yalanlarını ortaya çıkardın: 

3 Katlandığını, sabrettiğini ve ismim uğruna çalıştığını 
fakat yorulmadığını bilirim. 

4 Yine de senden şikayetim var çünkü ilk sevgini 
bıraktın. 

ə Nereden düştüğünü hatırla ve tövbe et ve başlangıçtaki işleri yap, yoksa çabucak sana gelir ve şamdanını yerinden çıkartırım. 

6 Ama şu da bir gerçek ki Nikolacılar ın yaptıklarından nefret edersin, bunlardan ben de nefret ederim. 

7 Ruh'un kiliselere ne dediğini kulağı olan duysun; üstesinden gelene, Tanrı'nın cennetinin ortasındaki hayat ağacının meyvasından yedireceğim. 

8 Ve İzmir'deki kilisenin meleğine şöyle yaz; Bunları, 
ilk ve son, önceden ölmüş olan ve şimdi hayatta olan söyler: 

9 İşlerini, sıkıntını ve yoksulluğunu bilirim, (ama zenginsin) Musevi'yim deyip de olmayanların, bunun yerine Şeytan'ın sinagogu olanların küfrünü bilirim. 

10 Çekeceklerin seni korkutmasın: Sınamak için şeytan bazılarınızı hapse atacak; on gün boyunca acı çekeceksin; Ölene kadar sadık kal ve sana bir hayat tacı vereceğim. | 

11 Ruh'un kiliselere ne dediğini kulağı olan duysun; 
Üstesinden gelen, ikinci ölümün ıstırabını çekmeyecek. 

12 Bergama'daki kilisenin meleğine şöyle yaz; Bunları, 
iki ağızlı keskin kılıcı olan söyler: 

13 Yaptıklarını ve nerede oturduğunu bilirim, hatta 
Şeytan'ın makamını bile: Adıma sıkı sıkıya bağlı kaldın, dinimi reddetmedin, Şeytan'ın oturduğu yerde, öldürülen sadık tanığım Antipas'ın günlerinde bile, bana olan imanını reddetmedin. 

14 Ama senden birkaç şikayetim var, çünkü orada 
Balaam öğretisine inananları barındırmaktasın, onlar Balak'a İsrailoğulları'nın önüne engel çıkarmayı öğrettiler, putlara kurban edilen şeyleri yemeyi ve zina etmeyi. 

15 Nefret ettiğim Nikolacılar'ın öğretisini destekleyenler de var sende. 

16 Tövbe et; yoksa hemen sana geleceğim ve ağzımın 
kılıcıyla onlara karşı savaşacağım. 

17 Ruh'un kiliselere ne dediğini kulağı olan duysun; 
Üstesinden gelene, saklı Manna'dan yedireceğim ve beyaz bir taş vereceğim, taşın üstünde bir isim yazacak, taşı alan hariç hiçbir insan bu ismi bilmeyecek. 

18 Tiyatira'daki kilisenin meleğine şöyle yaz; Bunları, 
gözleri ateşin alevi gibi ve ayakları saf pirinç gibi olan Tanrının Oğlu söyler: 

19 Yaptıklarını, hayırseverliğini, hizmetini, inancını, 
- sabrını ve işlerini bilirim; ve son yaptıkların öncekilerden daha da iyi. 

20 Bununla beraber, senden birkaç şikayetim var, 
kendisini peygamber ilan ederek kullarımı zina etmeye ayartan ve onlara putlara kurban edilenleri yemeyi öğreten Yezebel adlı kadını engellemiyorsun. 

21 Günahından tövbe etsin diye ona zaman verdim 
ama o tövbe etmedi. 

22 Bak, onu hasta edip yatağa düşüreceğim,onunla 
beraber zina edenleri de tövbe etmedikleri takdirde büyük sıkıntıya sokacağım. 

23 Onun çocuklarını öldüreceğim; bütün kiliseler, benim idareyi ve kalpleri araştıran olduğumu bilecek; her birinize yaptıklarınıza göre vereceğim. 

24 Ama sana ve Tiyatira'daki herkese bu öğretide 
olmayan kadar çok söylerim ve konuşurken Şeytan'ın derinliklerini bilmeyenlere; Size yükten başka bir şey getirmeyeceğim. 

25 Ama ben gelene kadar sizdekini sıkı tutun. 

26 Ve üstesinden gelen ve ölene kadar işlerimi yapmaya devam edene, ülkeler üzerinde güç vereceğim; Baba'mdan aldığım gibi. 

27 Onlar demir bir asayla idare edilecek; çömlek kaplar gibi kırılacaklar. 

28 Ona sabah yıldızını vereceğim. 

29 Ruh'un kiliselere söylediklerini kulağı olan duysun. 


1 Sardis'teki kilisenin meleğine şöyle yaz; Bunları, 
Tanrı'nın yedi Ruhu'na ve yedi yıldıza sahip olan söyler: Yaptıklarını bilirim, yaşadığın bir adın olduğunu ve ölü olduğunu. | 

2 Dikkatli ol ve geride kalan ölmeye hazır şeyleri 
güçlendir: Çünkü yaptıklarını Tanrı'nın önünde kusursuz bulmadım. 

3 Nasıl aldığını, duyduğunu ve bağlı olduğunu hatırla 
ve tövbe et. Eğer dikkat etmezsen sana bir hırsız gibi geleceğim ve ne zaman geleceğimi bilmeyeceksin. . 

4 Sardis'te bile giysilerini kirletmemiş birkaç isim var; 
onlar benimle beyazlar içinde yürüyecekler: Çünkü onlar kıymetlidir. 

5 Üstesinden gelen de aynı şekilde beyazlar giyecek; 
onun adını yaşam kitabından silmeyeceğim, adını Baba'mın ve meleklerinin huzurunda söyleyeceğim. 

6 Ruh'un kiliselere söylediklerini kulağı olan duysun. 

7 Filadelfiya daki kilisenin meleğine şöyle yaz; 
Bunları, kutsal olan, gerçek olan, Davut"un anahtarına sahip olan söyler. O açar, hiçbir insan kapayamaz; o kapar, hiçbir insan açamaz; 

8 İşlerini bilirim: Bak, önüne açık bir kapı yerleştirdim ve hiçbir insan onu kapayamaz: Gücün az olmasına rağmen sözümü tuttun ve adımı reddetmedin. 

9 Şeytan'ın sinegogunda Musevi'yim deyip de olmayanları, yalan söyleyenleri ne yapacağım bak; sana gelip ayaklarına kapanacaklar ve seni sevdiğimi anlayacaklar. 

10 Sabrımın sözünü tuttuğun için seni bütün dünyayı 
kapsayacak olan ve dünyada yaşayanları deneyecek Sınama Zamanı'nda koruyacağım. 

11 Bak, çabucak gelirim: Sende olanı sıkı tut, kimse 
tacını alamasın. | 

12 Üstesinden gelene, Tanrı'mın tapınağında bir sütun 
dikeceğim ve oradan hiç çıkmayacak: Üzerine Tanrı'mın ve Tanrı'mın şehrinin adını yazacağım, bu, Tanrı'mın cennetinden gelen yeni Kudüs'tür: Ve üzerine benim yeni adımı yazacağım. 

13 Ruh'un kiliselere söylediklerini kulağı olan duysun. 

14 Laodikya kilisesinin meleğine şöyle yaz; Bunları, 
Amen, sadık ve gerçek tanık, Tanrı'nın yaradışının başlangıcı söyler, 

15 Yaptıklarını, ne soğuk ne sıcak olduğunu bilirim: 
Keşke soğuk ya da sıcak olsaydın. 

16 Ilık olduğun için, ne soğuk ne sıcak olduğun i için 
seni ağzımdan kusacağım. 


17 Çünkü dersin ki, ben zenginim, her şeyim vardır, 
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hiçbir şeye ihtiyacım yoktur ve bilmezsin ki aslında zavallısın, sefilsin, fakirsin, kör ve çıplaksın: 

18 Zengin olman için benden ateşte arıtılmış altın, giyinmen ve çıplaklığının utancının görünmemesi için beyaz giysi almanı öğütlerim sana; gözlerini merhemle ov ki görebilesin. 

19 Sevdiklerimi azarlar ve cezalandırırım: Öyleyse 
gayret et ve tövbe et. 

20 İşte, kapıdayım ve onu çalıyorum: Biri sesimi duyup kapıyı açarsa ona geleceğim ve ben onunla, o da benimle akşam yemeği yiyecek. 

21 Üstesinden gelene, tahtımda benimle oturmayı 
bahşedeceğim, tıpkı benim üstesinden gelerek tahtında Babam'la oturtulduğum gibi. 


22 Ruh'un kiliselere söylediklerini kulağı olan duysun. 


I Bundan sonra baktım ve işte, cennette bir kapı açıldı; ilk duyduğum ses benimle konuşan bir boru gibiydi, şöyle dedi: Buraya gel, bundan sonra olması gerekenleri sana göstereceğim. 

2 Ve hemen ruhtaydım: Cennette bir taht ve tahtta 
oturan birisini gördüm. 

3 Oturan kişi yeşim ve akik taşına benziyordu; Tahtın 
etrafında zümrüt gibi bir gökkuşağı vardı. 

4 Bu tahtın çevresinde yirmi dört başka taht vardı ve 
tahtların üstünde oturan beyazlar içinde ve başlarında altın taçları olan yirmi dört ihtiyar gördüm. 

5 Tahttan şimşekler, gök gürlemeleri ve sesler gelmeye 
başladı: Tahtın önünde, Tanrının yedi ruhu olan yedi meşale yanıyordu. 
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6 Ve tahtın önündeki camdan deniz sanki kristal gibiydi; Tahtın ortasında ve etrafında önü ve arkası gözlerle kaplı olan dört hayvan vardı. 

7 İlk hayvan aslan gibiydi, ikincisi dana gibiydi, 
üçüncüsünün yüzü insan gibiydi, dördüncüsü de uçan bir kartal gibiydi. 

8 Dört hayvanın her birinin altı kanadı vardı; her yerleri gözlerle doluydu: Gece ve gündüz durmadan şöyle dediler: Kutsal, kutsal, kutsal, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, geçmişte var olan, şimdi var olan ve gelecekte var olan. 

9 Ve bu hayvanlar tahtta oturan sonsuza kadar 
yaşayana şan, onur ve teşekkürler sunduğunda, 

10 Yirmi dört ihtiyar tahtta oturanın önünde eğilir ve 
ebediyete dek yaşayana tapar ve şöyle diyerek taçlarını tahtın önünde bırakırlar: 

11 Ey Rab, sen şan, şeref ve güç almaya layıksın: 
Çünkü her şeyi sen yarattın, sen istedin diye varlar ve yaratıldılar. 


1 Tahtta oturanın sağ elinde içi ve arkası yazılı ve yedi 
mühürle mühürlenmiş bir kitap gördüm. 

2 Güçlü bir meleğin yüksek sesle şunu ilan ettiğini 
duydum: Bu kitabı açmaya ve mühürlerini çözmeye kim layıktır? | 

3 Ne cennetten, ne dünyadan ne de yerin altindan biri 
kitabı acabildi ya da ona bakabildi. | 

4 Gözyaşı döktüm çünkü kimse kitabı açmaya, okumaya hatta ona bakmaya layık bulunmadı. 

9 Ve ihtiyarlardan biri bana şöyle dedi, Ağlama: Yahuda soyunun Aslanı, Davut'un Kökü, kitabı açmayı ve yedi mührünü çözmeyi başardı. 

6 Ve baktım ve tahtın ve dört hayvanın ortasında ve 
ihtiyarların ortasında kesilmiş gibi duran bir Kuzu gördüm. Kuzu nun yedi boynuzu ve yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı nin, dünyanın her yerine gönderilen Ruhları dır. 

7 Ve o gelerek tahtta oturanın sağ elindeki kitabı aldı. 

8 Kitabı aldığında, dört hayvan ve yirmi dört ihtiyar 
Kuzu'nun önünde yere serildi. Her birinin harpleri ve azizlerin duaları olan kokulu altın şişeleri vardı. 

9 Ve şöyle diyen yeni bir şarkı söylediler: Sen kitabı 
almaya ve mühürlerini açmaya layıksın, Sen öldürüldün ve kanınla Tanrıya her soy, dil, halk ve ulustan insan verdin, 

10 Ve bizleri Tanrımız için kral ve rahipler yaptın; Ve 
dünyada hüküm süreceğiz. 

11 Ve baktım, tahtın, hayvanların ve alas 
etrafında pek çok meleğin sesini duydum: Sayıları on bin kere on bin ve binlerce binlerdi; 

12 Yüksek sesle şöyle diyorlardı: Öldürülen Kuzu güç, 
zenginlik, bilgelik, kuvvet, şeref, şan ve kutsallık almaya — layıktır. 

13 Cennetteki, yerdeki, yerin altındakı, denizdeki ve 
bunların içindeki her şeyin şunu dediğini duydum: Kutluluk, onur, şan ve güç verilsin tahtta oturana ve Kuzu'ya ebediyen. 

14 Ve dört hayvan şöyle dedi, Amen. Ve yirmi dört 
ihtiyar sonsuza dek yaşayanın önünde yere eğilerek ona secde ettiler. 
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BAB 6 


1 Kuzu'nun mühürlerden birini açtığını gördüm ve 
hayvanlardan birinin gök gürültüsüne benzeyen bir sesle bana Gel ve bak dediğini duydum. 

2 Ve beyaz bir at gördüm: Üzerinde oturanın bir yayı 
vardı; ona bir taç verildi: Fethetmeye gitti. 

3 Ve ikinci mührü açtığında, ikinci hayvanın Gel ve 
bak dediğini duydum. 

“4 Kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya: Üzerinde oturana dünyadan barışı kaldırması ve insanların birbirini öldürmesi için güç verildi: Ve ona büyük bir kılıç verildi. 

9 Ve üçüncü mührü açtığında, üçüncü hayvanın Gel ve 
bak dediğini duydum. Siyah bir at gördüm; üzerinde oturanın elinde bir çift terazi vardı. 

6 Dört hayvanın ortasından bir sesin şöyle dediğini 
duydum: Bir dinara bir ölçü buğday ve bir dinara üç ölçü arpa; ama zeytinyağa ve şaraba zarar etme. 

7 Ve dördüncü mührü açtığında, dördüncü hayvanın 
Gel ve bak dediğini duydum. 

8 Baktım ve solgun bir at gördüm: Üzerinde oturanın 
adı Ölüm'dü ve Cehennem onu takip ediyordu. Dünyanın dörtte biri üzerinde güç verildi ona, kılıçla, kıtlıkla, hastalıkla ve dünyanın hayvanlarıyla öldürmek için. 

9 Beşinci mührü açtığında, Tanrı'nın sözü ve ettikleri 
tanıklık için öldürülenlerin ruhlarını sunağın altında gördüm; 

10 Şöyle diyerek yüksek sesle bağırdılar: Kutsal ve 
gerçek olan Ey Rab, dünyada yaşayanları daha ne kadar yargılamayıp öcümüzü almayacaksın? 

11 Ve her birine beyaz giysiler verildi. ve kısa bir süre 
dinlenmeleri söylendi, ta ki hizmet arkadaşları ve kardeşlerinin kendileri gibi öldürülmeleri tamamlanana kadar. 

12 Altıncı mührü açtığında baktım, büyük bir deprem 
vardı ve güneş saç yığını gibi karardı ve ay kan gibi oldu; 

13 Göğün yıldızları dünyaya düştü, incir ağacının 
güçlü bir rüzgarla incirlerini zamansızca dökmesi gibi. 

14 Ve sarılan bir tomar gibi gök ortadan kayboldu; her 
dağ ve adanın yeri değişti. | 

15 Ve dünyanın kralları, yüce insanlar, zengin insanlar, komutanlar, güçlü insanlar, köle ya da özgür olan her adam dağların kayalıklarındaki kovuklara saklandı; 

16 Dağ ve kayalara şöyle dedi: Üzerimize düş ve bizi 
tahtta oturanın çehresinden ve Kuzu'nun gazabından koru; 

17 Çünkü gazabının büyük günü geldi; kim dayanabilecek? 


1 Bunlardan sonra, dünyanın dört köşesinde duran ve 
dünyanın dört rüzgarını tutan dört melek gördüm. Rüzgar toprakta, denizde ya da herhangi bir ağaçta esmemeli. 

2 Ve doğudan yükselen, yaşayan Tanrı'nın mührüne 
sahip başka bir melek gördüm: Yere ve denize zarar vermeleri söylenen dört meleğe yüksek sesle bağırdı, 

3 Şöyle dedi: Tanrı'nın kullarının alınlarını biz mühürlemeden yere, denize ya da ağaçlara dokunmayın. 

4 Ve mühürlenenlerin sayısını duydum: İsrailoğulları'nın bütün soylarından yüz kırk dört bini mühürlendi. 

5 Yahuda'nın soyundan on iki bini mühürlendi. Ruben 
soyudan on iki bin mühürlendi. Gad soyundan on iki bin mühürlendi. 


6 Aşer soyundan on iki bin mühürlendi. Naftali soyundan on iki bin mühürlendi. Manasse soyundan on iki bin mühürlendi. 

7 Simeon soyundan on iki bin mühürlendi. Levi 
soyundan on iki bin mühürlendi. İssakar soyundan on iki bin mühürlendi. 

8 Zebulun soyundan on iki bin mühürlendi. Yusuf soyundan on iki bin mühürlendi. Benyamin soyundan on iki bin mühürlendi. 

9 Bundan sonra baktım, beyazlar giymiş ve ellerinde 
hurma dalları olan, bütün ulus, soy, halk ve dillerden kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalığın tahtın ve Kuzu'nun önünde durduğunu gördüm; 

10 Yüksek sesle şöyle bağırdılar: Tahtta oturan 
Tanrımız”a ve Kuzu'ya kurtuluş. 

11 Bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört hayvanın etrafında duruyordu, tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapındılar; 

12 Şöyle diyerek, Amen: Kutluluk, şan, bilgelik, şükür, 
şeref, güç ve kudret olsun Tanrımız'a sonsuza kadar. Amen. | 
13 Ve ihtiyarlardan biri bana şöyle dedi: Beyazlar kuşanmış bu insanlar kimdir ve nereden gelirler? 

14 Ve ona şöyle cevap verdim: Efendim, sen bilirsin. 
Ve o bana şöyle dedi, Bunlar büyük sıkıntıdan gelenlerdir, giysilerini yıkayıp Kuzu'nun kanında beyazlattılar. 

15 Böylece Tanrı'nın tahtının önündeler ve tapınağında gece gündüz ona hizmet ederler; Ve tahtta oturan da onların arasında oturacaktır. 

16 Artık ne acıkacaklar, ne susayacaklar; ne güneş ne 
de herhangi bir ateş yakacak onları. 


17 Çünkü, tahtın ortasındaki Kuzu onları besleyecek 
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ve suların yaşam pınarlarına yönlendirecek; ve Tanrı gözlerindeki bütün yaşları silecek. 


I Yedinci mührü açtığında, cennette yarım saatlik bir sessizlik oldu. 

2 Ve Tanrı'nın huzurunda duran yedi meleği gördüm; 
ve onlara yedi boru verildi. 

3 Ve elinde altın bir buhurdan olan başka bir melek 
gelerek sunakta durdu; ve tahtın önündeki altın sunakta bütün azizlerin dualarıyla sunsun diye ona bol bol buhur verildi. 

4 Ve azizlerin dualarıyla çıkan buhurun dumanı 
meleğin elinden Tanrı'nın önüne yükseldi. 

5 Ve melek buhurdanı aldı, sunağın ateşiyle doldurdu 
ve yeryüzüne fırlattı: Sesler ve gök gürültüleri ve şimşekler ve bir deprem oldu. 

6 Yedi melek yedi boruyu öttürmeye hazırlandı. 

7 Birinci melek öttürdü ve ardından kanla karışık 
dolu ve ateş oldu ve bunlar yeryüzüne fırlatıldı. Ve ağaçların üçte biri yandı ve bütün yeşil otlar yandı. 

8 İkinci melek öttürdü ve yanan büyük bir dağ denize 
devrildi. Ve denizin üçte biri kan oldu; 

9 Ve denizde yaşayan yaratıkların üçte biri öldü; ve 
gemilerin üçte biri yok oldu. 

10 Ve üçüncü melek öttürdü ve gökten meşale gibi 
yanan büyük bir yıldız düştü, nehirlerin ve su pınarlarının üçte birinin üstüne düştü; 

11 Yıldızın adı Pelin'di: Ve suların üçte biri pelin oldu, 


pek çok insan bu sular yüzünden öldü çünkü su acılaştırılmıştı. 
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12 Ve dördüncü melek öttürdü ve güneşin üçte biri ve 
ayın üçte biri ve yıldızların üçte birine sert bir şekilde vuruldu; böylece hepsinin üçte biri karardı ve günün üçte biri aydınlanmadı ve gecenin de aynı şekilde. 

13 Ve baktım ve göğün ortasından uçarak geçen bir 
melek duydum, yüksek sesle şöyle diyordu: Üç meleğin borusunun sesi duyulduğunda dünyada yaşayanların vay haline, vay haline, vay haline! 


1 Ve beşinci melek öttürdü ve gökten yere bir yıldız 
düştüğünü gördüm: Ve ona dipsiz kuyunun anahtarı verildi. 

2 Ve dipsiz kuyuyu açtı; kuyudan büyük bir ocaktan 
çıkar gibi bir duman çıktı; kuyunun dumanı yüzünden güneş ve hava karardı. 

3 Dumanın içinden çekirgeler çıktı ve yerin akreplerine olduğu gibi onlara da güç verildi. 

4 Ve onlara yerin otuna ya da yeşil bir şeye ya da 
ağaca zarar vermemeleri emredildi; alınlarında Tanrı'nın mührü olmayanlara zarar vermeleri söylendi. 

5 Ve alınlarında Tanrı'nın mührü olanları öldürmemeleri söylendi; bunun yerine beş ay işkence etmeleri bildirildi; Akrebin insanı sokması gibiydi bu işkence. 

6 O günlerde insanlar ölümü arayacaklar ama bulamayacaklar; ölmek isteyecekler ve ölüm onlardan kaçacak. | 

7 Ve çekirgeler savaşa hazırlanan atlar gibiydi; 
başlarında altın taca benzeyen bir şey vardı ve yüzleri insan yüzü gibiydi. 

8 Ve kadın saçı gibi saçları vardı ve dişleri aslanların 
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dişleri gibiydi. 

9 Ve demirden gibi göğüs zırhları vardı; kanatlarının 
sesi savaşa koşan pek çok atın savaş arabası sesi gibiydi. 

10 Akreplerinki gibi kuyrukları vardı ve kuyrukların- 
da iğneleri vardı; Ve yetkileri insanlara beş ay acı çektirmekti. 

11 Ve başlarında dipsiz kuyunun meleği olan bir kral 
vardı. İbrani dilinde adı Abaddon, Yunan dilindeyse Apollon'dur. 

12 İlk vay başınalık durum geçti; ama gelecek olan iki 
tane daha vay başınalık durum var. 

13 Ve altıncı melek öttürdü ve Tanrı'nın önündeki 
altın sunağın dört boynuzundan bir ses duydum; 

14 Borusu olan altıncı meleğe şöyle diyordu: Büyük 
Fırat Irmağı'nda bağlı olan dört meleği çöz. 

15 Ve dört melek çözüldü, insanlığın üçte birini 
öldürmek için bir yıl, bir ay, bir gün ve bir saat hazırlanmışlardı. EE 

16 Ath askerlerin sayısı iki milyondu: Sayılarını duydum. 

17 Ve düşümde atları ve üstündekileri işte böyle 
gördüm: Ateşten ve gökyakuttan ve kükürtten zırhları vardı; Atların başı aslan başı gibiydi; ağızlarından ateş ve duman ve kükürt çıkıyordu. 

18 Bu üçlü tarafından insanlığın üçte biri öldürüldü, 
ağızlarından çıkan ateş ve duman ve kükürt tarafından. 

19 Çünkü güçleri ağızlarında ve kuyruklarındadır: 
Çünkü kuyrukları yılan gibidir ve başları vardır ve onlarla acı verirler. 

20 Bu salgınlarla öldürülmeyen insanların geri kalanı 
ellerinin işlerinden hâlâ tövbe etmediler, ne görebilen ne 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duyabilen ne de yürüyebilen şeytanlara, altın ve gümüş ve pirinç ve taş ve tahtadan yapılan yalancı tanrılara tapmaya devam ettiler: 

21 Cinayetlerinden,büyücülüklerinden, zinalarından 
ve hırsızlıklarından geri dönmediler. 


BAB 10 | 

1 Ve gökten bir başka kudretli meleğin indiğini 
gördüm: Bir bulut giymişti; Başının üstünde bir gökkuşağı vardı ve yüzü güneş gibiydi ve ayakları ateş sütunları gibiydi; 

2 Ve elinde açık küçük bir kitap vardı: Sağ ayağını 
denize, sol ayağını yere koydu, 

3 Ve aslanın kükremesi gibi yüksek sesle bağırdı ve 
bağırdığında yedi gök gürültüsü ses çıkardı. 

4 Ve yedi gök ses çıkardığında yazmak üzereydim: Ve 
gökten bir sesin bana şöyle dediğini duydum: Yedi gök gürültüsünün söylediklerini mühürle ve yazma. 

9 Ve deniz ve yerin üstünde durduğunu gördüğüm 
melek elini göğe kaldırdı; 

6 Ve sonsuza dek yaşayan, göğü ve içindekileri ve 
yeryüzünü ve içindekileri ve denizi ve içindekileri yaratan adına artık daha fazla zaman olmayacağına dair ant içti: 

7 Ama yedinci meleğin sesinin günlerinde, borusunu 
öttürmeye başladığında Tanrı'nın gizemli planı sona erecek, kulu peygamberlere bildirdiği gibi. 

8 Ve gökten duyduğum ses benimle yine konuştu ve 
şöyle dedi, Denizin ve yerin üzerinde duran meleğin elindeki açık olan küçük kitabı git ve al. 

9 Ve meleğe gittim ve şöyle dedim: Bana küçük kitabı 
ver. Ve o bana şöyle dedi, Onu al ve ye; karnını acı yapacaktır ama ağzında bal gibi tatlı olacaktır. 
10 Ve bana şöyle dedi, Pek çok insan, ulus, dil ve kral 
önünde peygamberlik etmelisin. 


BAB11 


1 Ve bana değneğe benzeyen bir kamış verildi: Melek 
şöyle dedi: Kalk ve Tanrının tapınağını, sunağını ve içinde secde edenleri ölç. 

2 Tapınağın dışındaki avluyu dışarıda bırak, imm 
cünkü Musevi olmayanlara verilmistir. Kutsal sehri ayaklarının altında kırk iki ay çiğneyecekler. 

3 Ve iki tanığıma yetki vereceğim, bin iki yüz altmış 
gün çul içinde peygamberlik edecekler. 

4 Bunlar Dünya'nın Rabbi'nin önünde duran iki 
zeytin ağacı ve iki şamdandır. 

9 Ve biri onlara zarar verecek olursa ağızlarından ateş 
çıkar ve düşmanlarını yok eder; Biri onlara zarar verecek olursa bu şekilde öldürülmeli. 

6 Peygamberlik yaptıkları günlerde yağmur yağmasın 
diye bunların göğü kapatma gücü vardır. Ve suları kana dönüştürmeye ve dünyaya her çeşit salgınla vurmaya yetkileri vardır, ne zaman isterlerse. 

7 Ve tanıklıkları bittiğinde, dipsiz kuyudan yükselen 
hayvan onlara karşı savaşacak ve onları yenecek ve öldürecek. 

8 Ve ölü bedenleri, ruhsal olarak Sodom ve Mısır da 
denen ve Hz.İsa'nın da çarmıha gerildiği ulu şehrin caddesinde yatacak. 

9 Her soy ve dil ve ulustan insan üç buçuk gün onların 
ölü bedenlerini görecekler ve mezara koyulmalarına izin vermeyecekler. 
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10 Yeryüzünde yaşayanlar sevinerek mutlu olacaklar 
ve birbirlerine hediyeler verecekler çünkü bu iki peygamber yeryüzündekilere işkence ediyordu. 

11 Ve üç buçuk gün sonra Tanrı'dan hayat Ruhu gelerek içlerine girdi ve ayağa kalktılar; onları görenler çok korktular. 

12 Ve gökten bir sesin kendilerine şöyle dediğini duydular, Buraya çıkın. Ve bir bulutta göğe yükseldiler; düşmanları onlara baktı. O 

13 Ve aynı saatte büyük bir deprem oldu ve şehrin 
ondan biri yıkıldı ve yedi bin insan öldü. Geride kalanlar korktular ve Göğün Tanrısı'na şan ve şeref verdiler. 

14 İkinci vay başınalık olay geçti; bak, üçüncüsü 
çabucak gelir. 

15 Ve yedinci melek öttürdü ve gökte şöyle diyen 
büyük sesler vardı: Bu dünyanın krallıkları Rabbimiz'in ve Mesihi'nin krallığı oldu; sonsuza dek hüküm sürecek. 

16 Ve tahtlarında Tanrı'nın önünde oturan yirmi dört 
ihtiyar yere kapandılar ve Tanrı'ya secde ettiler; 

17 Şöyle diyorlardı: Sana teşekkürlerimizi sunarız, 
Ey Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, sen olmuş olan, şimdi olan ve olacak olansın; çünkü büyük gücünü aldın ve hüküm sürdün. 

18 Ve uluslar öfkelendi, gazabın geldi ve ölülerin yargılanma zamanı ve kulların olan peygamberleri ve azizleri ve adından korkanları; ister büyük ister küçük, ödüllendirme zamanı geldi. Yeryüzünü mahvedenleri mahvetme zamanı geldi. 

19 Ve gökte Tanrı'nın tapınağı açıldı ve tapınağında 
antlaşmasının sandığı görüldü: Şimşekler ve sesler ve gök gürültüleri ve bir deprem oldu ve çok dolu yağdı. 
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12:1 Gökte ulu bir harika göründü; güneşi kuşanmış ve ayaklarında ay ve başında on iki yıldızlı bir taç olan bir kadın; 

2 Karnında çocuğuyla bağırıyor, doğum sancısı çekiyordu. 

3 Ve gökte başka bir şaşırtıcı şey göründü; yedi başlı 
ve on boynuzlu ve başlarında yedi tacı olan büyük kızıl bir ejderha. | 

4 Ve kuyruğu göğün yıldızlarının üçte birini sürükleyerek yeryüzüne fırlattı: Ejderha, doğurmak üzere olan kadının önünde durdu, doğar doğmaz çocuğu yutmak için. 

9 Ve kadın, bütün ulusları demir bir asayla idare edecek olan bir erkek çocuk doğurdu: Çocuk, Tanrı'ya ve tahtina yetiştirildi. 

6 Ve kadın ıssız yerlere kaçtı. Orada ona Tanrı tarafından bir yer hazırlanmıştı; onu bin iki yüz altmış gün besleyeceklerdi. 

7 Ve gökte savaş oldu: Mikail ve melekleri ejderhaya 
ve meleklerine karşı savaştı; 

8 Ve yenemediler; gökte yerleri artık yoktu. 

9 Ve büyük ejderha ve bütün dünyayı kandıran İblis 
ve Şeytan denen yaşlı yılan savruldu; Yeryüzüne fırlatıldı ve melekleri de onunla beraber fırlatıldı. 

10 Ve gökte şöyle diyen yüksek bir ses duydum: Kurtuluş ve güç ve Tanrımız'ın krallığı ve Mesihi'nin gücü artık geldi: Çünkü kardeşliğimizi suçlayan savruldu. Tanrımız'ın önünde gece ve gündüz suçladı onları. 

11 Ve onu Kuzu'nun kanıyla ve tanıklık sözleriyle 
yendiler; hayatlarını ölümden çok sevmediler. 

12 Öyleyse sevinin, ey gökler ve göklerde oturanlar. 
Yeryüzü sakinlerinin ve mührün vay başına, çünkü İblis 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kısa zamanı kaldığını bilerek size büyük öfkeyle geldi. 

13 Ve ejderha yeryüzüne fırlatıldığını görünce, erkek 
çocuğu dünyaya getiren kadına zulmetti. 

14 Ve kadına ıssız yerlere uçabilsin ve üç buçuk yıl 
beslenebilsin ve yılandan uzak olsun diye büyük bir kartalın kanatları verildi. 

15 Ve yılan kadının arkasından ağzından sel gibi su 

fışkırttı, selde boğulsun diye. 
| 16 Ve yer kadına yardım etti ve ağzını açtı ve ejderhanın ağzından çıkardığı seli yuttu. | 

17 Ejderha kadına çok kızdı ve Tanrı'nın emirlerini ve 
İsa Mesih'in tanıklığını tutan nesillerin geri kalanıyla savaşmaya gitti. 


1 Ve ben denizin kumunun üstünde durdum ve denizden yedi başlı ve on boynuzlu ve boynuzlarında on tacı ve başlarında küfür adları olan bir hayvan çıktığını gördüm. 

2 Gördüğüm hayvan bir leopar gibiydi ve ayakları ayı 
ayağı gibiydi ve ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha ona gücünü, tahtını ve büyük yetkisini verdi. 

3 Gördüm ki başlarından birinde ölümcül bir yara 
vardı ve ölümcül yara iyileşmişti; Bütün dünya bu hayvana hayret etti. 

4 Ve hayvana güç veren ejderhaya tapındılar: Şöyle 
diyerek tapındılar: Kim hayvan gibidir? Kim ona karşı savaşabilir? | 

9 Ve ona büyük şeyler ve küfürler konuşan bir ağız verildi ve kırk iki ay devam etme yetkisi verildi. 

6 Ve ağzını Tanrı'ya küfrederek açtı; adına, ikametgahına ve göklerde oturanlara saygısızlık ederek, 


238 


“YUHANNA'NIN VAHİY KİTABI” 


7 Ve ona azizlerle savaşarak onları yenme yetkisi verildi; Ona tüm soy ve dil ve uluslar üzerinde güç verildi. 

8 Ve yerde yaşayan herkes ona tapacak, dünyanın 
kuruluşundan beri öldürülen Kuzu'nun yaşam kitabında onların adları yazılmaz. 

9 Kulağı olan duysun. 

10 Tutsaklığa yol açan tutsak olacak. Kılıçla öldüren 
kılıçla öldürülmeli. İşte azizlerin sabrı ve imanı. 

11 Ve yerden çıkan başka bir hayvan gördüm; kuzu 
gibi iki boynuzu vardı ve ejerha gibi konuşuyordu. 

12 Ve önceki hayvanın bütün gücüne sahip ve ölümcül 
yarası iyileşen ilk hayvana yerin ve oturanlarının tapmalarına sebep oldu. 

13 Ve şaşılacak şeyler yapıyor, insanların gözü önünde 
gökten yere ateş indiriyor; 

14 Yeryüzünde oturanları, hi önünde yapmaya 
yetkisi olan mucizelerle kandırıyor; yeryüzünde oturanlara hayvanın kılıç yarası olan ve yaşayan bir görüntüsünü yapmalarını söylüyor. 

15 Hayvanın görüntüsüne hayat verme yetkisi vardı, 
hayvanın görüntüsü hem konuşabilsin hem de hayvanın görüntüsüne tapmayanların ölmesine neden olsun diye. 

16 Küçük ve büyük, zengin ve fakir, özgür ve tutsak olan herkesin sağ ellerine ya da alınlarına bir işaret almalarına yol açar. 

17 İşaretine, hayvanın adına ya da sayısına sahip 
olanlar ne bir şey alabilsin ne satabilsin diye. 

18 İşte bilgelik. Aklı olan hayvanın sayısını hesap 


etsin: Çünkü bir insanın sayısıdır ve bu sayı altı yüz altmış altıdır. 
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BAB 14 


1 Ve baktım ve gördüm ki Sion Dağı'nda Kuzu ve 
yanında yüz kırk dört bin insan duruyordu, alınlarında Babası'nın adı yazılıydı. 

2 Ve gökten bir ses duydum, pekçok suyun sesi gibi ve 
büyük bir gök gürültüsü sesi gibi: Ve 2... cenklerinin sesini duydum, 

Ə Ve yeni bir şarkıymış gibi nn ve dört hayvanın ve ihtiyarların önünde söylediler. Yeryüzünde kurtarılan yüz kırk dört bin insan dışında kimse şarkıyı öğrenemedi. 

4 Bunlar kadınlarla kirletilmeyenlerdir; çünkü el 
değmemişlerdir. Bunlar, nereye giderse gitsin Kuzuyu izleyenlerdir. İnsanlar arasından kurtarıldılar; Tanrı'ya ve Kuzu ya ilk meyva oldular. 

5 Ve ağızlarında yalan yoktu: Çünkü Tanrı'nın tahtı 
önünde hatasızdırlar. 

6 Ve göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm, 
yeryüzünde oturanlara ve her ulusa ve soya ve dile ve halka vaaz vermek için sonsuz öğretiyi taşıyordu; 

7 Yüksek sesle şöyle diyordu: Tanrı'dan korkun ve 
O'na şan ve şeref verin; çünkü onun yargılama zamanı geldi: Göğü, yeri, denizi ve su pınarlarını yaratana secde edin. 

8 Ve şöyle diyerek başka bir melek geldi: Babil yıkıldı, 
yıkıldı, o yüce şehir; çünkü zina hırsının şarabından bütün uluslara içirdi. | | 

9 Ve üçüncü melek yüksek sesle şöyle diyerek onları 
izledi: Herhangi biri hayvana ya da görüntüsüne taparsa ve alnına veya eline onun işaretini alırsa; 

10 Tanrı'nın kızgınlık bardağına katışıksız boşaltılan 
gazabının şarabından aynı şekilde içecek; kutsal meleklerin huzurunda ve Kuzu'nun huzurunda ona ateş ve kükürtle işkence edilecek: 

11 Ve işkencelerinin dumanı sonsuza dek tütecek. Ve 
hayvana ve görüntüsüne tapanlar ve onun adının işaretini alan her kimse gece ve gündüz huzur bulmayacak. 

12 İşte azizlerin sabrı: Tanrı'nın emirlerine ve İsa'nın 
ımanına uyarlar. 

13 Ve gökten bir sesin bana şöyle dediğini duydum: 
Yaz, Bundan böyle Rab yolunda ölenler kutsanmıştır. Evet, dedi Ruh, yaptıkları sayesinde huzur bulabilirler; ve işleri onları takip eder. 

14 Ve baktım ve beyaz bir bulut gördüm ve bulutun 
üstünde İnsanoğlu'na benzeyen biri oturuyordu, başında altın bir taç, elinde keskin bir orak vardı. 

15 Ve mabetten başka bir melek çıktı ve bulutta oturana yüksek sesle şöyle bağırdı: Orağını salla ve biç; Çünkü biçme zamanın gelmiştir; çünkü yerin ürünü olgundur. 

16 Ve bulutta oturan orağını yere salladı ve yer biçildi. 

17 Ve gökteki tapınaktan bir başka melek çıktı, onun 
da keskin bir orağı vardı. 

18 Ve başka bir melek sunaktan geldi, ateş üstünde 
gücü vardı ve keskin orağı olana yüksek sesle şöyle bağırdı: Keskin orağını salla ve yerin asma salkımlarını topla; çünkü üzümler tamamen olgunlaşmıştır. 

19 Ve melek orağını yere salladı ve yerin asmalarını 
topladı ve Tanrı'nın gazabının büyük üzüm cenderesine attı. 

20 Ve şehrin dışında üzüm cenderesinde üzümler çiğnendi ve üzüm cenderesinden atların gemlerine kadar üç yüz yirmi kilometrelik bir alana kan geldi. 
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BAB 15 

1 Gökte başka bir işaret gördüm, büyük ve muhteşem, 
yedi meleğin elinde son yedi bela vardı, içleri Tanrı'nın gazabıyla doluydu. | 

2 Ve sanki ateşle karıştırılmış camdan bir deniz górdüm: Hayvanın ve görüntüsünün ve işaretinin ve adının sayısının üstesinden gelenler, ellerinde Tanrı'nın harpleriyle camdan denizin üstünde duruyordu. 

3 Ve şöyle diyerek Tanrı'nın kulu Musa'nın şarkısını ve 
Kuzu'nun şarkısını söylerler: Yüce ve muhteşemdir senin yaptıkların, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, adıl ve doğrudur senin yolların, sen azizlerin Kralı. 

4 Kim senden korkmaz, Ey Rab ve adını yüceltmez? 
Çünkü bir tek sen kutsalsın: Bütün uluslar gelecek ve önünde tapınacak; çünkü yargılamaların belli olmuştur. 

ə Ve bundan sonra baktım ve gökteki tanıklık çadırı mabedinin açıldığını gördüm: 

6 Ve mabetien ellerinde yedi bela olan yedi melek çıkageldi, beyaz saf keten giyiyorlardı, göğüslerine altın kuşaklar sarmışlardı. 

7 Ve dört hayvandan biri yedi meleğe ebediyen yaşayan Tanrı'nın gazabıyla dolu yedi altın tas verdi. 

8 Mabet Tanrı'nın yüceliğinden ve kuvvetinden 
dumanla doldu ve kimse mabede giremedi, yedi meleğin yedi belası gerçekleşene kadar. 


1 Ve mabetten gelen büyük bir sesin yedi meleğe şöyle 
dediğini duydum: Yolunuza gidin ve Tanrı'nın gazabının taslarını yeryüzüne boşaltın. 


2 Ve birincisi gitti ve tasını yere boşalttı; hâyvanın işaretini taşıyan insanlara ve onun görüntüsüne tapanlara iğrenç büyük yaralar geldi. 

3 Ve ikinci melek tasını denize boşalttı; ölü bir adamın 
kanı gibi oldu: Denizde yaşayan her can öldü. 

4 Ve üçüncü melek tasını nehirler ve su pınarları üzerine boşalttı; hepsi kan oldu. 

5 Ve suların meleğinin şöyle dediğini duydum, Sen 
haklısın, Ey Rab, geçmişte var olan, şimdi var olan ve gelecekte var olacak olan, bulunduğun bu yargılarda. 

6 Çünkü onlar aziz ve peygamberlerin kanını akıttılar 
ve onlara içsinler diye kan verdin; çünkü buna layıklar. 

7 Ve sunaktan başka birinin şöyle dediğini duydum: 
Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, yargıların doğru ve adildir. 

8 Ve dördüncü melek, tasını güneşin üstüne boşalttı ve 
insanı ateşle yakma gücü verildi ona. 

> 9 Ve insanlar yüksek ısıda yandılar ve bu belalara hükmeden Tanrı'nın adına küfrettiler: O'na yücelik vermemek için tövbe etmediler. 

10 Ve beşinci melek tasını hayvanın tahtına boşalttı; 
krallığı kapkaranlık oldu; acıdan dillerini çiğnediler, 

11 Ve acıları ve yaraları yüzünden göğün Tanrısı'na 
küfrettiler ve yaptıklarından geri dönmediler. 

12 Ve altıncı melek tasını büyük nehir Fırat'a boşalttı 
“ve oradaki su kuruyarak doğunun krallarının yolunu hazırladı. | 

13 Ve ejderhanın ağzından ve hayvanın ağzından ve 
yalancı peygamberin ağzından kurbağaya benzeyen üç pis ruh çıktığını gördüm. 

14 Bunlar, yeryüzünün bütün krallarını ve bütün 
dünyayı gezerek Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın büyük 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gününde savaşmak için toplayan şeytanların ruhlarıdır. 

15 İşte, hırsız gibi geliyorum. Çıplak yürümesin ve 
utancını görmesinler diye, giysilerini gözeten ve tutan kutsanmıştır. 

16 Ve onları İbrani dilinde Armageddon denen bir 
yerde topladı. 

17 Ve yedinci melek tasını havaya boşalttı; ve göğün 
mabedinden, tahttan, yapıldığını söyleyen büyük bir ses geldi. 

18 Ve sesler ve gök gürültüleri ve şimşekler vardı; ve 
ınsanın yeryüzünde olduğundan beri olmamış olan büyük bir deprem oldu, o kadar kuvvetli, o kadar büyük bir deprem. 
19 Ve büyük şehir üç bölüme ayrıldı ve ulusların şehirleri yıkıldı; ve gazabının şiddetinin şarap bardağını vermek üzere Tanrı'nın hatırına büyük Babil geldi. 

20 Ve her bir ada yok oldu ve dağlar kayboldu. 

21 Ve insanlara gökten büyük bir dolu yağdı, her taş 
bir talant (26) ağırlığındaydı. İnsanlar Tanrı'ya dolu belasından dolayı küfrettiler çünkü sıkıntısı çok büyüktü. 


1 Ve yedi tası olan yedi melekten biri geldi ve şöyle 
diyerek benimle konuştu: Buraya gel, pekçok suyun üzerinde oturan büyük fahişenin yargılanmasını göstereceğim sana; 

2 Onunla yeryüzünün kralları zina ettiler ve onun 
zina şarabıyla yeryüzünün sakinleri sarhoş edildi. 

3 Böylece beni ruhta ıssızlığa götürdü: Al bir hayvan 
üstünde oturan bir kadın gördüm, hayvanın üstü küfür adlarıyla doluydu, yedi başı ve on boynuzu vardı. 
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4 Ve kadın mor ve kırmızı renkler giymişti, altın ve 
değerli taşlar ve incilerle süslenmişti, elinde iğrenç şeyler ve zinalarının pisliğiyle dolu altın bir bardak vardı: 

5 Ve alnında şu ad yazıyordu: GİZEM, BÜYÜK BABİL, 
FAHİŞELERİN VE DÜNYADA İĞRENÇ ŞEYLERİN ANNESİ. 

6 Ve azizlerin ve İsa yolunda ölenlerin kanıyla kadının 
sarhoş olduğunu gördüm. Onu gördüğümde çok şaşırdım. 

7 Ve melek bana şöyle dedi: Niçin şaşıyorsun? Sana 
kadının ve onu taşıyan yedi başı ve on boynuzu olan hayvanın gizemini söyleyeceğim. 

8 Gördüğün hayvan eskiden vardı ve şimdi yok; ve 
dipsiz kuyudan yükselecek ve yok olacak. Dünyanın kuruluşundan beri adları yaşam kitabına yazılmamış yeryüzünde oturanlar şaşıracaklar; eskiden var olan, şimdi olmayan ama olacak olan hayvanı gördüklerinde. 

9 Ve işte bilgelik sahibi akıl. Yedi baş, kadının 
üzerinde oturduğu yedi dağdır. 

10 Ve yedi kral vardır: Beşi düşmüştür, biri şimdi 
vardır ve diğeri henüz gelmemiştir; geldiğinde kısa bir süre kalmalıdır. 

11 Ve eskiden var olan, şimdi var olmayan, sekizinci 
ve yedinci de olsa yok olmaya gider. 

12 Ve gördüğün on boynuz daha krallık almamış ama 
hayvanla bir saatliğine güç alan on kraldır. 

13 Onların aklı birdir ve güç ve kuvvetlerini hayvana 
verecekler. 

14 Bunlar Kuzu'yla savaşacaklar ve Kuzu onları yenecek. Çünkü o Rabler'in Rabbi'dir ve Krallar'ın Kralı'dır. 
O'nunla olanlar çağrılmıştır ve seçilmiştir ve imanlıdır. 

15 Ve bana şöyle dedi: Fahişenin oturduğu gördüğün 
sular; insanlar ve kalabalıklar ve uluslar ve dillerdir. 
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16 Ve hayvanda gördüğün on boynuz; bunlar fahişeden nefret edecekler, onu perişan ve çıplak bırakacaklar, etini yiyecekler ve ateşte yakacaklar. 

17 Çünkü isteğini yerine getirmelerini ve mutabık 
olmalarını ve krallıklarını hayvana vermelerini yerleştirmiştir Tanrı onların kalplerine; Tanrı'nın sözleri yerine gelene kadar. 

18 Ve gördüğün kadın yerin krallarına hükmeden o 
büyük şehirdir. 


1 Ve bunlardan sonra gökten başka bir meleğin indiğini gördüm, büyük gücü vardı; görkemiyle yeryüzü aydınlandı. 

2 Güçlü bir sesle kudretli bir şekilde şöyle diyerek 
bağırdı: Büyük Babil düştü, ve düştü ve iblislerin mekanı, her iğrenç ruhun tutunacağı yer ve her pis ve nefret cane cek kusun kafesi oldu. 

3 Çünkü bütün uluslar onun zina hırsının şarabından 
içtiler ve yeryüzünün kralları onunla zina ettiler ve yeryüzünün tacirleri onun lezzetinin bereketi sayesinde zengin oldular. 

4 Ve gökten başka bir sesin şöyle “dizi duydum: 
Ondan ayrılın, insanlarım, onun günahlarına ortak olmamak için ve ona gelen belaların size gelmemersi için. 

ə Çünkü onun günahları göğe ulaştı ve Tanrı onun günahlarını hatırladı. 

6 Başkalarına ne verdiyse ona da öyle verin, yaptıklarına göre iki katını verin; Onun doldurduğu bardağı iki katına doldurun. 


7 Kendisini ne kadar yücelttiyse ve zevk içinde yaşadıysa ona o kadar işkence ve acı verin: Çünkü yüreğinden der ki, ben tahtımda oturan bir kraliçeyim ve dul değilim ve üzüntü görmeyeceğim. 

8 Onun belaları bir günde gelecek, ölüm ve yas ve kıtlık; ve ateşte tamamen yanacak; Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür. 

9 Ve onunla zina eden ve zevk içinde yaşayan | 
yeryüzünün kralları yanışının dumanını gördüklerinde ona ağlayacak ve dövünecekler; 

10 Çektiği işkencenin korkusundan uzakta durarak 
şöyle diyecekler: Yazık, yazık büyük şehir Babil'e, o kudretli şehre! Yargılanman bir saatte geldi. 

11 Ve yeryüzünün tüccarları onun için ağlayıp yas 
tutacaklar; çünkü kimse artık mallarını almıyor. 

12 Altın, gümüş, değerli taşlar, inciler, saf keten, mor 
kumaşlar, ipek, kırmızı kumaşlar, her çeşit ağaç, her çeşit fildişi kaplar, en kıymetli ağaçlardan, pirinçten, demirden ve mermerden kaplar; 

13 Ve tarçın, kokular, merhemler, buhur, şarap, yağ, 
buğday, hayvanlar, koyunlar, atlar, at arabaları, köleler ve ınsan canları. 

14 Ve canının istediği meyvalar senden ayrıldı ve narin ve güzel olan her şey senden ayrıldı ve onları bir daha hiç bulamayacaksın. 

15 Onun sayesinde zengin olan bu şeylerin tüccarları 
işkence korkusuyla ağlayarak ve feryat ederek uzakta duracak; 

16 Ve şöyle diyerek: Yazık, yazık o büyük şehre, altın, 
değerli taşlar ve incirlerle bezenmiş saf keten ve mor ve kırmızı kumaşlar giyen şehre! 


17 Çünkü bir saatte böyle büyük zenginlikler sona 
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erdi. Ve her kaptan ve deniz yolcusu ve denizci ve denizde ticaret yapanlar uzakta durdular. 

18 Ondan çıkan dumanı gördüklerinde şöyle 
bağırdılar: Bu büyük şehir gibi başka şehir var mıdır?! 

19 Ve başlarına toprak attılar ve ağlayarak feryat ettiler şöyle diyerek: Yazık, yazık büyük şehre, denizde gemisi olan herkes onun sayesinde zengin olmuştu! Bir saatte perişan hale getirildi. 

20 Onun başına gelenlere sevinin gökler ve siz kutsal 
haberci ve peygamberler; çünkü Tanrı intikamınızı aldı. 

21 Ve kudretli bir melek değirmen taşı gibi bir taş aldı 
ve şöyle diyerek onu denize fırlattı: Büyük şehir Babil işte bu siddetle devrilsin ve asla bulunamasın, | 

22 Ve sende artık cenkçilerin ve müzisyenlerin ve 
kavalcıların ve borucuların sesi duyulmayacak ve hangi zanaatten olursa olsun hiçbir zanaatkâr sende artık bulunmayacak ve bir değirmen taşı sesi artık sende hiç duyulmayacak; 

23 Ve sende artık hiçbir mum ışığı parlamayacak; ve 
gelin ve güvey sesi artık sende duyulmayacak; Çünkü senin tüccarların yeryüzünün büyük insanlarıydı; çünkü bütün uluslar senin büyücülüğüne kandı. | | 

24 Ve onda peygamberlerin ve azizlerin dünyada öldürülen her şeyin kanı bulundu. 


1 Ve bunlardan sonra gökte pekçok insanın şöyle 
diyen güçlü sesini duydum: Halleluya; Kurtuluş ve yücelik ve şeref ve güç Tanrı'mız Rabb'e. 
2 Çünkü onun yargılamaları doğru ve adildir. Çünkü 
O, zina ederek dünyayı yoldan çıkaran büyük fahişeyi 


248 


“YUHANNA'NIN VAHİY KİTABI” 


yargıladı ve kendi kullarının onun elindeki kanının öcünü aldı. 

3 Ve tekrar şöyle dediler: Halleluya. Ve dumanı sonsuza kadar yükseldi. 

4 Ve yirmi dört yaşlı ve dört hayvan tahtta oturan 
Tanrı'nın önünde yere kapandılar ve şöyle diyerek O'na secde ettiler: Amen; Halleluya. 

ə Ve tahttan şöyle diyen bir ses geldi: Tanrınız'ı övün, ey siz onun kulları ve ondan korkanlar, küçük ya da büyük. 

6 Ve sanki büyük bir kalabalığın ve pek çok suyun ve 
kuvvetli gök gürültülerinin şöyle diyen sesini duydum: Halleluya: Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı hükmeder. | 

7 Memnun olalım ve sevinelim ve ona yücelik verelim; 
Çünkü Kuzu'nun evlilik zamanı geldi ve karısı hazırlandı. 

8 Ve ona temiz ve beyaz saf keten giymesi bahşedildi, 
Çünkü saf keten azizlerin erdemliliğidir. 

9 Ve bana şöyle dedi: Yaz, Kuzu'nun düğün yemeğine 
çağrılanlar kutsanmıştır. Ve bana şöyle dedi: Bunlar Tanrı'nın gerçek sözleridir. 

10 Ve ona secde etmek için ayağına kapandım. Ve bana 
şöyle dedi: Böyle bir şey yapma; Ben senin hizmet arkadaşınım ve İsa'nın tanıklığını taşıyan kardeşlerindenim: Tanrı'ya secde et; Çünkü İsa'nın tanıklığı peygamberliğin ruhudur. 

11 Ve göğün açıldığını ve beyaz bir at gördüm; ve 
üstünde oturana Sadık ve Gerçek deniyor ve dürüstçe yargılıyor ve savaşıyor. 

12 Gözleri ateşin alevi gibiydi ve başında pek çok taç 
vardı ve üzerinde kendisi dışında kimsenin bilmediği bir 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ad yazılıydı. 


13 Ve kana batmış bir giysi giyiyordu: Adı Tanrı'nın 
Sözü'dür. 

14 Ve gökteki beyaz ve temiz saf keten kuşanmış ordular beyaz atlar üstünde onu takip ettiler. 

15 Ve ağzından keskin bir kılıç çıkıyor ve onunla ulusları vuracak ve demir bir asayla yönetecek: Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın şiddet ve gazabının üzüm cenderesinde yürüyecek. 

16 Ve giysisinin ve kalçasının üzerinde şu ad yazar: 
KRALLARIN KRALI, RABLERİN RABBİ. 

17 Ve güneşte duran bir melek gördüm; ve yüksek 
sesle şöyle bağırıyordu: Göğün ortasında uçan kuşlara, Büyük Tanrı'nın yemeği için gelin ve toplanın; 

18 Kralların etini, komutanların etini, kudretli 
adamların etini, atların etini ve onların üstünde oturanların etini, özgür ya da tutsak, küçük ya da büyük bütün insanların etini yemek için. 

19 Ve hayvanın ve yeryüzünün krallarının ve onların 
ordularının atın üstünde oturana ve onun ordusuna karşı savaşmak için biraraya geldiğini gördüm. 

20 Ve hayvan ve yalan mucizeleriyle hayvanın işaretini alanları ve onun görüntüsüne tapanları kandıran sahte peygamber ele geçirildi. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne canlı canlı atıldı. 

21 Ve geride kalanlar atın üstünde oturanın ağzından 
çıkan kılıçla öldürüldüler: Bütün kuşlar onların etiyle doydu. 


1 Ve gökten bir meleğin indiğini gördüm, elinde dipsiz 
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kuyunun anahtarı ve büyük bir zincir vardı. 


2 İblis ve Şeytan olan ejderhayı, yaşlı yılanı yakaladı 
ve bin yıllığına bağladı, 

3 Ve bin yıl tamamlanana kadar ve fa bir daha kandıramasın diye onu dipsiz kuyuya fırlattı ve kapattı ve mühürledi; Bin yıldan sonra kısa süreliğine serbest bırakılmalı. 

4 Ve tahtlar gördüm ve üzerlerine oturdular ve onlara 
yargılama gücü verildi. Hayvana ya da görüntüsüne tapmayarak, işaretini alınlarına ya da ellerine almayarak İsa'nın tanıklığı ve Tanrı'nın sözü uğruna başları kesilenlerin ruhlarını gördüm; ve bin yıl boyunca Mesih'le yaşadılar ve hükmettiler. 

5 Ama ölülerin geri kalanı bin yıl bitene kadar tekrar 
yaşamadılar. Bu ilk diriliştir. 

6 İlk dirilişte payı olan kutsal ve mukaddestir. Bunlar 
üzerinde ikinci ölümün gücü yoktur, Tanrı'nın ve Mesih'in papazları olacaklardır ve onunla bin yıl boyunca hükmedeceklerdir. 

7 Ve bin yıl dolduğu zaman, Şeytan hapishanesinden 
serbest bırakılacak; 

8 Ve yeryüzünün dört köşesindeki ulusları kandırmak 
için ve Gog ve Magog'u savaşmak için biraraya getirmek için çıkacak: Onların sayıları denizdeki kum gibidir. 

9 Ve dünyayı boydan boya kuşattılar ve azizlerin yerini ve sevilen şehri çevrelediler: Ve gökten Tanrı'dan ateş geldi ve hepsini mahvetti. 

10 Ve onları kandıran İblis, hani ve sahte 
peygamberin olduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı ve gece gündüz sonsuza kadar onlara işkence edilecek. 


11 Ve büyük beyaz bir taht ve üstünde oturanı gördüm; onun suratından yeryüzü ve gök ₪. ve onlar için bir yer yoktu. 

12 Ve küçük büyük ölülerin Tanrı'nın önünde durduğunu gördüm; ve kitaplar açıldı: Ve başka bir kitap açıldı, bu yaşam kitabıdır. Ve ölüler kitaplarda yazılanlara göre, yaptıkları işlere göre yargılandılar. 

13 Ve içindeki ölüleri verdi deniz; ve ölüm ve ölüler 
diyarı içlerindeki ölüleri gönderdiler: Ve her insan yaptığı işlere göre yargılandı. 

14 Ve ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. Bu ikinci ölümdür. 

15 Ve yaşam kitabında nihan herkes ateş gölüne 
fırlatıldı. 

BAB 21 | 

1 Ve yeni bir gök ve yeni bir yer gördüm. Çünkü ilk 
gök ve ilk yer sona ermişti; ve artık deniz yoktu. 

2 Ve ben Yuhanna, kutsal şehri, yeni Kudüs'ü gördüm; 
Tanrı'dan gökten aşağıya iniyordu; kocasına süslenmiş gelin gibi hazırlanmıştı. 

3 Ve gökten yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum: 
Bakın, Tanrı'nın mabedi insanlarla beraberdir ve Tanrı onlarla beraber oturacak ve onlar O"nun insanları olacaklar ve Tanrı'nın kendisi onlarla olacak ve onların Tanrısı olacak. 

4 Ve Tanrı onların gözlerindeki yaşları silecek; ve 
artık ölüm ya da üzüntü ya da ağlama hatta acı olmayacak; Çünkü önceki şeyler sona erdi. 

5 Ve tahtta oturan şöyle dedi: Bakın, Her şeyi yeni 
yapıyorum. Ve bana şöyle dedi: Yaz, çünkü bu sözler gerçek ve sadıktır. 

6 Ve bana şöyle dedi, Her şey yapıldı. Ben Alfa ve 
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Omega yım, başlangıç ve son. Susayana yaşam suyunun pınarından istediği kadar vereceğim. 

7 Üstesinden gelen her şeyi miras olarak alacak; Ve 
ben onun Tanrısı olacağım ve o benim oğlum olacak. 

8 Ama korkanlar ve inanmayanlar ve iğrenç olanlar ve 
katiller ve fahişe satıcıları ve büyücüler ve puta tapanlar ve bütün yalancılar ateş ve kükürtle yanan göldeki yerlerini alacaklar: Bu ikinci ölümdür. 

9 Ve içlerinde son yedi bela olan yedi tası taşıyan yedi 
melekten biri şöyle diyerek bana geldi: Buraya gel, sana gelini göstereceğim, Kuzu"nun karısını. 

10 Ve beni ruhta büyük ve yüksek bir dağa götürdü ve 
bana gökten, Tanrı dan aşağıya inen o büyük şehri, kutsal Kudüs'ü gösterdi; 

11 Tanrı'nın yüceliğine sahipti; Işığı en kıymetli taşın- 
ki gibiydi, yeşime benzeyen bir taş gibiydi, kristal gibi berraktı; 

12 Ve büyük ve yüksek bir duvarı vardı ve on iki 
kapısı ve kapıların on iki meleği vardı ve üstlerinde adlar yazılıydı; İsrailoğulları'nın on iki soyunun adlarıydı bunlar: 

13 Doğuda üç kapı; kuzeyde üç kapı; ve batıda üç 
kapı. 

14 Ve şehrin duvarının on iki temeli vardı ve üstlerinde Kuzu'nun on iki habercisinin adları. 

15 Ve benimle konuşanın şehri ve kapılarını ve 
duvarını ölçmek için altın bir kamışı vardı. 

16 Şehrin dört köşesi vardı ve uzunluğu eni kadar 
genişti: Ve kamışla şehri ölçtü, iki bin dört yüz kilometre çıktı. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşittir. 


17 Ve duvarını ölçtü, insan ölçüsüne, yani meleğin 
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ölçüsüne göre yüz kırk dört metreydi. 

18 Ve duvar yeşim taşından yapılmıştı: Ve şehir saf altındı; 

19 Ve şehrin duvarının temelleri her çeşit değerli taşla 
donatılmıştı: İlk temel yeşimle; ikincisi safir; 2000: kadıköytaşıyla; dördüncüsü zümrütle, 

20 Beşincisi tabakalı akikle; altıncısı kırmızı akikle: 
yedincisi zebercetle; sekizincisi bir çeşit zümrütle; dokuzuncusu topazla; onuncusu yeşilimsi kuvars taşıyla; on birincisi zirkonyumla; on ikincisi ametistle. 

21 Ve on iki kapı on iki inciydi; her kapı tek bir incidendi; Ve şehrin caddesi sanki şeffaf cammış gibi saf altındı. 

22 Ve orada mabet görmedim; Çünkü Her Şeye Gücü 
Yeten Rab Tanrı ve Kuzu'dur tüm şehrin mabedi. 

23 Ve şehrin içinde parlasın diye güneşe veya aya ihtiyacı yoktu. Çünkü Tanrı'nın yüceliği onu aydınlattı ve şehrin ışığı Kuzu'dur. 

24 Ve kurtulan uluslar onun ışığında yürüyecekler: Ve 
yeryüzünün kralları ona yücelik ve şereflerini getirecekler. 

25 Ve şehrin kapıları hiçbir gün kapatılmayacak; Çünkü orada gece hiç olmayacak. 

26 Ve ulusların yücelik ve şereflerini ona getirecekler. 

27 Ve pis olan ya da nefret edilen ya da yalan söyleyen 
hiçbir şey oraya giremeyecek. Sadece Kuzu'nun yaşam kitabında yazılanlar girecek. 


1 Ve bana kristal gibi berrak olan ve Tanrı'nın ve 
Kuzu'nun tahtından çıkan hayat suyu nehrini gösterdi. 
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2 Caddesinin ortasında ve nehrin iki tarafında hayat 
ağacı vardı. On iki çeşit meyvası vardı ve her ay meyvasından verirdi; Ve ağacın yaprakları ulusların iyileşmesi içindi. 

3 Ve artık lanet olmayacak. Ama Tanrı'nın ve Kuzu - 
nun tahtı orada olacak ve kulları O'na hizmet edecek; 

4 Ve onun yüzünü görecekler; ve O'nun adı alınlarında olacak. 

5 Ve orada gece olmayacak; ve muma ya da güne ışığı- 
na ihtiyaçları olmayacak; çünkü Rab onlara ışık verecek; Ve ebediyen hükmedecekler. 

6 Ve bana şöyle dedi, Bu sözler sadık ve doğrudur. Ve 
kutsal peygamberlerin Rab Tanrısı, kısa zamanda olması gereken şeyleri kullarına göstersin diye meleğini gönderdi. 

7 İşte, çabucak gelirim: Bu kitabın söylediklerine 
uyan kutsanmıştır. 

8 Ve ben Yuhanna, bu şeyleri gördüm ve duydum. Ve 
duyup gördükten sonra bana bunları gösteren meleğe secde etmek için ayaklarına kapandım. 

9 Sonra bana şöyle dedi, Bunu yapma: Ben senin vazife arkadaşınım ve peygamber kardeşlerinden ve bu kitabın sözlerini tutanlardanım: Tanrı'ya secde et. _ 

10 Ve bana şöyle dedi: Bu kitabın kehanetlerini mühürleme: Çünkü zaman yakındır. 

11 Adil olmayanı bırak öyle kalsın; Ve pis olanı bırak 
öyle kalsın; Ve dürüst olanı bırak dürüst kalsın; Ve kutsal olanı bırak kutsal kalsın. 

12 Ve bak, çabucak gelirim; ve her insanın yaptıklarına göre vereceğim ödülüm benimledir. 

13 Ben Alfa ve Omega'yim, başlangıç ve son, ilk ve son. 

14 O"nun emirlerine uyan kutsanmıştır, onların hayat 


255 


“TEVRAT'IN ŞİFRESİ ve GİZLİ KEHANETLERİ” 


ağacı üzerinde hakkı vardır ve kapılardan şehre girebilirler. 

15 Köpekler, büyücüler, fahişe satıcıları, katiller, puta 
tapanlar, yalanı seven ve yalan söyleyenler dışında. 

16 Ben İsa, kiliselerde size bu şeylere tanıklık etsin diye size meleğimi gönderdim. Ben Davut'un kökü ve evladıyım ve parlak sabah yıldızıyım. 

17 Ve Ruh ve gelin şöyle der: Gel. Ve duyan herkes gel 
desin. Ve susayan gelsin. Ve her isteyen, yaşam suyundan dilediği kadar alsın. 

18 Bu kitabın sözlerini duyan herkese tanıklık ediyorum, herhangi biri bunlara bir şey ekleyecek olursa Tanrı ona bu kitapta yazılan belaları verecektir. 

19 Ve herhangi biri bu kitaptan kelime çıkaracak olursa Tanrı onu yaşam kitabından ve kutsal şehirden ve bu kitapta yazılan şeylerden çıkaracaktır. 

20 Bu şeylere tanıklık eden şöyle der: Evet, hemen gelirim. Amen. Gel, Rab İsa. 


21 Rab İsa Mesih'in inayeti hepinizle olsun. Amen. 
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SINIR ÖTESİ YAYINLARI'NIN 
DİPNOT AÇIKLAMALARI 


(1) Transliterasyon: Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi. 


© (2) Kitabı Mukaddes adıyla Türkçeye çevrilen Tevrat ve İncil Tercümesi' nde bu cümle “Ben Ben olanım” olarak tercüme 
edilmiştir. Bkz: “KİTABI MUKADDES”, (Çıkış 3:14), Sy: 56 


(3) “Zamanlar'ın Sonu” kavramı bir devrenin bitip yeni bir devrenin (siklusun) başlaması anlamına gelir. Ezoterik Kayıtlar'da bu astrolojik verilerle anlatılır. Bu tanımlama birçok toplumun dini ve inisiyatik geleneklerinde vardır. Örneğin Mayalar zamanların sonunu 2012 yılı olarak tanımlamışlardır. Bu tarih “Balık Çağı”nın sonu “Kova Çağı”nın başlangıcıdır. Bu tarih çoğunlukla açık olarak verilmemiştir ancak tüm dinlerde “zamanların sonu” tanımlaması vardır. Söz konusu edilen bu “son”, dünyanın tamamiyle yok olacağı anlamına gelmemektedir. Ancak bu tanımlanan dönemde ciddi doğal afetlerin yaşanacağı bilinmektedir. Ezoterik Kayıtlar'da geçilecek olan yeni dönem “Altın Çağ”a geçiş olarak ifade edilmiştir. Ancak bu geçişin zorlukları da unutulmamalıdır. Konuyla ilgili ayrıntılı araştırma yapmak isteyen okurlarımıza Sınır Ötesi Yayınları'ndan çıkan “MAYA-LAR'IN KEHANETLERİ” ve “KIYAMET ALAMETLERİ”, isimli kitaplarımızı öneririz. | 


(4) 'levrat'in yazıldığı yıllardaki birçok olay bugün için artık bize geçmiş olduğundan bunları bulup çıkartmak araştırmacılar için çok daha kolay olmaktadır. Çünkü neyin arandığı bilindiğinde ona ulaşmak ve onu kehanetin içinden bulup çıkartmak çok daha kolay olmaktadır. Gelecekle ilgili olayların kehanetlerin 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içinden bulunup çıkartılması çok daha zordur. Çünkü aranan şeyin ne olduğu belli değildir. Ve çoğunlukla da kehanetler sembolik ve üstü örtülü bir şekilde aktarılmış olduğu için bu aktarılanın ne 7: çoğunlukla anlaşılamayabılır. 

Örneğin “ahir zamanda gökyüzünden bir yıldız düşecek” denmesinin iki farklı anlamı olabilir. Bu en basit anlamıyla bir göktaşı olabılır. Ya da mecazi olarak göksel bilgilerin yeryüzüne apaçık tarzda iletileceği anlamına da gelebilir. Hatta bu iki yorum birlikte de geçerli olabilir. Görüldüğü gibi verdiğimiz örnekteki kehanette üç farklı yoruma ulaşabilmekteyiz. Bu yorumların hangisinin doğru olduğunu kesin olarak anlayabilmemiz için bu olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini b beklemekten başka şansımız yoktur. 

Bu arada bir önemli noktanın daha altını çizmekte yarar görüyoruz: 

İster kutsal kitaplarda yer alan kehanetler olsun, ister Nostradamus ve Edgar Cayce gibi kahin ve medyomların aktarmış oldukları kehanetler olsun; bunların tamamı gerçekleşecektir diye bir şart yoktur. Çünkü insanlığın dünyada yaşarken gösterdiği farklı seçimler, bazı olayların farklı gelişmesine neden olabilmektedir. Bu “Evrensel Seçme Özgürlüğü” prensibinin doğal bir sonucudur. Bu nedenle tüm kehanetleri birer olasılık olarak ele almak en doğru seçimdir. Böylelikle “kehanet dıye bir şey varsa o halde bizler birer robot muyuz” diye en çok sorulan bir soruya da cevap vermiş olmaktayız. Hayır, ınsanoğlu bir robot değildir. Kendi şuur kapasitesiyle orantılı bir seçme özgürlüğü her zaman için vardır ve bu nedenle de yapmış olduğu seçimleriyle kendi kaderini kendi tayin etmektedir. Kendisinin bu dünyada yaşarken değiştirmesi asla mümkün olamayan periyodik olarak tekrar eden bazı kozmik ve jeolojik kökenli doğal afetlerle ilgili olaylarla karşılaşması bile, bu dünyaya doğma kararıyla baştan kendisi tarafından kabullenilmiş bir kaderdir. 


(5) Mahkemeye intikal etmiş bir olay olduğu için, yazar bu 
260 


“DİPNOT AÇIKLAMALARI” 


konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçınmıştır. 


(6) “Association of Research and Enlightenment” tarafından 1995”de basılmıştır. 


(7) Başlangıçların Mükemelliği için bkz: “GİZLİ SIRLAR ÖĞRETİSİ”, Sınır Ötesi Yayınları, Ergun Candan, Sy: 63-93 


(8) Spirit kelimesi bazı kitaplarda, ruha karşılık olarak tercüme edilmektedir. Bu kısmen doğru olmakla birlikte, “Spirit” sözcüğü Metapsişik çalışmalarda ve Ezoterik Bilgiler”de dünyaya doğan ve bedende tezahür edebilen ruha karşılık gelen bir kavramdır. Yani ruhun dünyada kendisini gösterebildiği, kısmıdır. Çünkü ruhsal varlık fizik bedene girerken kendi yüksek enerjisini kabalaştırmakta ve adeta kendisinin çok küçük bir kısmını bedene hapsetmektedir. Bu nedenle Spirit sözcüğü tam olarak ruha karşılık gelmez. Ruhsal enerjinin bütünü ile, bedene girmiş kısmı arasında çok büyük nitelik farkı vardır. Bu ayrımı ifade etmek için biz “spirit” sözcüğüne karşılık “can” sözcüğünü kullandık. Aslında bu kullandığımız “can” sözcüğünün de meseleyi tam olarak ifade etmediğini kabul ediyoruz. 

Ruh ve beden ilişkisinin teknik yönleri ve ölümden sonra neler olduğuyla ilgili ayrıntılı bilgi için daha önce yayınlamış olduğumuz “YAŞANMIŞ ESRARENGİZ OLAYLAR” kitabımız- dan yararlanabilirsiniz. 


(9) Yazarın yaptığı bilgisayar araştırmasında ortaya çıkan bu cümle mecazi - sembolik bir anlam da taşıyabilir. Ortaya çıkan bu cümlenin ne anlama geldiği kuşkusuz ki, bundan sonra ortaya çıkacak bilgilerle anlaşılabilecek. Gerçekten de İsa Peygamber ile Cebrail aynı varlık mıdır? Yoksa aynı ruhsal plana bağlı varlıklar mıdır? Tevrat'ın Şifresi'nde ortaya çıkan cümle eğer mecazi yani sembolik bir anlam taşıyorsa, bu ihtimali de düşünmek gerekir. 
Biz Sınır Ötesi Yayınları olarak eğer şifrede bir uygulama hatası 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yoksa, bunun ikinci anlamının daha doğru olabileceğini düşünüyoruz. 


(10) İncil'de Korintoslular'a Birinci Mektup 15:45'de şöyle denmektedir: “Böyle de yazılmıştır: “İlk insan Adem, yaşayan can oldu.” Son Adem dirilten ruh oldu.” 


(11) İncil'in Matta Bölümü Bab 28:18 


(12) Dünya üzerinde insanlığın geçirmekte olduğu büyük devre içinde birçok tali devreler açılmış ve birçok tali devreler kapanmıştır. Bu nedenle eski inisiyatik geleneklerde Adem'den değil Ademler'den bahsedilir. 

İnsanlığın dünyadaki üç boyutlu madde sisteminin ilk başlangıcından bugüne kadar geçirdiği süreç, Ezoterizm'de “aşağıya iniş” süreciyle gösterilir. Yine Ezoterik Bilgiler”e göre Kiyamet’le birlikte meydana gelecek “Büyük Uyanma eee insanlık inmiş olduğu en alt düzeyden hızla 

“yukarıya çıkış” sürecine girecektir. 

İnsanlığın aşağıya iniş süreci, Dini Öğretiler'de ise “Cennetten Kovulma” sembolüyle üstü örtülü bir şekilde anlatilmıştır. Hristiyanlık'ta geçen “İlk Günah” kavramı da bu bilginin sembolik anlatımlarından biridir. 

İnsanlığın onbinlerce yıldır sürügelen bu iniş sürecinde değişen pekçok şey olmuştur. Ruhsal yönden kabalaşan insanlığın, fizik bedenleri de buna bağlı olarak kabalaşmış, o ilk başta- ki süptilliğinden çok şey yitirmiştir. Yanı insanlığın genitik yapısında ciddi değişiklikler olmuştur. Ezoterizm'de bu konu önemli bir yer tutar. 

Irklar'ın nasıl değişime uğradığını ve bundan sonra nasıl yeni bir değişimin insanlığı beklediğini ayrıca insanlığın “İniş” ve “Çıkış” Süreçlerini göstermesi Basen yan sayfadakı şekil genel bir fikir verebilir. 
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Büyük Devrenin Başlangıcı 


Galaktik Irk 

REETTA Yılanoğulları - Tanrıoğujları 
“O Altın Çağ 

2. Kök IRKL Mu Uygarlığı 

b Atlantis Uygarlığı 


Tufan 
VT R Bizim Devremizin Başlangıcı 

Mısır ` (Demir Çağ) Kozmik - Evrensel 

Maya Dinlerin Ortaya Bilincin Hakimiyeti 

Hint @ Sis = וקמ‎ Çağın 
Yunan Başlangıcı 
Hz. Musa 
Hz. İsa aaa Beklenen Tufan 


Sembolik Dini Eğitim 
Sisetminin Bitişi 


Hz. Muhammed 


1 9. Yüzyıl © Kıyamet (21. Yüzyıl) 


də Demir Çağ'ın Sonu 


20. Yüzyıl'ın başlangıcı 


Düşüşün Son Noktası ve Çıkışın Başlangıcı 
(13) Yuhanna İsa Peygamber'in havarilerindendir. 


(14) Kıyamet, Dünya'nın sonu anlamında değil 3 No'lu dipnotta da açıkladığımız gibi, bir devrenin sonudur. Her devre sonlarında olduğu gibi bu devre sonunda da dünya üzerinde yaşan- 

- ması beklenen bir dizi kozmik ve doğal afetlerin olması beklenmektedir. Dini metinlerde tarif edilen bu olaylara, Tufan ismi verilir. Kıyamet ise uyanış aydınlanma ve ayağa kalkmak anlamına 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gelir. Kıyamet ruhsal bir olgu ve olaydır, Tufan ise fiziki bir olaydır. Ve her ikisi de birbiriyle geçişme gösteren senkronize bir zamana denk gelir. Gerek İncil'de, gerek Tevrat'ta gerekse de Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılan Kıyamet ve Tufan'la ilgili olaylar birbiriyle zaman olarak çakışma gösterdiği için, bu iki kavram birbiriyle özdeşleşmiş ve bu ayrım zaman içinde unutulmuştur. 


(15) Tevrat bizzat İsrailoğulları'na verildiği için, burada geçen Kıyamet Te ilgili kehanetin İsrail'le ilgili bir sembolle verilmiş olması son derece akla uygundur. Kaldı ki, bu kehanetin çözümü de yine “Tevrat'ın Şıfresi”nin çözümlenmesiyle elde edilmiştir. 

Elimezdeki diğer ezoterik kayıtlarla bu tarihin örtüşmesi konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini göstermektedir. 
Örneğin Mayalar'ın kehanetine göre Kıyamet'in başlangıcı 2012 
yılıdır. Yazarın yorumu doğruysa, Vahiy Kitabı'nda anlatılan Kıyamet yedi yıl sürecektir ki, böylelikle 2018 yılı bir başka açıdan daha onaylanmış olmaktadır. 


(16) Yazarın ortaya çıkarttığı bu sonuç da çok önemlidir. 
Çünkü mevcut kehanetlerin belirli bir oranda gecikmeli ilerlediği ortadadır. Bu konu daha önce yayınladığımız “Kıyamet Alametleri” isimli kitabımızda ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Ancak burada önemle üzerinde durulması gereken nokta, bu gecikmenin de olacağı yine kehanetlerle bildirilmiş olmasıdır. 


(17) Yazarın ortaya çıkarttığı bu kehanet kitap baskıya hazırlanırken gerçekleşmiştir. Yaser Arafat'ın karargahına kadar giren İsrailliler, hatırlayacağınız gibi Yaser Arafat'ın karargahını uzun bir süre kuşatma altına almışlardı. O günlerde alevlenen çatışmalar bugün halen sürmektedir. 


(18) Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet sırasında meydana gelecek 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büyük doğal afetleri kastederek "Azmsenin kimseye yardım edemeyeceği günler” olarak o zamanı tanımlaması burada anlatılanlarla tamamen örtüşmektedir. 


(19) Dünya'nın kutuplarındaki açı değişiklerinin şimdiye kadar birkaç kez meydana geldiği; hem bilimsel araştırmalarla, hem de eski uygarlıkların yazılı kaynaklarıyla doğrulamış durumdadır. Eğer böyle bir olay yaşanacaksa ki, birçok eski kehanette bunun olma ihtimalinden sözedilir; belli kı, bu ilk kez olmayacaktır. Kutuplar'ın açı değişikliklerine sadece büyük meteorların çarpması neden olmaz. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak Kuzey Kutbu'nun erimesi, buna karşın Güney Kutbu'nun aşırı buz biriktirmesi de, buna neden olabilecek olasılıklar arasındadır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir araştırma “Kıyamet Alametleri” isimli kitabımızda verilmiştir. 


(20)Bu mesele, Antik Mısır Kültürü”nde “insanlar ölümlü Tanrılar, Tanrılar ise ölümsüz insanlardır” tanımlamısıyla; Kur'an-ı Kerim'de ise “Biz size şah damarınızdan da yakınız” sözleriyle ınsanlara anlatılmak istenmiştir. 


(21)Bundan yıllarca önce tüm dünyada büyük yankı uyandıran “Maymunlar Cehennemi’nden Kaçış” isimli film, bu konuyu anlatmaktaydı. 


(22) Bizim devremizden önceki çağlarda yaşayan Mu ve Atlantis”e ait uygarlıkların özellikle ilk dönemlerinde, insan ömrünün bizimkiyle mukayese bile edilemeyecek ölçüde uzun olduğunu anlatan metinler sadece "Tevrat”la kısıtlı değildir. Mısır, Yunan ve Hint Gelenekleri'nde de bu konu dile getirilmiştir. 


(23) Dünya'nın Spiritüel Coğrafyası ile ilgili konuda ayrıntılı araştırma yapmak isteyen okurlarımıza “TÜRKLER'İN KÜLTÜR KÖKENLERİ” isimli kitabımızı öneririz. 
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(24) Dünya'ya bizim devremizde enkarne olacak varlıkların sayısı ezoterik bir bilgiye göre 7 milyar'dır. Bu ezoterik bilgi aynı zamanda Kıyamet Alametleri’nin de bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu Kıyamet Alameti'ne göre dünya nüfusu 7 milyara yaklaştığında beklenen alametlerin ortaya çıkmaya başlaması çok yakındır. Cennet'in Sessiz olması, dünyaya doğacak tüm varlıkların doğmuş olduğu anlamına gelen ezoterik bir sem- 


boldür. 


(25) Yeni bir bilgi ya da yeni bir kehanet ortaya çıktığında, yapılması gereken ilk şey, eldeki mevcut ezoterik bilgilerle bunun ne denli örtüşüp örtüşmediğinin kontrol edilmesidir. Tevart”ın Şifresi'nden çıkartılan 2012 yılı son derece önemlidir. Çünkü tüm eski ezoterik kayıtlar ve çok önemli olduğu bilinen diğer kehanetlerle de, bu bilgi örtüşmektedir. Özellikle 2012 yılının Mayalar'ca “Zamanlar'ın Sonu” olarak nitelendirilmiş olduğu bilinmekteydi. Bu tarihi destekleyen başka ezoterik bilgiler de vardı. Daha önce yayınladığımız “Kur'an-ı Kerim'in Şifresi” isimli kitabımızda da, bu tarihe ulaşılmıştı. Şimdi de bu tarih Tevrat”ın Şifresi nden çıkmış bulunuyor. Bu tarihi unutmayınl... 
Eldeki tüm veriler, bu tarih aralığında dünyada çok büyük değişımlerin olacağını göstermektedir. 


(26) 1 Taland: 60 Kg. 
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© ÇIKAN ve HAZIRLANAN KİTAPLARIMIZ. 


Tem 


1- Gizli Sırlar Öğretisi 
Ergun Candan 


2- Yaşanmış Esrarengiz Olaylar 
Yasemin Candan & Ergun Candan 


3- Tekrardoğanlar 


Berrin Türkoğlu 


4- Atatürk'un Kehanetleri 
Alı Bektan 


5- Ruhsal Güçleri Geliştirme Teknikleri 
Ergun Candan 


6- UFO Gerçekleri & Yalanları 
Farah Yurdözü 


7- Yıldızlardan Gelen Tanrılar 


Selman Gerçeksever 


8- Son Üç Peygamber 
Ergun Candan 


“SINIR ÖTESİ YAYINLARI'NDAN ÇIKAN VE HAZIRLANAN KİTAPLARIMIZ” 


9- Kıyamet Alametleri 
Ergun Candan 


10- Mayalar'ın Kehanetleri 
Adrian Gilbert & Maurice Cotterell 


11- Rüyclar”ın Gizli Dili 


Berrin Türkoğlu 


12- Türkler”in Kültür Kökenleri 
Ergun Candan 


13- Kur”an-ı Kerim”in Şifresi 
Ömer Çelakıl 


14- Tevrat'ın Şifresi ve Gizli Kehanetleri Joseph Noah (Yeni Çıktı) 


15- Antik Mısır Sırları 
Ergun Candan (Kasım 2003'de Çıkacak) 


16- Atlantis 
 Murry Hope (Kasım 2003'de Çıkacak) | 


“Üstü açılmadık gizli saklı bir şey kalmayacak...” 


© NEW AGE YAYINLARI'NDAN = 


ÇIKAN ve HAZIRLANAN KİTAPLARIMIZ 


NEW AGE YAYINLARI 
SINIR ÖTESİ YAYINLARI'NIN YAN KURULUŞUDUR 


NOSTRADAMUS 
2000 VE SONRASI 
R.W.Velch 


KORUYUCU MELEGINIZLE IRTIBAT 
Richard Webster 


KAHVE FALI 


Jasmine 


BÜYÜSEL DANS TEKNİKLERİ 
Ted ANDREWS 


RUHSAL KORUNMA TEKNİKLERİ 
DENNING & PHILLPS 


Enerjinizi Ceken Insanlar 


PSISIK VAMPIRLER 
Joe H. SLATE, PH.D 


“NEW AGE YAYINLARI'NDAN ÇIKAN VE HAZIRLANAN KİTAPLARIMIZ” 


Büyücü 
MERLY”NİN 
GİZLİ 21 DERSİ 
Douglas MONROE (Çıkacak) 


ENERJİ TERAPİSİNE 
BAŞLANGIÇ 
Ted ANDREWS (Çıkacak) 


Yeni Çağ'da 
UYANIŞ ZAMANI 
Alexander SYIVIA 


PSİŞİK HAYVANLAR 
Derleme (Çıkacak) 


